TREND KAHİNİ une EDELKOORT ği” 
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ADAMAKILLI DERGİ 


MUDERN 
EN 


DAVA 


KONVANSİYONEL 
YÖNTEMLERİN 
YERİNİ ARTIK 
BARİZ BİR ŞEKİLDE 
“PARA' ALDI 


HAYATTAN NELER * © 


| ÖĞRENDİ? * 


.RKALI 


İÇİNDE FIRTINALAR KOPTUĞUN A YEN 
BİR ADAMIN KENDİNİ YENİDEN'E SÜ Tİ 
DAİR TANIKLIKLAR 


tE. 


TÜRKİYE 


MODA 


DOĞAYLA YOLLARI 
KESİŞEN YENİ 
SEZON PARÇALARI 


GELEN ŞEYLER 
FISILDAYAN 


RİTÜELLERİN 
GÖLGESİNDE" 
YÜKSELEN DİJİTAL © 
-  BİRUYGARLIK: SEUL 
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faöguine 


İÇİNDEKİLER 
EYLÜL 2018 


15 CHECKİN 


Türkiye'nin tek Vespa servis kafesi, ayın 
öne çıkan DVD, kitap ve filmleri, son 
zamanların popüler ismi Halsey; hazine 
avcısı Darrell Miklos ile yaptığımız özel 
röportaj bu sayfalarda! 


35 INFO 


Yeni durağı Los Angeles Lakers olan 
LeBron James'in kariyerini mercek altına 
alıyoruz. 


38 SEYAHAT 


Uzak Doğu dünyasına popüler Batı 
kültürünün enjekte edildiği bir hayatın 
yaşandığı Seul, bu ayki seyahat 
rotamız. Şimdiden belirtelim; kentte bir 
tapınak gölgesinde K-Pop dinleyenleri 
görebilirsiniz. 


42 YEMEK 


Bu ay, kökleri Aztek ve Mayalara 
uzanan Meksika mutfağından lezzetleri 
ziyaretçileriyle buluşturan Ranchero'ya 
konuk olduk. Restoran, sıcak ve samimi 
atmosferiyle sizi evinizdeymişsiniz gibi 
hissettirecek. 


48 TEKNOLOJİ 


Son günlerin bilgisayar trendi; 2'si 1arada 
ultrabook'lar teknoloji sayfalarımızda. 


50 EKONOMİ 


Bilgi kirliliği ekonomik kararlarımızı ne 
yönde etkiliyor; sorguluyoruz. 


53 OTOMOBİL 


Ayın öne çıkan otomobillerini bu 
sayfalarda inceledik. 


sGİLKER. 
KALE 


Kendi deyimiyle şu anda 
“devre arasında' olan 

İlker Kaleli bu ayki kapak 
konuğumuz. Kararlı, sakin 
duruşu ve muzip bakışlarıyla 
bizi ve milyonlarca kişiyi 
etkileyen oyuncuyla kendini 
keşfetme çağı ve çok daha 
fazlası üzerine konuştuk. 
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Me 
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0212291 5959 
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İÇİNDEKİLE 


EYLÜL 20 


82 
SAAT 


Sayfalarımızda 
bu ay, saatçiliğin 
en fazla ustalık 
gerektiren 
alanlarından biri 
olan müzikli kol 
saatlerine yer 
verdik. 
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e 
STIL 
Sonbahar/Kış 2018-2019 stil trendleri, 
COS Erkek Giyim Departmanı Baş 
Tasarımcısı Christophe Copin ile 
gerçekleştirdiğimiz özel röportaj ve çok 
daha fazlası stil sayfalarımızda. 


LİSTE 


Unilever Güzellik ve Kişisel Bakımdan 
Sorumlu Pazarlama Direktörü Alper 


Eroğlu'yla stil tercihleri üzerine konuştuk. 


MODERN DÜNYA 
SAVAŞI 


ABD ve Çin arasında ticaret konusunda 
yaşanan gerginlik gitgide artıyor. 
Yaşanan bu ticaret yarışına 'Modern 
Dünya Savaşı diyebilir miyiz? 


HAYATTAN 

.». ww Li 
NE ÖĞRENDİM? 
Yemek eleştirmeni Vedat Milor'a 
çocukluğundan baba olmaya, eğitimden 


gastronomiye birçok konu hakkında 
düşündüklerini sorduk. 


.. 
SPORUN 'OZEL? 
. . . 
İSİMLERİ 
Farklı spor dallarındaki başarılarıyla dikkat 
çeken Taner Aykurt, Tuba Yakan, Viktoria 


Zeynep Güneş ve Alper Dalkılıç'la spor 
tutkuları üzerine konuştuk. 


FUTBOL 


Yeşil sahalara hiçbir zaman barış ya da 
kardeşlik tam anlamıyla hakim olamıyor. 
Konunun ayrıntıları futbol sayfalarımızda. 


MODA 


Yeni sezon ile değinmemiz gereken bir 
nokta var: Yıl boyu etkisini sürdüren 
rahatlık akımı bu sezonda da kendisini 
göstermeye devam edecek. 


Dünyanın 
en tanınmış 
trend kâhini 
“Moda öldü.” 
diyor. Bu 
kehanetin 
arka planını 
ve'Moda 
Karşıtı 
Manifesto'yu 
inceliyoruz. 


LIDEWIJ 
EDELKOORT 


BİL UEMİIİ N.T 


www.bluemint.com 


ISTANBUL LONDON ROME CAPRI SANTA MARGHERITA SAINT TROPEZ JUAN-LES-PINS CESME BODRUM 


Facgulne 


TURKUVAZ 


MEN 


SAHİBİ 
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 


TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜR 
Yasemin Gebeş 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Togan Noyan 
togan.noyan(desguire.com.ir 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ GÖRSEL YÖNETMEN 
Seda Karan Samet Günüç 
seda.karandesguire.comir samet.gunucesguire.com.ir 
KONULAR EDİTÖRÜ MUHABİR SAYFA SEKRETERİ 
Özge Dinç Kaan Sancar Rahmetullah Müftüoğlu 
ozge.dincesguire.com.tr kaan.sancar(desguire.com.tr r.muftuoglugdesguire.comir 
KATKIDA BULUNANLAR 


Duygu Altıparmak (Moda Editörü), Serhat Şengül, Ege Görgün, Gökhan İlker, Onur Akçay, Emrah Saka, 
Adil Uçar, Baran Alışkan, Dilara İpek Şatır, Arda Sayıner, Şeref Yılmaz, Deniz Doğan, Kutup Dalgakıran, 
Erkin Ön, Koray Işık, Betül Yazıcıoğlu, Sıla Güven, Ömer Faruk Gökalp, Ersin&Adnan/Boom 


SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE İNTERNET YAYIN SORUMLUSU Şefik Çalık 
FOTOĞRAF EDİTÖRÜ Canan Yetişti Satkın 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Yonca Ertürk Özeren 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ Ferhal Şencan 
ÜRETİM TAKIP MÜDÜRÜ Eyüp Çurlu 
PAZARLAMA UZMANI Zeynep Doğan 


REKLAM SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Sema Teker 
REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRLERİ Sinem Atak 
REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Jale Sidal 
REKLAM REZERVASYON TLF (212) 354 4118 / 354 33 95 FAKS (212) 354 33 50-75 


BÖLGE EKLERİ ABONE OPERASYON MÜDÜRÜ 
BÖLGELER SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Aynur Gükcan Ufuk Kocaoğlu 
ANKARA REKLAM SATIŞ GRUP KOORDİNATÖRÜ Ayşe Altun TURKUVAZ GRUBU HİZMETLERİ abone(&turkuvazabone.com - www.turkuvazabone.com 
EGE REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Şebnem Akdeniz MARKA VE PAZARLAMA GRUP BAŞKANI Sinan Köksal hitp/Wwwfacebook.com/TurkuvazMedyaAboneHizmetleri 
ADANA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Güney Yılmaz http://twitter.com/#1/TurkuvazAbone 
ANTALYA REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Şeyda Yılmaz Çağrı Merkezi #k4& 88 81 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire dergisine, yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 
YAZIŞMA Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 Balmumcu 34349 Beşiktaş / İST. Tel: (212) 354 30 00 
YÖNETİM YERİ Barbaros Bulvarı Cam Han No:153 34349 Beşiktaş / İST. 
MATBAA GENEL MÜDÜRÜ Mehmet Kamiloğlu 
YAYINCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASIMCI Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. 
BASILDIĞI YER Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No: 4 Sancaktepe / İST. Tel: (216) 585 90 00 
DERGİ İŞLETME MÜDÜRÜ Hakan Demirci 
DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 


ESOUIRE dergisinin isim hakkı HEARST CORPORATION a aittir. 
Erkeğin Ağırlık Merkezi Esguire, basın meslek ilkelerine uymaya söz verir. 
YAYININ TÜRÜ Yerel Süreli, (| Üyesidir. 

EYLÜL2018 


HEARST MAGAZINES INTERNATIONAL 
SVP, GENERAL MANAGER & MANAGING DİRECTOR ASIA & RUSSIA: Simon Horne, DIRECTOR OF INTERNATIONAL LICENSİNG & BUSINESS DEVELOPMENT: 
Richard Bean, SVP/EDITORIAL & BRAND DIRECTOR: Kim St. Clair Bodden, DEPUTY BRANDS DIRECTOR: Chloe O'Brien 


ESGUIRE ULUSLARARASI EDİSYONLAR 
Jay Fielden AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Alex Bilmes BİRLEŞİK KRALLIK, Jiri Roth ÇEK CUMHURİYETİ, Li Haipeng ÇİN HALK CUMHURİYETİ, Arno Kantelberg HOLLANDA, Kwong Lung 
Kit HONG KONG, Jorge Alcalde İSPANYA, Ildar Khaibullin KAZAKİSTAN, Heesik Min KORE, Alberto Sanchez Montiel LATİN AMERİKA, Simon Burgess MALEZYA, Matthew Baxter-Priest ORTA 
DOĞU, Alberto Sanchez Montiel KOLOMBİYA, Igor Sadreev RUSYA, Norman Tan SİNGAPUR, Satiya Siripojanakorn TAYLAND, Steve Chen TAYVAN, Kostas N. Tsitsas YUNANİSTAN, Filip 
Niedenthal POLONYA, Vladimir Konstantinov BULGARİSTAN 


TURKUVAZ DERGİ ABONE HATTI 
TLF: (216) 6515 651 E-POSTA: abone(&turkuvazdergi.comir, www.turkuvazabone.com 
(Haftanın 7 günü 09.00 - 18.00 arasında hizmet verilmektedir.) 
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THE DISTINGUISHED 


GENTELMAN'S RI 


IDE 2018 


Yanda farklılık, yeniliklerden 
bahsettim. Şimdi ise fark yaratan 


centilmenlere ve o 


nların erkek sağlığı 


kapsamında prostat kanserine dikkat 


çekip farkındalık y 


aratmak adına 


sergileyeceği çabaya değineceğim. 


The Distinguished 
dünya çapında da 


Gentleman's Ride, 
bilinen, klasik veya 


klasik görünümlü motorları ve şık 


kıyafetleriyle yolla 


bir sürüş etkinliği. 
İstanbul'daki ayağ 
hakkındaki bilinirli 
kapsıyor. Sürüşe ki 
ama kayıt olmak e 
eğer isterse, kendi 
bağış sayfasına ki 


rda boy gösteren, 


bir araya gelen centilmenlerin yaptığı 


şte bu etkinliğin 
ı, prostat kanseri 
ği arttırmayı da 
atılmak ücretsiz 
zem. Katılımcılar, 
leri için oluşturan 
bu hastalıkla 


mücadele ve bilgilendirme adına 
önemli, destek isteyebilir veya 
başkasınınkine destek de verebilir. 


Astellas İlaç Türkiye'nin lokal sponsor 
olduğu bu etkinlik, 30 Eylül'de. Biz de 


orada olacağız; ona göre! Detaylar için: 


www.gentlemansride.com 


Etogannoyan rı ©toganno 
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Bilindik Döngü 


EYLÜL'ÜN KARŞILIĞI, BİR NEVİ “SİSTEMİ YENİDEN BAŞLATMAK OLMALI. DAHA 
ÖNCE DE DİLE GETİRDİM; YENİ SEZON MANTIĞIYLA YAKLAŞIRSAK, BU ALGI, 
MART'TA VEYA MAYIS'TA EYLÜL'DEKİ GİBİ OLUŞMUYOR. BU NOKTADA EN ÖNEMLİ 
ŞEY, İNSANIN KENDİSİNİ RUTİNİN GÜVENLİ KOLLARINA BIRAKMADAN EYLÜL'E 
ADIM ATMASI. YENİLENMELİ, MÜMKÜNSE ARINMALI; YANİ EYLÜL VE SONRASININ 


HAKKINI VERMELİ. 


Düşünsenize, hemen herkesi etkileyen 
savaşlardan galip çıkmanın formülünde 
artık sadece top, tüfek yok. Ticaretle, 
parayla ilhak etmelerin daha bariz 
olduğu, bu anlamda post modern dünya 
savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. 
Siyasi veya ekonomik yaptırımların 
uçaklardan atılan bombalardan daha 
caydırıcı olması, pek çok alanda rutinin 
güvenli kollarına olan alışkanlığı datehdit 
ediyor. Bu bakımdan, eski alışkanlıkları yol 
aldıkça ya güncellemeliyiz ya datamamen 
yeniye geçiş yapmalıyız. Yoksa sistemi 
yeniden başlattığımızda, karşımızda 
yine hep aynı dosyalar olacak. Bunlar 
içinde olmazsa olmazları, saklayın; 
bunda hemfikiriz. Ama değişime muhtaç 
olanlarına ise vakit kaybetmeden müdahale 
etmeliyiz. Oyunun kuralları artık çok 
hızlı değişiyor. Hal böyleyken, sizin için 
de Eylül eğer Ocak'tan daha fazla “yeni 
başlangıçlara işaret ediyorsa, gereğini bu 
sefer daha efektif sonuçlar alacak şekilde 
yapmalısınız. 

Moda sektöründeki değişimlerin 
de aslında en anlamlıları sonbahar-kış 
sezonunun başında yaşanıyor sanki. Belki 
de daha fazla ilham veren işler, büyüleyen 
tasarımlar çıkıyor karşımıza. Köklü 
değişimler, işbirlikleri veya ayrılıklar da 
Eylül itibariyle yaşanmıyor ve olmuyor mu? 
İlkbaharda bir kutlama, sonbahar itibariyle 
de bir vedalaşma; eskiye yol verme ve yeniyi 


karşılama hikâyesi yazılıyor her daim de biz 
fark edemiyoruz galiba. 

Silkelenmek yetmez. O hep kafamızın 
içinde dolaşan, ertelenen şeylere 
odaklanmak, bakış açımızı değiştirmek; 
bilindik döngüye kendi çapımızda zarar 
vererek değişim ve dönüşümün önüne 
açmak hepimize iyi gelecek. Çok basit bir 
değişimden en köklüsüne kadar pek çok 
detay var karşımızda. İşin nereye kadar 
gideceğine ise yolda karar verirsiniz. 

Oyuncu İlker Kaleli, yenilik, arınma vs. 
için Eylül'ü kerteriz almamış. O, bir süredir 
zaten kendi devre arasını yaşıyor. Onunla, 
Rumeli Feneri civarındaki gizli ve özel 
bir mekânda buluştuk. Bizlerden başka 
kimsenin olmadığı; gerektiği zaman, birkaç 
adım sonrasında kendinizle rahatlıkla baş 
başa kalabileceğiniz; havası, suyu başka 
bir diyara ait gibi hissettiren, tam da bu 
satırlarda bahsettiklerimle paralel bir 
“kafayı yaşayıp kararlar alabileceğiniz bir 
mekân... Orası, hepimize iyi geldi. Oradan 
payınıza düşenler, kapakta ve içeride. 


Görüşmek üzere. 
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RADO TRUE OPEN HEART 
HIGH-TECH CERAMIC. SERIOUSLY IRRESİSTIBLE. 


RADO 


SWITZERLAND 


MASTER OF MATERIALS 


490 212 317 22 00 / RADO.COM 


OSCAR TÖRENİ V2.0 


Saatlerce televizyon başında 
“Oscar goes to...” repliği için 
beklemeye son! ABD Sinema 
Sanatları ve Bilimleri Akademisi 
Başkanı John Bailey ve 
arkadaşları yeni nesil Oscar 
töreni nasıl olacağını açıkladı. 
2020 yılından itibaren artık üç 
saati geçmeyecek törenlere 
şahit olacağız. Bunun sebebi 
dört saat süren son törenin 
tarihin en az izlenen töreni olması 
gösterilebilir. Popüler kültürü 
görmezden gelmeyen Akademi, 
popüler filmlerin yarışacağı bir 
kategori ve “Popüler Sinemada 
Üstün Başarı Ödülü'nü de çoktan 
hazırlamış. Daha fazla kişiye 
ulaşmak için atılan bu adımları 
destekliyor fakat önümüzdeki ilk 
törende bu yeni kuralların geçerli 
olmayacağını hatırlatıyoruz. 
Neyse ki Leo Oscar'ı aldı, gönül 
rahatlığıyla töreni izleyebiliriz. 


LACOSTE'UN 
85. YAŞ SERGİSİ 


Moda tarihiyle ilgilenenleri 20 
Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 
İstinye Park'ta güzel bir sergi 
bekliyor. Sergide bu yıl 85. yaşını 
kutlayan Lacoste'un 1933 yılında 
bir tenis kortunda başlayan ve 
bugüne uzanan tarihini; farklı 
dönemlere özgü koleksiyonlarını 
ve timsah logosunun geçirdiği 
evrimi sergi alanındaki 

sanal gerçeklik müzesinde 
görebilirsiniz. 


fadguit£ 
BAŞLAMADAN ÖNCE 


HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


“LIKE? BAĞIMLILIĞIYLA 
MÜCADELE TİMİ 


Son fotoğrafımız kaç beğeni aldı? Ya gündemle ilgili fikirlerimizi 
beyan ettiğimiz o gönderi? Az önce son yıllarda en çok merak ettiğimiz 
sorulardan bazılarını okudunuz. Akıllı telefonların altıncı duyu organımız 
olduğu gerçeğini kabul ederken bağımlılık meselesi hakkında kara kara 
düşünüyoruz. Google, Apple, Facebook gibi dijital dünyanın ağır topları 
da bu konuyu gündemine alıyor ve bizi gözeterek birtakım değişiklikler 
planlıyor. Google, 1/O 2018 etkinliğinde dijital dünyada ne kadar vakit 
geçirdiğimizi hesaplayan eklentiler üzerinde yoğunlaştığını açıkladı. 
Ardından Apple, yeni işletim sistemlerinde vakit geçirdiğimiz süreyi 
inceleyebileceğimizi duyurdu. Ekibin son üyesi Facebook ise hem kendi 
sosyal ağında hem de şirketin diğer kuruluşu Instagram'da harcanan vakti 
yadakendi belirleyeceğimiz günlük kullanım limiti oluşturma seçeneğini 
duyurdu. Şirketler, tüm yaşam tarzımızı dijital dünyaya yöneltmemiz 
için çabaladıktan sonra şimdi bizi iyileştirmek için çaba gösteriyor. Tüm 
bu dijital sağlık girişimlerinin pratikte işe yaramama ihtimaline karşın 
serzenişimizi paylaşmak isteriz. 

“Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç!” 


OG 8 Gi /cesguireturkiye 


D www.esguire.comir 


MANIAC 


Emma Stone ve Jonah Hill'i bir 
arada görmek için fazlasıyla 
sabırsızlanıyoruz. Çünkü 21 
Eylül'de son dönemin en çok 
merak uyandıran yapımı 'Maniac' 
izleyicisiyle buluşacak. Dizide 
zihinler arası seyahatlere 
katılabilir ya da ikilinin fantastik 
dünyasında kaybolabiliriz. Aynı 
isimli bir Norveç yapımından 
uyarlanan Maniac ile iki yabancı 
ve bir deneyin nelere kadir 
olduğunu göreceğiz. Dizinin, 
tanıtım sayfasında “Daha fazla 
ayrıntı” başlığının ezber bozan, 
akıl almaz ve gülünç kelimeleriyle 
tanımlandığını görüyoruz. Yoksa 
bir efsanenin doğuşuna mı tanıklık 
ediyoruz? Bunu birkaç bölüm 
izledikten sonra karar vereceğiz. 
Programınızı gözden geçirin, iyi 
seyirler! 
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74 Eylül 2018 Cuma, 21.00 
Volkswagen Arena, İstanbul 
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PARTİ 


İ JAXJONES 


MBFWI CLOSİNG PARTY 
74 Eylül 2018 Cuma, 23.55 


Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi, İstanbul 


FESTİVAL : 
CHILL-OUT FESTİVAL 
ISTANBUL 2018 


75 Eylül 2018 Cumartesi, 12.00 
Garden Fiesta, İstanbul 


İ KONSER 
İ BUKA 


16 Eylül 2018 Pazar, 2100 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Harbiye Cemil Topuzlum Açıkhava 


Tiyatrosu, İstanbul 


” SİZBİZİM 
MÜŞTERİMİZSİNİZ 


Eğer, 
Giyiminize özen gösteriyorsanız 
Kumaş kalitesini hissediyorsanız 
Gömleğinizin bedeninize kusursuz bir şekilde uymasını arzu ediyorsanız 
Trendlere uygun renk ve desen arayışı içindeyseniz 
Dikimde özen arıyorsanız 
Sedef düğme ve benzeri kaliteli detaylar sizi mutlu ediyorsa 


Yüksek kaliteye akılcı fiyatlarla ulaşmak istiyorsanız 


Siz bizim müşterimizsiniz. 


Beklentilerinizi karşılayamadığımız takdirde, internet sitemizden 
almış olduğunuz ürünü hiç bir masraf ödemeden iade edebilirsiniz. 


Eğer ürünlere dokunmak, size uygun bedeni seçmek ve mağaza 


duygusunu yaşamak istiyorsanız sizi Metropol İstanbul Alışveriş 
Merkezi C Blok D: 187 adresindeki showroomumuza bekleriz. 


EMNANA 


elk 0Z 16 5110527 57 - 55 


www.emnana.com 


< e 
e 
— iz 
Dİ 
Ga 
> 
> 
ed El 


irin 
DERGİ ABONELİĞİ 
KAMPANYASI 


Türkiye'nin dijital bankası Yapı 
Kredi, müşterilerine Türkiye'nin 
en popüler dergilerinin 
aboneliklerinde indirim fırsatı 
sunuyor. 15 Ağustos — 30 

Eylül tarihleri arasında Yapı 
Kredi Mobil veya Yapı Kredi 
İnternet Şubesi'ne giriş yapan 
müşteriler, internet ve mobil 
şube içerisindeki kampanyalar 
alanından ulaşacakları kod ile 
Turkuvaz Grubu Dergileri'nin bir 
yıllık aboneliği için 45 indirim 
kazanıyor. Kampanyaya katılan 
müşterilere; Cosmopolitan, 
Esguire, Forbes, Harper's Bazaar, 
Otohaber, Para gibi tüm grup 
dergileri aboneliklerinde indirimin 
yanı sıra iki ciltlik Sofra Yemek 
Kitabı da hediye! 

Detaylar yapıkredi.comir 
adresinde. 
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TOM HARDY 

“Venom'önümüzdeki ay vizyona girecek ve her 
yerde onu göreceğiz. Gerçi nereye baksak onu 
görüyoruz zaten.. 


fadguint£ 
BAŞLAMADAN ÖNCE 


HAZIRLAYAN BARAN ALIŞKAN 


— 


p 
2 


GUENTIN TARANTINO 

“Once Upon a Time In Hollywood' filmi ve 
kadrosuyla tüm dünyanın radarına takıldı. Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino 
yeterli mi? Tarantino'yu sevgiyle selamlıyoruz. 


MICK SCHUMACHER 

Efsanevi FI pilotu Michael Schumacher'in oğlu 
Mick, babasının izinden sürüyor. İlk F3 yarışını 
kazandı ve genetik mirasının hakkını verdi! 


D www.esguire.comir 


CEMİYET HAYATININ 
BULUŞMA NOKTASI 


Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum'un gözde kahvaltı ve buluşma 
mekânı Turgutreis D-Marin Simit Sarayı'nda buluştu. Bodrum'da 
gerçekleşen kahvaltı ve kahve tadımı etkinliğine Aysel Akçay, Bahar 
Şer, Beril Akçay, Burcu Şendir, Cengiz Karavan-Ayfer Toprak Karavan, 
Feryal Gülman, Melda Aksu, Serap Sarı, Zeynep Yılmaz, Mine ve Nazlı 
Hacıalioğlu katıldı. Etkinlikte misafirler zengin ürün çeşitliliğiyle 
bilinen Simit Sarayı'nın spesiyal serpme kahvaltıyı tadarken; özel ürün 
olan “Tahinli Çıtır Sarma” ve chia tohumlu “Simit”, “Simit Burger” ve 
“Simit Pizza'yı favorileri arasında gösterdi. Simit Sarayı, dünyanın 22 
ülkesinde hizmet veriyor. 


DÜNYA KITEBOARDING 
ŞAMPİYONASI AKYAKA'DA 


Dünyanın 15 ülkesinden 36 isimle 
kiteboard sporunun en önemli 
kişileri Akyaka'da şampiyonluk 
kupasını kaldırmayı hedefliyor. 
Race Marketing & Management, 
ilki olarak 2017 yılında düzenlediği 
şampiyonayı ikinci yılında Türkiye 
Yelken Federasyonu ile 5-9 Eylül 
tarihlerinde gerçekleştiriyor. 
Önümüzdeki dört yıl boyunca 
kiteboard şampiyonası 

sayesinde Akyaka'nın tanıtımı 

da sağlanacak. Ayrıca, Türkiye 

de şampiyonada iki sporcuyla 
kupa için mücadele verecek. 
Şampiyonluğun en güçlü adayını 
tartışmayalım isterseniz. 


« 


ROMANTIZMIN BEŞİĞİ 
Napoli'nin güneyinde, 19. yüzyıl 
mimarisi, yemyeşil bahçeleri, 
Amalfi kıyıları manzarasıyla 
süslenmiş bir yer biliyoruz. 

Grand Hotel Ovisisana, Capri 
Adası'nda konuklarını bekliyor. 
Otel; 148 odası, geleneksel 

Napoli mutfağı, La Colombaia ve 
Rendez-Vous adlı restoranları ile 
keşfedilmeye değer. Unutmadan, 
1800'lerin sonlarında Morgano 
Ailesi tarafından, bina ait olduğu 
dönemin karakteristik özellikleri 
korunarak ve ailenin kendi 

bilgileri eklenerek lüks bir otele 
dönüştürüldüğünü de hatırlatalım. 


Fotoğraf Deniz Doğan 


TAMıIRHANE 


Türkiye'nin Tek Vespa Servis-Kafesi 
BALMUMCU/İSTANBUL 


Her yer Vespa'yla; Vespa aksesuarlarıyla dolu. Hasan 
Onur Süsler, Tamirhane'yi 2014 Nisan'ında açmış. 
Hayali, bir Vespa tamirhane-kafesi kurmakmış. 
Burası zamanla bir Vespa Kulübü gibi olmuş. İçeride 
geçirdiğim iki saatte hiç sıkılmıyorum. Gelenler, 
tarzlarıyla bir ikon sayılan motosikletlerini “hak 
ediyor”. Bu ayın Esguire trend mekânı diyor ki, iyi bir 
tasarım asla eskimez ve onu hak edeni bulur. 


YAZI ÖZGE DİNÇ 
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CheckiIN SİNEMA 


YAZI EGE GÖRGÜN 


rnold Scwarzenegger denince akla ilk gelen “Terminator ise ikincisi “Predator'dür desek yanlış 

olmaz herhalde. 1987 yılında Arnold Scwarzenegger ile başlayan “Predator” furyası, serinin eylül 

ayındavizyona girmesi beklenen dördüncü filmiyle devam ediyor. 

“Terminator” filmiyle büyük sükse 

yapan yönetmen James Cameron'ın 

bir uçak seyahati sırasında rastgele 

çizdiği bir uzaylı yaratık motifinden 

etkilenen yakın arkadaşı Stan Winston'ın, bu motifi kullanarak sinemaya kazandırdığı yeni bir uzaylı türüydü Predator ve filmi de Dünya'ya 


Av Devam Ediyor 


Sinemanın kültleşmiş serilerinden “Predator”, seriye eklenen dördüncü filmle 
insanoğlunun bu zeki avcı-uzaylıyla mücadelesini bir kez daha beyazperdeye taşıyor. 


avlanmaya gelen bir uzaylı ırkın, yani Yautja ırkının hikâyesini 
anlatıyordu. 

Yılın merakla beklenen filmlerinin başında gelen son “Predator” 
filmiise küçük bir çocuğun yanlışlıkla avcıları Dünya'ya geri döndürmesinin ardından bir grup eski asker ve bir kimya öğretmeninin insanlığın kurtulması için verdiği mücadeleyi konu alıyor. 

Filmin yönetmen koltuğunda “Cehennem Silahr (Lethal Weapon) serisinin yanı sıra “İyi Geceler Öpücüğü” (The Long Kiss Goodnight), “Son Görew (The Lost Boy Scout) filmlerinin senaryolarında imzası bulunan; “Kiss Kiss Bang Bang/ ile Iron Man 3'nin 
ise hem senaryo yazarlığı hem de yönetmenliğini üstlenmiş olan 
Shane Black oturuyor. Shane Black aynı zamanda Fred Dekker ile 
birlikte “Predator'ın senaryosuna da el atmaktan geri kalmıyor. 

Filmin oyuncu kadrosunda ise Boyd Holbrook, Olivia Munn, 
Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Thomas Jane, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes, Alfie Allen, Yvonne Strahovski gibi isimler yer alıyor. 8 


John McTiernan'ın 


yönettiği ve 
başrolünde Arnold 
Schwarzenegger'in 
yer aldığı 1987 yapımı 
ilk Predator; büyük 
başarı yakalamıştı. 
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verecek. 


GELECEK PROGRAM 

2018 yılının son çeyreği, sinema sezonu açısından hızlı bir 
başlangıca sahne olacağa benziyor. Eddie Brock adlı simbiyotik 
uzaylı yaşam formunu beyazperdeye taşıyan “Venom!” inanılmaz 
güçler geliştirip değişerek Dark Phoenix'e dönüşen Jean Grey'in 
zor kararını konu edinen “X-Men: Dark Phoenix serinin en sevilen 
karakterlerinden Bumblebee'yi odağına alan “Transformers: 
Bumblebee” Arthur Curry'nin Atlantis Sualtı Krallığı'nın mirasçısı 
olduğunu öğrendikten sonraki yaşamını anlatan 'Aguaman' 
bilimkurgu ve fantastik film severlerin heyecanlı bekleyişine son 


& 
E 


Shang Palace 


BİR SHANG PALACE KLASİĞİ 


Shang Palace'ta gerçek otantik Çin-Kanton mutfağının en güzel örneklerini, 
Mimolett eğitimli sommelier'in özel olarak seçtiği Türk veuluslararası şaraplar ile deneyimleyeceksiniz. 
—— Mi — 
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Shangri-La Bosphorus 


ISTANBUL 


© /shangrilaist (© /shangrilaistanbul /shangrilaistanbul 
shangri-la.com/istanbul | 0212 275 8888 


CheckiIN DVD 


, Ka DAVETSİZ MİSAFİR 
DEAR DEAR DICTATOR 


MCTATOR 


i 


PROFESSOR MARSTON AND THE 
WONDER WOMAN 


Kanadı Kırık Serçe 


Eski CIA ajanı Jason Matthews'un aynı isimli roman üçlemesinden 
Justin Haythe'ın senaryolaştırdığı Kızıl Serçe” (Red Sparrow), 
komplo teorilerini ve köstebekli casus klişelerini sevenlere hitap 


eden bir casus-gerilim filmi. 


YAZI EGE GÖRGÜN 


mekli olur olmaz yazdığı üç 
kitaplık Red Sparrow üçlemesinin ilki daha yayımlanmadan yapımcıların 
film haklarını satın almak 
için kapısına dayandığı eski CLA ajanı 
Jason Matthews, eserinin gördüğü ilgiden dolayı bol sıfırlı birrakamla kesesini doldurur. Yazarına bunca para kazandırmasına karşın kitabın sinemaya 
uyarlanmasının ardından eleştirmenleriikiye bölmesi açısından sancılı doğmuş bir bebek sayılır, “Kızıl Serçe (Red 
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Sparrow). Filmin yönetmenliğini üstlenmesi beklenen Darren Aronofsky projeden “Anne filmi için çekilince David Fincher'ın da adının geçtiği bir yönetmen listesi değerlendirilir ve sonunda dafilm, 
Francis Lawrence'ın kucağına bırakılır. Başrol için Rooney Mara'ya 
niyet edilse derol Jennifer Lawrence'a kısmet olur. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Bill Camp, Jeremy Irons ve Ciarân Hind. 
Başarılı balerin Dominika Egorova, kariyerinin en önemli gösterisinde partneri tarafından sakatlanınca bale konusundaki hayalleri suya düşer. Ancak hasta annesine bakmak ve kirayı ödemek 
zorundadır. Rus Gizli Servisi'nde çalışan amcası Vanya, ona bir seçenek sunar. Ancak bu seçenek onun hayatını mı kurtaracaktır, yoksa başını derde mi sokacaktır; ilk bakışta pek anlaşılmayacaktır. 
Rus Gizli Servisi'nde çalışan amcasının istediklerini yapan Dominika kendisini bir operasyonun içinde bulur. Karşısındakini baştan çıkararak ağzından laf almaya dayalı, “ajan eğitimi'nin verildiği 
okula gönderilir. Serçe Okulu'nun hedefi, genç ve güzel casusları 
eğiterek önemli politik isimlere kurulacak seks tuzaklarında kullanmaktır. Dominika kendisini kanıtlamak için Rusya'daki bir köstebeğin arkadaşı olan ajan Nate Naslvi baştan çıkarıp köstebeğin 
adını öğrenmek zorunda kalır. İkili bir oyuna giren Dominika'nın 
hangi tarafı seçeceği ise filmin ana gerilim unsurlarından biri. 
Bir casus filmine göre uzun sayılabilecek süresi izleyicinin sıkılmasına yol açsa da “Kızıl Serçe”, ajanlar arası ikili oyunlara ve politik 
gerilime odaklanan hikâyesine başarılı oyunculuklar da eklenince 
gerçekçi bir seyir zevki sunuyor. Özellikle Vanya Egorov karakteri dikkatle izlenmeyi hak ediyor. Rus İstihbaratı'nın en zalim karakterini canlandırmak için Putin'e su damlası kadar benzeyen 
Matthias Schoenaerts'ın seçilmesi ise bir tesadüf olmasa gerek. 8 


TURKISH ARLINES (D) 


Miles&Smiles 


Siz de Miles&Smiles üyesi olun, 
ayrıcalıklı bir dünyaya adım atın. 


* Rezervasyon önceliği 

* 1.000 Hoş Geldin Mil'i hediye 

* Her uçuştan Statü Mil'i kazanma 
* Millerle ödül bilet düzenleme 

* shopandmiles.com'da Mil'lerle alışveriş 


milesandsmiles.com | 444 0 849 | Bİ miesandsmilesir | g Jmilesandsmiles 


checkin ÇİZGİ ROMAN 


Yaşlılığa 
Ne Çare 


İspanyol illüstratör ve yazar Paco Roca'nın 
yaşlıların dünyasına bir pencere açmamızı 
sağlayan eseri Kırışıklıklar (Arrugas), Desen 
Yayınları etiketiyle Türkiye'deki okurlarla 
buluşuyor. 


YAZI EGE GÖRGÜN 


ir şey yapmamız gerek. Son yıllarımızın tadını çıkarmalıyız. Burada uyuyup tombala oynayarak ölümü mü bekleyeceğiz? Ne bileyim ben? Dünyayı değiştirelim. Dünyayı değiştirmek gençlere bırakılmayacak kadar ciddi 
biriş...” 

Çizgi romanda yer alan bu sözler, bakımevinde kalan yaşlıların 
durumunu tam anlamıyla özetliyor aslında. Bütün günü uyuyarak geçiren, yemek yedikleri öğün saatleri haricinde zaman öldüren yaşlılar bunlar. Televizyon bile seyretmek eğlenceli değil onlar 
için. Ne yaptıklarının farkında bile olmadan oynamaya çalıştıkları 
oyunlar da öyle. Günün birinde duruma uyanıp bir şeyler yapmaya 
kalkıyorlar kalkmasına, ama ne var ki dünyayı değiştirmek bir yana, kendi kaderlerini bile değiştirmekten âciz kalıyorlar. 

Her biri, nevi şahsına münhasır karakterler. Örneğin ana karakter Emilio, 20 yılı aşan banka müdürlüğü görevinin ardından alzaymır olduğu gerekçesiyle çocukları tarafından bakımevine gönderilir. Bulanık zihni ona oyunlar oynarken şimdiki zamanla geçmiş 
zaman arasında gelgitler yaşayan bu yaşlı adam, bir yandan hayatını değiştiren hastalığını kabullenmeye, bir yandan da yeni hayatına alışmaya çalışır. 

Emilio'nun günlerini renklendirecek olan oda arkadaşı Miguel 
yaşlıları söğüşlerken, sürekli çocuklarını aramak isteyen ancak her 
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seferinde ne yapacağını unutan Bayan 
Sol, Doğu Ekspresi'nde olduğunu ve İstanbul'a gittiğini zanneden Bayan Rosario, sözcükleri tükenmiş eski radyo 
spikeri Juan, yemeklerden artırdıklarınıtorununa saklayan Bayan Antonia 
ve Marslıların kendisini kaçıracağın- 
dan korktuğundan asla yalnız başına 
kalamayan Bayan Carmen ve onlar gibidahanicesi, bakımevinde tükenme- 
ye terk edilen yaşamların ibretlik örnekleri âdeta. 

Yaşlılığa ve yaşlıların çocuklarından 
gördüğü muameleye samimiyetle eğilen çizgi roman; yalnızlık, sadakat, hayaller, özlem ve çaresizlik gibi kavramlarıelealıyor. Anlattığı hikâyeyle okuru 
hem güldürmeyi hem de hüzünlendirmeyi başaran Paco Roca'nın Kırışıklıklar, altmetniyle günümüz gençlerinin 
ebeveynine karşıtahammülsüzlüğüne 
sıkı bir eleştiri getiriyor. © 


Kırışıklıklar 


— «ei 


ALMADIĞI 
ÖDÜL YOK 


Kırışıklıklar, 20T1 

yılında Ignacio Ferreras 
tarafından filme uyarlanır. 
Uluslararası Barcelona 
Çizgi Roman Festivali'nde 
“En İyi Çizgi Roman 
Ödülü'nü alan, Anima 
Festivali'nden 'En İyi 
Uzun Metraj Film Ödülü, 
Stuttgart Animasyon 
Film Festivali'nden 

“En İyi Animasyon 

Film Ödülü”, Annecy 
Uluslararası Animasyon 
Film Festivali'nden 

'Özel Mansiyon Ödülü”, 
Goya'dan da 'En İyi 
Animasyon Film' ve “En İyi 
Uyarlama Senaryo Ödülü” 
ile dönen Kırışıklıklar için 
ödüle doymuyor desek 
başımız ağrımaz. 
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checkın KİTAP 


ÖLÜMÜN 
ŞİFRESİ 


GLEN ETİ AMILTON 
o © 


ÖLÜMÜN ŞİFRESİ 
Glen Erik Hamilton 
Pay Kitap 

“Bir polisiye-gerilim 
okusam da kafamı 
boşaltsam...” diyenleri 
memnun edecek 

bir yazar, Glen Erik 
Hamilton. Yazarın 
âdeta profesyonel 

bir hırsız olmak 

için yetiştirilen Van 
Shaw'ın maceralarını 
anlattığı serinin ilk 
kitabı olan ve Ölümün 
Şifresi adıyla dilimize 
çevrilen Past Crimes, 
kazandığı 'En İyi İlk 
Roman Ödülü'nü 
fazlasıyla hak ediyor. 


GERİ SAYIM 
Glen Erik Hamilton 
Pay Kitap 

Geri Sayım adıyla 
dilimize çevrilen Van 
Shaw serisinin ikinci 
kitabı Hard Cold 
Winter, kahramanın 
arkasında bıraktığı 
savaş kadar ölümcül 
ve sürprizlerle dolu 
yeni maceralarını konu 
alırken acı tatlı bir 
aşk öyküsünü de göz 
önüne seriyor. İkinci 
kitap da ilki gibi bir 
solukta okunuyor. 
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Yalanın Büy 
Küçüğü Olmaz 


Hemen her ÇUŞ çok satanlar listesine giren Avustralya 
doğumlu yazar Liane Moriarty'nin aynı adla çok ses getiren 
televizyon dizisine de uyarlanan Küçük Ama Büyük Yalanlar (Big 
Little Lies) adlı eseri Hep Kitap aracılığıyla okurla buluşuyor. 


YAZI EGE GÖRGÜN 


aşrollerini Reese Witherspoon, Nicole Kidman, 
Shailene Woodley, Zoğ 
Kravitz, Laura Dern ve 
Alexander Skarsgard'ın 
paylaştığı ünlü televizyon dizisinin 
uyarlandığı Küçük Ama Büyük Yalanlar 
adlı kitap, sıra dışı bir hikâye anlatıyor. 

İlk bakışta her şeyin kusursuz göründüğü bir hikâye bu. Kalburüstü ABD'lilerin yaşadığı, Amerikan rüyasının vücut bulduğu bir şehir ve sakinlerinin 
kusursuz evlerde, kusursuz aileleriyle 
yaşadığı kusursuz hayatlar söz konusu. 

Ancak aslında hiçbir şey göründüğü 
gibi değil. Ufak tefek sırlar, beyaz yalan- 


üğü 


.. W 00 


lar derken derinlere inildikçe sular bulanıklaşıyor, herkesin gemisi 
birer birer su almaya başlıyor. Hayatta her şeye sahipmiş gibi görünen üç annenin; Jane, Madeline ve Celeste'in hayatları kontrolden 
çıkmak üzere... Üstelik de küçücük bir yalan yüzünden. 

Jane, yalnız bir anne. Küçük bir oğlu ve beş yıldır sakladığı bir sırrı 
var. Her şeyi hatırlayan, hiçbir şeyi affetmeyen Madeline ve herkesin durup bir kez daha bakacağı kadar güzel ama huzursuz Celeste, 
okulun ilk günü Jane'i kanatları altına alıyor. Her şey güllük gülistanlıkken bu üç kadının çocuklarının karıştığı küçük bir olay çabucak büyüyor, okul bahçesindeki fısıltılar kötü niyetli dedikodulara 
dönüşüyor. Sonunda da at izi it izine karışıyor; gerçekler, yalanlar 
ve sırlar arapsaçına dönüyor. 

İşlenen cinayetin geriye dönük anlatıldığı hikâye okurunu anında sarıyor, merak unsuru her sayfada artarak devam ediyor. Salt kadınlar arasında geçen, bildik hikâyelerden değil yalnız; onlardan yola çıkarak erkeklere dair de çok şey söylüyor. 8 
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83. YAŞINDAKİ HENDRİK 
GROEN'UN GİZLİ GÜNCESİ 
Hendrik Groen 

(Can Yayınları) 
Flemenkçe'den Çeviren: 
Erhan Gürer 


83 yaşında bir ihtiyar, 
bizimle günlüğünü 
paylaşıyor. Kitabı okurken 
bir yaşlının günlüğünde 
neler olur diye merak 
etmememize şaşırıyorum. 
Örneğin şu cümleyi 
kitaplarda pek gördüğümüz 
söylenemez: “Giderek daha 
sık damlatmaya başladım. 
Beyaz külotlar sarı lekeleri 
belli etmeye çok uygun.” 

Bu mizahi kitap, dünyada 
çokilgi gördü; yazarının 
yaşlı biri mi, yoksa muzip bir 
genç mi olduğu çok merak 
edildi. Ben oyumu genç biri 
olduğuna veriyorum. 


BU AY 


NE OKUYORUZ? 


YAZI ÖZGE DİNÇ 


ALTYAZI'NIN GAYRİ RESMİ VE RESİMLİ DÜNYA SİNEMA SÖZLÜĞÜ 
Editörler: Senem Aytaç, Fırat Yücel 
Yeniden o güne dönüyorum; Bomontiada'da bir kafede, bir sinema antolojisini karıştırdığım güne. Sinema 
merakım, kör topal ilerler ama büyük bir açlıkla kendisini doyurmaya çalışırken yine en büyük yardımcım, 
kitaplar. Sözlük, “Yurttaş Kane'in kilit kelimesi 'rosebud'ne anlama geliyordu, “Sekiz Buçuk'ta geçen 
“asa nişi masa'ne demekti, şair Füruğ Ferruhzad'ın ömrü hayatında çektiği tek kısa film hangisiydi gibi 
detayları konu ediyor. Bu cımbızlanmış detaylar, birçok sinema sohbetine konu olabilecek, onlarca filmi ilk 
kez ve tekrar izletebilecek güçte; çünkü maddeler sinemayı çok seven insanlar tarafından yazılmış. Son iki 
aydır ne zaman sıkılsam bu “Türkçe yazılmasıyla gurur duyduğum' sözlüğü karıştırdım. 


DUYGULAR SÖZLÜĞÜ 
Tiffany Watt Smith 
(Kolektif Kitap) 
Çeviren: Hale Sirin 


Bu kitap 150 kadar 
duygumuz olduğunu 
söylüyor. Daha ilginç 

bir şey de söylüyor: Bir 
duygunun bir dilde karşılığı 
yoksa o duygu da yoktur. 
Belki de bazı duyguları, 
adlandıramadığımız için 
yaşadığımızı bilmiyoruzdur. 
Hiç gitmediğimiz yere 
duyduğumuz özlemin 
adının 'kaukokaipuu" birinin 
başına gelen talihsizlikten 
haz duymamızın adının 
“schadenfreude' olduğunu 
bilsek, yani bu duyguların 
herkesin başına gelen 

bir şey olduğunu kabul 
edebilsek, kendimizle 
sorunlarımız bir nebze 
azalır mıydı dersiniz? 
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BİLDİĞİMİZ 
DÜNYANIN SONU 
ErlendLoe 

(Yapı Kredi Yayınları) 
Çeviren: Dilek Başak 


Editör ve yazarlardan 


: oluşan arkadaş çevremin 


buay en çok cümle 


: arasında geçirdiği kitaptı 
i Bildiğimiz Dünyanın 
Sonu. Aylar sonra evine 

: gidip posta kutusunda 


başka birinin ismini gören 
Doppler'ın yaşadığı dibe 


* vuruşu anlatan romanda bir 
: geyik ve orman başrolde. 
: 20'denfazladile çevrilen bir 


Norveçli yazarı okuyoruz. 
İlk sayfasında çok iyi bir 
roman olduğunu anladığınız 
kitaplar vardır ya, bu roman 
da öyle. Girişinde Ethan- 
Joel Cohen'in şu sözüyle: 
“Gizemi kabul et.” 


GÖZÜNÜ AÇIK TUTMAK 
Julian Barnes 

CAyrıntı Yayınları) 
Çeviren: Serdar Rifat 
Kırkoğlu 


İngiliz edebiyatının 
mücevherlerinden Julian 
Barnes'ın çevrilmiş bütün 
kitaplarını okumakla 


£ övünürdüm; Gözünü 
: Açık Tutmak, bu övüncü 
: elimdenaldı. Bu kez sevdiği 


ressamlar hakkında yazmış, 
Barnes. Uslubunu çok 


i sevdiğin birinden güzel bir 


resmi, bir resmi aramayı 


: dinlemek gibisi var mı? 


Barnes'a göre Flaubert'in 


* gönülden hayran olduğu 


tek çağdaş ressam 
Moreau'ymuş. Barnes'la 
Flaubert hayranlığını 
paylaşıyoruz, demek artık 
Moreau'yla da yakından 
ilgileneceğim. 


emrah.saka©gmail.com 


,.CheckiN,, — 
POPULER KULTÜ 


HALSEY 


Aşka İnancımızı Yükseltti Derken... 


HAZIRLAYAN EMRAH SAKA 


Genç kızların tırnaklarını yiyerek takip ettiği G-Eazy ve Halsey çifti büyük umut vadediyordu. Çiftin “Him & V adlı şarkıyla başlayan beraberliği, başta 2000'li yılların çabuk tüketilen aşk öykülerine âdeta bir noktalı virgül atmıştı. Halsey'nin endometriozis hastalıgıyla mücadelesi sırasında G-Eazy'nin hep yanında olması, sadece dizilerde gördüğümüz 
uzun süreli aşkların hâlâ var olabileceğine karşı umudumuzu artırmıştı ki olan oldu. Aşksavar ya da aşkbükücü zaman yine yaptı yapacağını ve ilişkinin son 
kullanma tarihi bir anda geçti. Önce ABD'li rapçi Machine 
Gun Kelly'nin sosyal medya- da paylaştığı Halsey fotoğrafı hayranları afallattı, sonrasında G-Eazy ve 
Demi Lovato'nun bir gece kulübünden el ele 


çıktığı görüldü. Önümüzdeki ay ne olur bilinmez,amaöyle görünüyor ki,yaz aylarında Halsey aşka değil, müziğine odaklanacak. 
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Nasıl Hazine Avcısı Olunur? 


1960'larda uzayda görev almış 'Mercury 9 astronotlarından 
Gordon Cooper, artistik tavırları ve spor otomobil 
düşkünlüğüyle grubun en genci ve en havalısıydı! 


UZAYDA EN UZUN yalnız kalma rekorunu elinde bulunduran Cooper, 
dünyadaki nükleer tesisleri tespit etmek için çıktığı uzay seyahatlerinin birinde bambaşka bir şeyle karşılaştı: Gemi enkazları! Bunun 
üzerine, yıllar boyu gizlice çalışarak kendisini inanılmaz bir servete 
kavuşturacağını düşündüğü bir belge, uzaydan çekilmiş bir hazine haritası oluşturdu ve bu çok gizli belgeyi ölümünden önce yakın dostu 
Darrell Miklos'la paylaştı. Dünyaca ünlü define avcısı Darrell Miklos, 
18 Ekim'de 21.00'de Discovery Channel kanalında yayımlanmaya başlayacak “Cooper'ın Hazinesi” programında çocukluk kahramanı NA- 
SA astronotu Gordon Cooper'ın çizdiği define haritasını izlemeye çalışıyor! Darrell ile bu müthiş macera hakkında konuştuk. 
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ESGUIRE: Nasıl hazine avcısı oldunuz? Hazine avcısı olmanın yolları nelerdir? 

Darrell Miklos: 1960'ların sonlarında babam sayesinde hazine avcısı 
oldum. Babam bir hazine avcısıydı; Florida kıyısında yaşarken beni bu 
işle tanıştırdı. Sahil boyunca hazine arar, geçinmeye çalışırdık. Şimdi 
gelelim nasıl bir hazine avcısı olunur sorusuna... Ancak deliyseniz bu 
işi yapabilirsiniz. Bu çılgın işe ya aile ve arkadaş baskısı yüzünden girmiş ve takılmışsınızdır -çünkü çoğu insan hazine avcılığını kendi istegiyle yapmıyor- ya da keşfetmeye ve maceraya ilgi duyuyorsunuzdur. 
Ancak ikinci bir işiniz olmalı, çünkü şu günlerde hazine avcılığı para 
kazanabileceğiniz bir iş değil. 


ESO: Peki hazine avcılığı 21. yüzyılda da sık karşılaşacağımız bir iş 
mi? Sanki artık çok fazla hazine avcısı bulunmuyor gibi. 

D.M: Birçok hazine avcısı, işin doğası gereği başarılı olmanın ve yaşamlarını sürdürmelerinin çok zor olması sebebiyle, bu işi meraklısı 
olarak sürdürüyor, yani hobi olarak yapıyor. Ama çok az sayıda gerçek 
hazine avcısı da var. Bu, çok küçük bir topluluk. Herkes herkesi tanıyor. Yani muhtemelen maceracıların yüzde birden azı hazine avcısıdır. Sonuç olarak hazine avcılarının çoğunun bunu sadece hobi amaçlı yaptığını söyleyebiliriz. 

ESO: Bize “Cooper'ın Hazinesi? hikâyesi hakkında birkaç cümle 
söyleyebilir misiniz? 

D.M: ABD ve Rusya arasındaki Soğuk Savaş sürecinde, iki ülke arasında bir uzay yarışı vardı. İki ülke kafa kafaya gidiyordu ve uzay idaresi, ABD ve müttefiklerine yönelik olası nükleer tehditleri aramak fikriyle Gordon'u uzaya göndermeye karar verdi. Uzayda nükleer tehdit 
arayan bir mıknatısölçerin ham bir versiyonu test ediliyordu. Gordon, 
suyun içerisinde nükleer olmayan başka maddeler tespit etti; kısa sürede bunun gemi enkazı olduğunu fark etti ve fotoğraflarını çekmeye 
başladı. Dünya'ya döndükten sonra bunu bir deniz haritasına geçirdi; 
koordinatları belirledi ve belirli yerleri işaretledi. Hazine avcısı olan 
birkaç arkadaşıyla bu yerleri araştırdı ve uzaydan kaydettiği lokasyonlarda birkaç gemi enkazı buldu. Ben şimdi Gordon'un tamamlayamadığı işe devam ediyorum. 

ESO: Cooper'ın uzay istasyonundan elde ettiği bilgileri kullanılmasıyla ilgili bazı yasal sorunlar olduğu söyleniyor, bu engeller aşıldı mı? 

D.M: Bu soru çok soruluyor. Gordon belirli koordinatları sadece not 
ediyordu. Amerikan hükümetinin “Sen ne yapıyorsun!” dediğini hiç 
sanmıyorum. Gordon'un bu işi yaşamak için yaptığını biliyorlardı. 
Eğer ekstra koordinatlar almışsa da bu onun görevine dahil değildir. 
Ayrıca Gordon, bu koordinatları araştırmakla nükleer tehditleri arama görevini tehlikeye atmadı. Her astronot uzay aracına kendi kişisel eşyalarını götürür. Bence işini yaptığı sürece birkaç koordinat yazmasının önemi yoktu. Bu konuyla ilgili herhangi bir dava bulunmuyor. 
Gordon, yapması gereken şeyi yaptı ve bilgiyi oradan aldı, o kadar. 
ESO: Karayipler popüler kültürde hazineler denizi gibi görülür. Bu 
durum, 21. yüzyılda da geçerli mi? 

D.M: Evet, kesinlikle! Sadece Karayipler ve Atlantik'te muhtemelen 
bir milyondan fazla gemi enkazı vardır. Ve o milyonlarca gemi enkazının yüzde 10'unun değerli eşya içerdiğini söyleyebilirim. Bazılarında daha da fazlası olduğunu düşünüyorum. Karayipler ve Atlantik boyunca binlerce gemi enkazının olmasının sebebi, Avrupa ülkelerinin 
Yeni Dünya'yı kolonileştirmeye çalışırken oraya binlerce gemi göndermesiydi. Bu ülkeler, İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Hollan- 


da'ydı. Amerikalılar gemileri gönderip sonra geri alıyordu, ama Avrupalılar bunu hiçbir zaman yapmadı. Böylece efsaneler gerçek bir 
hikâyeye dönüştü. Karayipler'de binlerce batık hazine var. Sorun şu 
ki, yüzlerce yıl önce gömüldükleri veya batırıldıkları için onları bulmak kolay değil. Aynı zamanda da riskli bir finansal yatırım. Yüksek 
riskin olduğu yerlerde yüksek ödül vardır, ancak kazanmaktan çok 
kaybetmeyi göze almalısınız. Bu nedenle çoğu insan bizim yaptığımızıyapmıyor. 

ES: Siz modern bir hazine avcısısınız. Modern teknolojiler size 
yardım ediyor mu? Hazine avcılığı eskisinden daha mı kolay, yoksa daha mı zorlaştı? 

D.M: Artık daha kolay, çünkü telsiz sistemimiz var. Bu sayede rotamızda yaklaşan fırtınaları önceden görüp yolumuzu hızlıca değiştirebiliyoruz. GPS koordinatlarımız var; bu bilgiler cep telefonumuzda 
bile mevcut. Bu işe başladığım 70'li ve 80'li yıllarda sahip olduğumuz 
ekipmanlara oranla şu anki ekipmanlar bize daha çok yardımcı oluyor. Bu harika bir şey; teknolojinin bu kadar gelişmesi inanılmaz. Bence Gordon bugün sahip olduğumuz teknolojiye sahip olsaydı ölmeden 
önce benim şimdi bulduğumdan çok daha fazla kazıyı bulurdu. 

ESO: Hazine avına katılan ekipten bahseder misiniz? 

D.M: Bizim işte ben dahil dört kişiyiz. Hazine avlarında genelde büyük bir ekip olmuyor. Sadece deneyimli ve ne yaptığını iyi bilen, alanında uzman kişilerle çalışılıyor. Bazen küçük bir mürettebatı yönetmek, özellikle de ilk soruşturmayı yürütürken daha kolaydır. 
Laboratuvara hazineyi getirmeye başladığımızda daha fazla insana 
ihtiyacımız olacak, ancak şu anda mürettebatın az kişi olması ekibi 
yönetmeyi kolaylaştırıyor. 

ESO: Babanızın da bir hazine avcısı olduğunu söylemiştiniz. Sizin 
de çocuklarınız var. Çocuklarınız hazine avına olan tutkunuzu miras aldı mı? 

D.M: Suya duyduğum tutkumu kesinlikle miras aldılar. Çocuklarım 
neredeyse her gün suyun içinde. Ama sonunda hazine avcısına dönüşecekler mi, bilemiyorum. Bu işin ne kadar zorlu olduğunu görüyorlar. Ama onların bu işten etkilendiğini de biliyorum; tarihe ilgi duyuyorlar. Bu nedenle bir şans var bence. 

ESO: Sizce bir hazine avcılığında en önemli şey nedir: Hazine mi, 
yoksa avcılık mı; kâr etmek mi, yoksa elde ettiğiniz sonuçlar mı? 
D.M: Bunu sorduğunuz için çok mutlu oldum, kendimi açıklayabileceğim böylece. Herkesin sonuçları sevdiğini düşünüyorum, ancak avcılıkta kazanmazsanız sonuçlar pek de eğlenceli değildir. Avcılık, maceranın inanılmaz bir parçası. Yani yüzde 50/50 diyebilirim. Avcılık 
yapmadan daha ilk günden hazinenin içine düşmek de pek eğlenceli 
olmazdı. Ama tabii hiçbir şey bulmadan avcılık yapmak da pek zevkli 
değil. Ben ikisini de seviyorum. © 
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SCRİVENERİ 
mam 


ii 


STORYTEL 

“Storytel' pek çok ülkede çalışan 
bir sesli kitap uygulaması. 
Ülkemizde de yaygınlaşıyor. 
iOS ve Google Play Store 
üzerinden yüklenebiliyor. 

Bu uygulamada çevrimdışı 
okuma şansı da var. İçerikler 
Türkçe ve İngilizce olarak 
yüklenebiliyor. Uygulamada 

bir uyku zamanlayıcı da 
bulunuyor. Bir başka deyişle 
kitabın kapağını istediğiniz 
anda kapatabiliyorsunuz. 

Bu uygulama, uyumak için 
okuyanların uyumak için 
dinleyenlere evrilmesi anlamına 
geliyor diyebiliriz. 


BETON ÇEMON 


DÜELLO 


SESLİ KITAP 

Uzun süredir yayında olan 
uygulamaya iPad ve iPhone 
üzerinden erişilebiliyor. 
Polisiyeden korku ve maceraya 
dek pek çok içeriğe ücretsiz 
ulaşabilmek mümkün. Reşat 
Nuri Güntekin'in Acımak'ından 
Agatha Christie'nin Katil Kim'ine 
dek pek çok eseri burada 
bulabilirsiniz. Uygulamada 
radyo tiyatrosu düzenlemeleri 
de mevcut. 


TELEFON 
KÜTÜPHANESİ 


Uygulama, Türk Telekom ile 
Boğaziçi Üniversitesi Görme 
Engelliler Teknoloji ve Eğitim 
Laboratuvarı (GETEM) 
işbirliğiyle hazırlandı. Görme 
engellilere hizmet veriyor. 
Uygulamada pek çok türde 
kitabın yanı sıra betimlemeli 
filmler, testler ve pratik bilgilere 
de ulaşmak mümkün. 


Kıtabı 
Dinleyebileceğiniz? 
Uygulamalar 


Hiç okuyanla okumayan bir olur mu? Bu, öğretmenlerimizin söylediği 
en akılda kalıcı cümlelerden biriydi. Dünyada okuma oranı gittikçe düşerken okumanın değerli olduğunu düşünen insanlar, ev dışındayken 
de okumanın yolunu buldu. Evet, okuma değil, dinleme. Ancak şu da bir 
gerçek ki, kitabı dinlemek hayal gücünüzü kullanmanıza yardımcı oluyor. 

Sesli kitaplar, bir süredir gündemimizde. ABD'de hemen her kitabın 
bir sesli düzenlemesi var; ülkemizde de bu durum biçimlenmeye başlıyor. Arkası Yarın ve “Okul Radyosu” kuşakları ile büyüyenler sesli kitaplaradaha yakın. Şimdi sesli kitaplar uygulama bankalarında da kullanıcılara göz kırpmaya başladı. “Okumaya zamanım yok.” diyenleri okumaya 
heveslendirecek internet siteleri ve uygulamalara birlikte göz atalım. © 


TÜRKİYE'NİN İLK 


SINEMATIK 


PLATFORMU 


BOINDO 


Boindo, bahsettiğimiz diğer sistemlerden biraz farklı. Cinemaudio tarafından kullanıcıya ücretli 
abonelik ve reklama dayalı ücretsiz abonelik gelir modeli olmak üzere iki seçenekle ulaşıyor. 
Sinematik sesli kitap, dizi ve tiyatrolar, Türkiye'de bir ilk olarak sistemin kendi stüdyosunda 
hazırlanıyor. 

Özgün müzik ve efektlerle dinleyiciye eğlenceli, sinematik sesli kitap ve tiyatro deneyimi 
yaşatan formatta seslendirme kadrosu ülkemizin seçkin seslendirme sanatçılarından oluşuyor. 
Boindo ağırlıklı olarak 18-35 yaş grubuna hitap ediyor. Yolda, otobüs veya otomobilde işitsel 
sinema deneyimi yaşamak isteyenler için ilgi çekici bir platform. 
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AUDIOTEKA 
İnternet üzerinden de 
dinlenebilen bu sesli 
kitap platformunda 
satın alınan kitaplar 
tiyatro sanatçıları 
tarafından okunuyor. 
İlk 30 dakikalık deneme 
ücretsiz. Böylece 
bilmediğiniz bir 

kitap hakkında bilgi 
edinip ona göre karar 
verebiliyorsunuz. 


m “THE SIMPSONS” 
Ekibinden Yeni Bir Yapım 


KONUŞAN KİTAPLIK 
Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından 
internet üzerinden hizmet veren bu sesli 
kitap ülkesinde pek çok dalda kitap bulmak 
mümkün. Sistem, üyelikle hizmet veriyor. 
Görme engellilere özel kütüphanenin 
telefon uygulaması henüz mevcut değil. 


MASALIM-MASAL KİTAPLIĞI 
70'den fazla masal içeren bir platform. 
Sayıları her gün artan masallar hem 
okunabiliyor hem de dinlenebiliyor. Masallar, 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 
düzenlenmiş. 
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zisyenin Portresi: Tuğçe 


İstanbul Cocktail Festival'in programı yayımlandı: Sahneye çıkacak isimler 
arasında Tuğçe Kurtiş de yer alıyor. Paraguaylı müzisyen Santi'yle birlikte 
birçok başarılı albüme imza atan Tuğçe Kurtiş'i ilk kez, 2012 yılında 
yayımladıkları 'Ciclico'yla tanımıştık. Kısa sürede internet aracılığıyla dünya 
çapında birçok dinleyiciye ulaşan Tuğçe Kurtiş'in portresine odaklanıyoruz.. 


Kurtiş, 2015 yılında “Songs for Another Day? adlı Anadolu ve Balkan 
ezgilerini Latin Amerika ritimleri ve tango enstrümasyonuyla harmanlayan elektronik altyapılı ikinci albümü yayımlanmıştı. Bu albümdeki parçalar başta Güney Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok yerde büyük ilgitopladı, radyolarda ve DJ setlerinde sıkça yer 
aldı. 2016 yılında bu sefer de Santi'nin doğduğu toprakların müziginden, yani Paraguay'dan esinlenen yeni bir orijinal albüm hazırladılar. “El Regreso del Gallito* adli bu üçüncü albümü Brezilya'da bir 
bağımsız plak şirketi yayımladı. Müzik dergileri albümden büyük 
övgüyle söz etti. 

Dördüncü albümleri “Songs for My Grandmother”, Toronto'da yayımlandı. Adından da belli olduğu üzere albümde Tuğçe Kurtiş anneannesinin sevdiği parçalara yer verdi ve albümü onun anısına 
adadı. “Songs for My Grandmother”, müzik yazarlarının seçkileri- 


ni bulunduran Beehype tarafından “Türkiye'de 
2017'de Yayımlanan En İyi Albümlerden Biri? 
olarak tanımlandı. 2018'de yine Soug Records 
“Songs for My Grandmother Remixes” adıyla 
ünlü müzisyenlerin remikslerinden oluşan bir 
albüm yayımladı. “Yıldızların Altında? parçası- 
nın remiksi çevrimiçi müzik platformu Beatport'ta haftalar boyunca ilk sıralarda yer aldı. 
Yine aynı parçanın başka bir remiksi bir Buddha Bar albümüne dahil oldu. 

Müzikte bunca başarıyı elde eden Kurtiş, daha önceden psikoloji alanında akademik hayatını sürdürdüyse de müziğe ilgisi çocukluğuna uzanıyordu. Kurtiş'in çocukluğu İstanbul 
Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği bölümünde şan öğrencisi olan annesinin ezgilerini ve egzersizlerini dinleyerek geçmiş. Küçük yaşlarda bale aracılığıyla Klasik Batı 
Müziği'yle tanışan, çocukluğu boyunca İsmail Dede Efendi, Münir 
Nurettin Selçuk ve Safiye Ayla'dan Maurice Ravel, Pyotr İlyiç Çaykovski ve Modest Mussorgsky'e uzanan büyük sanatçıların müziklerini defalarca dinleyen Tuğçe Kurtiş, ilkokul yıllarında koroya katılıp sonrasında Robert Kolej'de koro, müzikal, tiyatro oyunu ve 
milli bayram kapsamında şarkı söylemeye devam etmiş. Lise sonda 
ABD'deki Bennington College'dan burslu kabul aldıktan sonra üniversite eğitimi almak üzere yola koyulan Kurtiş, üniversite yıllarında psikoloji, tiyatro ve müzik alanlarına yoğunlaşmış. Davul ve perküsyon ustası Milford Graves'tan perküsyon dersleri almış. Ayrıca 
üniversiteye konuk sanatçı olarak gelen, lise yıllarında dinlediği caz 
albümlerinden de ismini bildiği dünyaca ünlü caz vokalisti Sheila 
Jordan'dan caz vokal dersleri alıp okul konserinde Jordan'la birlikte şarkı söylemiş. 

Tuğçe Kurtiş, psikoloji doktorası sonrası West Georgia Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almış. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde akademik makaleler yazmış; bilimsel dergi editörlüğü, dünyanın farklı köşelerinde 60'tan fazla konferansta sunum, konuk 
akademisyenlik, uluslararası çapta düzenlenen bilimsel sempozyum ve konferansların başkanlığı gibi birçok farklı alanda görev al- 
MIŞ. 

Tuğçe Kurtiş, 2007'den itibaren ilk aşkı müziğe dönmüş ve ABD, 
Meksika, Kosta Rika, Brezilya, Hırvatistan'da konser ve festivaller- 


de yer almaya başlamış. Kurtiş, akademisyenlikle müzisyenliğin birbirinden ayrı dünyalarmış gibi görünse de ortak bir noktası olduğunu 
düşünüyor: “Sanat ve bilimin ortak noktası, dogaya olan sonsuz merak ve yaşama hizmet etme arzusudur. Çocukluğumdan bu yana hep 

Leonardo da Vinci'nin öğütlediği gibi bilimle 

sanat, mantıkla hayal gücü arasında denge geliştirme arayışında oldum. Hem akademik hem 
sanat kariyerimi kimi zaman çok yorularak ve 
az uyuyarak, ama her zaman büyük bir özveri 
ve tutkuyla devam ettirebildiğim için kendimi 
çok şanslı hissediyorum.” 

Tuğçe Kurtiş, Santi'yle Kansas”ta tanışmış; 
Santi üst komşusuymuş. “Arada yukarıdan gelen 
gitar seslerini duyup “Bir ara şu müzisyen komşularla tanışayım' diye düşünsem de bir arkadaşım bizi tesadüfen tanıştırıncaya dek yollarımız hiç kesişmedi. Tanıştığımız ilk an müzik konuşmaya başladık. Santi benim şarkı söylediğimi ve özellikle caza düşkünlüğümü 
duyunca beni Jazzhaus adlı bir open mic gecesine davet etti. O akşam için dört parça hazırladık; gelen yoğun talep üzerine önce aynı 
mekânda, sonra başka etkinliklerde ve konserlerde beraber müzik 
yapmaya devam ettik. Ortak dilimiz müzik olduğundan farklı kültürlerden geliyor olmak bizim için bir zorluk değil de hep bir ilham 
kaynağı oldu.” 

Kurtiş, Güney Amerika asıllı Santi'nin Türk müziğinin zengin 
melodik yapısını ve ritimlerini çok sevdiğini anlatıyor. Bu uyumları 
sayesinde “Songs for Another Day” ve “Songs for My Grandmother” 
albümlerinde sevilen eski Türkçe parçaları kendilerine has bir sentezle ve sıra dışı enstrümanlarla yaratabilmişler. 

Şu an üzerinde çalıştıkları albüm ise bu kez Karayip kıyılarından 
esinleniyor; bu sebeple İngilizce ve İspanyolca parçalardan oluşacak. Bir sonraki albümlerinde ise Türkçe şarkılara yer vereceklerini belirtiyor, Kurtiş. 

Tuğçe Kurtiş, dünyanın çeşitli ülkelerindeki performanslarından 
sonra mart ayında İstanbul'da TwentyOne Maslak'ta sahneye çıkmıştı. Haziranda ise Marmaris'te Bonjul Burn Spiral etkinliğinde 
yer almıştı. Müzik yazarlarının övgüyle söz ettiği Kurtiş'i canlı dinlemek isterseniz 1 Eylül'de İstanbul Cocktail Festival kapsamında 
KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konseri kaçırmayın! © 
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checkiın POPÜLER KÜLTÜR 


1. “Her kuşun eti yenmez, 


Bay Lovett.” 
1997 yılı sinemanın en bereketli yıllarından biriydi. O yıl çekilen 
onca güzel filmi CL.A. Confidential, Good Will Hunting) “The 
Fifth Element” vb.) aldığı T1 Oscar'la sollayan “Titanic'in yeri ise 
çok ayrı çünkü bize Leonardo 
DiCaprio'yla Kate Winslet'ı kazandırdı, çünkü gerçek bir hikâye, çünkü onu seneler boyu, sonunda geminin batacağını bile 
bile izledik. Ama 1997'ye döndüğümüzde, James Cameron'ın bizim için başka planları vardı. 
İzlediğimiz versiyonda yaşlı 
Rose'un akıbetini hepimiz hatırlıyoruz. Yıllar yılı o, Jack'le buluşabilmek için uykusunda ölümü 
beklerken biz gözyaşları içinde 
ekranı izledik. Fakat bir başka 
versiyonda, Rose'u elinde mavi elmasla birlikte geminin kenarında, mürettebatı da onu durdurmak için koşarken izliyoruz. 
Beyazperdeye taşınmayan bu 
sahnede Rose, elması okyanusun derinliklerine bırakmadan 
önce Lovett'a “Hazineyi yanlış 
yerde arıyorsunuz, yalnızca hayat paha biçilmezdir.” diye hayat 
dersi veriyor. Rose, Lovett'a her 
ne kadar her kuşun etinin yenmeyeceğini söylese de 11 Oscar'ı 
toplayan filmin böyle bitmemesi 
hepimizin şansına. 
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O FİLMLERİ 


HİÇ BÖYLE BİLMEZDİK 


Her birimiz sinema tarihinin en unutulmaz filmlerini kendimizce 
listelesek ve neden bu filmleri seçtiğimizi düşünsek, çoğumuz için önemli 
olan bir kriter göze çarpar: İyi filmlerin iyi sonları olur. Ama şimdi size 
“Titanic'in tüm Oscar heykelciklerini riske edecek bir alternatif finali ya 
da İnterstellar'ın yürekleri dağlayacak bir son fikri olduğunu söylesek, 
inanmazsınız. Ama inanın. Çünkü o unutamadığımız filmlerin bugün 
çoktan unutulmuş alternatif sonları mevcut. 


2. Anlaşılmazın daha 


anlaşılmazı 
Christopher Nolan filmlerine aşinaysanız her yeni filmine “Acaba bu kez nasıl bitecek?” 
sorusuyla başlamaya da alışıksınızdır. Sinemayı son 20 yılda en 
çok etkileyen yönetmenin bile 
kararsız kaldığı durumlar oluyor. 
“Interstellar” belki de izlediğimiz 
en duygusal bilimkurgu yapımlarından biri; bu duygusallığını 
da son sahnelerine borçlu. Film 
boyunca ciğerimizi yakan babakız ilişkisinin doruk yaptığı, uzayın sonsuz derinliğinde sevgi- 
nin gücünü bulduğumuz bir son, 
çok daha farklı olabilirdi. 

Nolan filmlerinin arkasındaki kalem Jonathan Nolan, bir 
röportajda alternatif bir sonu 
anlatıyor ancak önce filmin anlaşılması vakit alan halihazırda- 
ki sonunu hatırlayalım: Astronotumuz Cooper, kara delikten 
kurtulur, zamanın yeni bir boyut olduğu evrende kızına Mors 
alfabesiyle mesajını ulaştırır ve 
onunla kızını “yeni dünyada' kavuşurlarken izleriz. Jonathan 
Nolan'ın söylediğine göre ise bu 
duygusal son, Cooper'ın kara 
delikten kurtulamamasıyla yer 
değiştirebilirdi. Böylece dünyayı kurtaramamış olacaktı ama 
Christopher Nolan'ın fikri olan 
bu acı son, hiç filme çekilmedi. 


YAZI YİĞİT TUNA 


3. Bu galakside 

gözyaşı yok 

2014 yılında “Galaksinin Koruyucuları' vizyona girdiğinde, kimse offilmden böylesine vurucu 
bir etki beklemiyordu. Hem kahkahalarla güldüğümüz hem de 
uzak galaksilerde geçen bir süper kahraman hikâyesine nasıl da hasretmişiz... Şu günlerde, 
geçmişte attığı ofansif tweetler yüzünden Marvel'ın yollarını 
ayırdığı yönetmen James Gunn, 
filmin bu başarısını etkileyebilecek bir alternatif sonu olduğunu 
açıklamıştı. 

Star Lord'un günü kurtardığı, Marvin Gaye'den 'Ain't No 
Mountain High Enough'ı dinlediğimiz bir son elbette ki tercih sebebi ancak sinema bu, her 
sahnenin alternatifi olur. Gunn'a 
göre Star Lord'un annesinin son 
hediyesini açıp mektubu okuduğu sahne bu alternatifte yine mevcut, üstüne Star Lord'un 
büyükannesini elinde Peter'ın 
çocukluk fotoğrafıyla yıldızlara bakarken izliyoruz. Böylece 
büyükannenin Peter'ın kaçırılmasına tanık olduğunu anlamış oluyoruz. Yönetmen James 
Gunn'ın sözleriyle “son derece 
üzücü olduğu için çıkarılan” bu 
sahnenin kullanılmaması, belki 
de filmin başarısını perçinleyen 
bir diğer hamle oldu. 


4. Hanlar yalnız ölür 

“Star Wars' filmlerinden bahsederken serinin hayranları genellikle 1983 tarihli Jedi'nin Dönüşü'nü ayrı bir kefeye koyar. Hem 
olumlu hem de olumsuz anlamda. Kimilerine göre filmin yumuşak tonu iyi bir yönken 'kimilerine göre Jedi'nin Dönüşü", 
serinin diğer filmlerine kıyasla 
sönük kalmıştır. Bu konuda tarihin akışını değiştiren iki aktör, 
serinin yaratıcısı George Lucas 
ve yapımcı Gary Kurtiz. 

Gary Kurtz'ün anlattığı alternatif kurguda Han Solo önce 
kurtarılıyor, ardından filmin sonlarına doğru ölüyordu. Böylece 
çok daha epik bir filmin ortaya 
çıkacağına inanan Kurtz'ü bizzat 
Han Solo, yani Harrison Ford da 
destekliyor ve karakterin ölmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak 
bu fikre karşı çıkan Lucas, gittikçe büyüyen (We film dışında 
bir ekonomi yaratan) seriyi, ana 
karakterlerinden birini feda ederek sekteye uğratmak istemedi 
(hatta “Ölü Han'ın oyuncaklarını 
satmayacağım.” bile dedi) ve senaryoyu baştan yazarak, herkesin mutlu olduğu bir sona ulaşmaya karar verdi. “Star Wars'un 
bugün geldiği noktaya bakınca, 
zamanında küçük bir karar gibi 
atılan bu adım, yıllar içinde neleri etkiledi, tartışılır. 


5. Her hali hüzünlü 

Filmi ve sonunu hatırlamak isteyenler için tez elden hatırlatalım:“E. T: The Extra-Terrestrial' 
filmi, Elliott ile E. T'nin hüzünlü 
bir vedasıyla son bulur ve uzaylı dostumuzun gökyüzünde kaybolduğu sahne, sinema tarihinin 
belki de en hüzünlü ve unutulmaz anlarından biridir; birçok filme, eşyaya, posterlere de konu olmuştur. Filmde Elliott'ın 
ağabeyi Michael'a hayat veren oyuncu Robert MacNaughton, filmden yıllar sonra verdiği 
bir röportajda planlanan alternatif bir sonu bizimle paylaşıyor: 
“Alternatif olan son sahnede 
çocuklar hep beraber Dungeons and Dragons oynayacaklardı. Son sahne böyle planlanmış, hatta senaryo da yazılmıştı. 
Buna göre kamera, oyun masasından yavaşça yükselip çatıyı gösterecek ve ardından biz 
izleyiciler de Elliott ile E-T'nin 
hala iletişim halinde olduğunu 
öğrenecektik.” 

Gerek mevcut ve unutamadığımız sonu gerekse bu alternatif finaliyle, “Stranger Things” 
dahil bugüne kadar birçok hikâyeye ilham veren E. T'nin hüzünlü dokusu bozulmuyor; biz yine 
defalarca kez izleyip sonunda birkaç damla gözyaşıyla filmi 
bitiriyoruz. 
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ir 


ği tek adres 


YEMEK&MEKÂN OTOMOBİL 


. ESC. 
İKON OLMA 
KILAVUZU: 
CRISTLANO RONALDO 


Yeşil sahaların son dönemde 
yetiştirdiği en çalışkan, en 
başarılı ve en stil sahibi 
futbolcularından biri: Cristiano 
Ronaldo. O, Juventus'a 
transferiyle dikkatleri üzerinde 
çekti. Sizce nasıl biri? Bizce 
dünyanın en iyilerinden biri! 
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MERHABA YENİ BATWOMAN! 
“Batwoman'ın dizisinin başrolü Ruby Rose'a 
emanet. İkonik çizgi roman karakteri 
“Batwoman'ın yeni yüzü ile tanışmak için 
sabırsızlanıyoruz. 


iü Yy O 


©esguireturkiye 


“Esguire Türkiye" mobil uygulamasını 
A > App Store ve Google Play Store'dan 


indirebilirsiniz. 


EKSTRA 


ESG. 
HAFTA SONU 
TAKVİMİ 


Haftanın en sevdiğimiz 
günlerine doğru hızla 
yol alırken planlarımızı 
güncellemenin vakti geldi. 
Hafta sonu ne yapıyoruz? 


NASA'NIN GÜNEŞ'E YOLCULUĞU 
NASA'nın Parker Solar Probe isimli uydusu 
Güneş'i incelemek için Florida'daki Cape 
Canaveral uzay üssünden fırlatıldı. 


VİZYON ALARMI: EYLÜL 

Sonbaharın ilk ayı Eylül'ün vizyon listesini 
incelemeden favori filmlerinizi oluşturmayın. 
Sizce detam sinema havası değil mi? 


LeBron J S, 
AmerikanProfesyönel 
Basketbol Ligi (NBA) 
oyuncuları arasında 
Son jenerdsyonun 

en sevdiği'isim..: 
Henüz genç yaşta 
gösterişli şöhretine 
kavuşmadan önce 


başlığıyla makalelere 
konu olan LeBron, 
onları haklı çıkardı. 
Artık eminiz; 

olmak bazilarının 
kaderinde var. 


a 


INFO 


Pro fe Syo nel kariyerinin henüz başındayken 
medyanın kendisi hakkında kehanetlerde bulunması üzerinde sürekli baskı kurdu. Buna rağmen onu 
sevenleri ve güvenenleri şimdiye kadar hiç yüzüstü bırakmadı. Babasını tanımadan annesiyle baş başa verdiği yaşam mücadelesi kazandığı ilk maç olabilir. Çalışkan, hırslı, mütevazı ve eğlenceli... Elbette 
ligin en stil sahibi sporcusu. Başarı öyküsü su götürmez bir gerçek, hatta gelecekte ülke yönetiminde söz 
sahibi olacağını düşünenler dahi var. Yeni yolculuğunda kaybedecek hiçbir şeyi yok, aksine kazanacak 
çok şeyi var. Onun için her gün yeni bir mücadele ve o 
kazanmayı alışkanlık haline getiren bir savaşçı! Omzundaki dövmede yazdığı gibi kendisi gerçekten *seçilmiş kişi (chosen one) olabilir. 

Parkenin kralı, lider kişiliği ve ilham verici oyunuyla çoktan gelecekte efsane olarak anılmaya hak kazandı. Önümüzdeki dönemde LeBron'u artık başka 
bir formayla parkede dans ederken göreceğiz. Evet, 
yeni bir mücadeleye başlıyor ve yine kazanan taraftaolacağından şüphemiz yok. Miami Heat formasını çıkardığında canlı yayında Cleveland'a transferini duyurarak kendi şovunu yapmaktan çekinmedi. 
Bu kez de Cleveland Cavaliers formasını çıkarırken 
hangi takımla anlaşacağı dünya spor kamuoyunu heyecanlandırıyordu. Zira dörtyıllığına 154 milyon dolara anlaşarak melekler şehri Los Angeles'a transfer 
olduğunu açıkladı. Her dönem kendi efsanelerini yaratan Los Angeles Lakers, yeni bir efsaneyle sezona 
başlayacak ve küresel taraftar topluluğuna birkaç 10 
milyon daha ekleyecek gibi gözüküyor. İşi daha eğlenceli kılan; 2003 draft'ında beraber lige seçilen LeBron ve Luke Walton'ın yeniden bir arada olması. Fakat, Walton bu sefer takımın koçluğunu üstlenecek. 


NBA sondönemde Batı konferansının üstünlüğüy- | 


ledevam ederken Doğu konferansının kara bulutları 
dağılmak bilmiyor. Kronikleşen başarısızlığın üstüne 
LeBron James'ide Batı cephesine kaptıran Doğu'nun 
geleceği başka bir yazıda incelenmeye muhtaç... Elgin Baylor, Gail Goodrich, Magic Johnson, Kareem 
Abdul-Jabbar, Shaguille O'Neal, James Worthy, Jerry 
West ve Kobe Bryant gibi unutulmaz isimlerin arasındaartık gönül rahatlığıyla LeBron'u da ekleyebilirsiniz. Yakındönemde emekli olanikonik Lakerslı Kobe 
Bryant: “Aileye hoş geldin!” sözleriyle yeni efsanelerini selamlarken “kral yeni sarı-mor üniformasını 
sırtına geçirdi. Hazır ondan “krah diye bahsetmişken 
şehrin bir diğer yıldızını es geçmek olmaz. Los Angeles Galaxy futbol takımının yıldızı Zlatan Ibrahimovic, LeBron James'e hoş geldin dileklerini kendine özgü bir şekilde dile getirdi: “Los Angeles'in artık 
bir tanrısı ve kralı var.” Önümüzdeki ay başlayacak 
yeni sezonda favori takımımızı gözden geçirmenin 
tam sırası. Yeni yazılacak bu hikâyenin canlı şahitleriolarak maçları heyecanla takip edeceğiz. Tüm takımlara başarılar dilerken maçı kazandıran üçlüğü 
attığı anda “Yok artık LeBron James!” diye sevinme 
hakkımızı saklı tutuyoruz. Efsaneler ölmez, yalnızcatakım değiştirir... Haksız mıyız? © 
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KRAL'IN MÜZESİ 


60 'NBA Haftanın Oyuncusu” 
37'NBA Ayın oyuncusu” 
14'NBA Ali-Star” 
14'NBA İlk Beşi” 

6 “Yılın Savunma Beşi” 


KRAL KARİYER Ü 


2003-2010 İ 
Cleveland Cavaliers 


2010-2014 
Miami Heat 


3'NBA Şampiyonluğu” 
3'NBA AlI-Star En Değerli Oyuncu” 
3'NBA Finalleri En Değerli Oyuncu” 
2'Olimpiyat Altın Madalyası” 
NBA Sayı Kralı” 
1'Olimpiyat Bronz Madalyası” 
1'NBA Yılın Çaylağı' 


2014-2018 
Cleveland Cavaliers 


2018-... 
Los Angeles Lakers 


4'NBA Normal Sezon En Değerli Oyuncu” 


Not: Bu bilgiler nba.com verilerinden alınmıştır. 


Başarılı Erkeğin-Hayat Kılavuzu 


ÇIKTI! 


 #SEYYAH 


MODA / SAAT / SEYAHAT / YEMEK / OTOMOBİL / BAKIM / TASARIM 


TURKUVAZ 


INFO 


SEYAHA| 


YAZI ARDA SAYINER 09.18 


TAPINAKLARIN 
GÖLGESİNDE 
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Hwagyesa Tapınağı'nda- 
ki sakinlik, inşa edildiği 1522 yılından bu yana artık aynı değil. 
Seul'un Gangnam Mahallesi'ndekizengin kalabalık, Itaewon bölgesindeki gece kulüplerinden 
yükselen K-Pop müzik şehrin 
öteki ucundaki tapınağa meydan 
okurcasına hakimiyetini her geçen gün daha da artırıyor. Yine 
de halen huzur arayanların kaçış 
noktası olan Hwagyesa bir yüzü 
şehre diğer yüzü ise sonsuz bir 
ormana açılan masalsı bir dünya 
gibi. Kuzey ile güney arasında ayrılığın, teknoloji ve otomotiv devlerinin hırslı atılımlarının, popüler Batı kültürünün Uzak Doğu 
dünyasına enjekte edildiği bir hayatın yaşandığı Güney Kore'de tapınakların gölgesi herkes için sıgınılacak bir liman. Turistler için 
ise başlı başına bir deneyim. 
Ülke genelinde 40'ın üzerindeki konaklamaya açık tapınak, 
Temple Stay programı dahilinde, 
maneviyatı arayanlara geceliği 40 
ila 55 dolar arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Böylesine düşük bedellerle tapınakta kalmak 
herne kadar kulağa makul ve mistikgelse de içerideki dünya düşünüldüğü kadar kolay değil. Sabah 
04.00'te kalkmak, hafiflik çizgisinin oldukça altına düşen porsiyonlarda beslenmek, tapınağın 
temizlik işlerine yardım etmek ve 
muazzam bir disiplin içinde davranmak herkesin harcı olmasa 
gerek. Bunun mükâfatı olarak 
monk'ların sabah ayinine katılmak, güneşin doğuşunu tarihi bir 
tapınakta seyretmek, sabra, şük- 


ASIRLIK TAPINAKLAR, BİNLERCE 
YILLIK RİTÜELLER VE TÜM BU 
KÜLTÜRÜN GÖLGESİNDE YÜKSELEN 
DİJİTAL BİR UYGARLIK. SEUL, TÜM 
ZENGİNLİKLERİYLE ASYA KITASI 
GEZGİNLERİNE REDDEDİLEMEZ BİR 
DENEYİM VADEDİYOR. 


revetekâmüle ilişkin meditasyon 
yapmak, keşişlerin geleneksel çay 
seremonisine eşlik etmek ise tek 
kelimeyle paha biçilemez deneyimler. Her yerâdeta bir film seti 
gibi. Kendinizi bir Brad Pitt gibi 
hissetmeseniz de Jean-Jacgues 
Annaud'un yönettiği “Tibet'te 7 
Yıl filmini aratmayacak görsellikte akıyor zaman. El boyaması 
ahşap tavan ve kirişler, bahçelerdeki mermer heykeller, endemik 
bitkiler ve ortalıkta dolaşan keşişler hayalinizdeki o film karesini 
kusursuzca tamamlıyor. 
Tapınakların dünyasından 
Seulun modern hayatına geçiş 
ise oldukça sert. Çılgın bir metro ağı, yükseklikte birbiriyle yarışan gökdelenler, adım başı görülen yerel kozmetik mağazaları 
ve Güney Kore yapımı otomobiller bilimin, teknolojinin ve harcanan ciddi mesailerin meyveleri. 
Itaewon ise eğlence mekânlarıylatüm bu emeğin mükâfatı. Cad- 
de boyunca sağlı sollu sıralanmış 
gece kulüpleri ve barlar muha- 


fazakârlığı ve çalışmayı unutturacak türden. En iddialı kulüplerden biri, Fountain. Kuyrukta 
çoğunlukta yerel kadınlar ve erkekler, ellerinde yazın 39 dereceyi bulan Seul sıcağından kurtaran şarjlı mini el vantilatörleri 
ve yüzlerinde ise kapıda çok sıkı 
güvenlik kontrolünden geçiren 
korumalara attıkları sevimli bakışlar... İçerisi ise tıklım tıklım. 
Mekân tam bir kale ambiyansın- 
da. Üstü açık büyük avlu herkesin dans ettiği ortak alan. Avluyu çeviren surlara tırmandığınız 
zaman ise üst kattaki diğer bar 
alanlarına geçebiliyorsunuz. Surlardan aşağıdaki orta alana düşmemeniz için “Sen Bir Spartalı Değilsin” yazılı uyarı levhaları 
mevcut. Üst kattaki ilk bar alanı 
retrotarzda: Tilt makineleri, antik bilardo masaları, chester koltuklar ve şık bir bar alanı mevcut. 
Her yerde korumalar ve rahatsız 
edici bakışları var. Seul'un genelinde hem barlar hem AVM'ler 
hem de metrolarda ekstra bir 


güvenlik kurgusunun yapıldığı 
ve güvenlik görevlilerinin sayıca 
arttığı gözden kaçmıyor. 
Itaewon'daki bir diğer iddialı 
kulüp ise Glam. Yabancı pop ve 
K-Pop müzikler çalan mekân iki 
katlı. Giriş katı Kaliforniya'daki 
beach barları anımsatır nitelikte. Rahat ve kalabalık. Üst kat ise 
tam tersine pirinç avizeler, antik aplikler, şık paravanlarla birbirinden ayrılmış localar, yağlı 
boya tablolar ve mekânın ortasındaki dev bir bar alanıyla üst 
segment kulüp havasında. Avrupa ve ABD'dekinin aksine, eğlenmeye gelmiş diğer gruplarla 
o mekânda tanışmanız, tanışsanız bile kaynaşmanız bir yabancı olarak ne yazık ki oldukça zor. 
Gençlik genel anlamda tanımadıgı kişilerleiletişim kurmak ve sosyalleşmek hususunda çekingen. 
Kadınlarda uç bir profil görmek 
çok zor. Bakımlı, şık, orta boylu 
kadınlar Itaewon Caddeleri'nin 
neşesi durumunda. Erkeklerde 
ise aşırılıklar daha ortada. Saçını sarıya boyamasına rağmen oldukça maskülen duran erkeklerin yanında gözlerine far çekmiş 
feminen karakterleri de görebiliyorsunuz. Sarı saç boyaları ve cildi beyazlaştıran kozmetik ürünler hem erkek hem de kadınlar 
için Avrupalılara benzeme çabasının destek unsurları. En pahalı 
kozmetik mağazalarından en ücramahallenin süpermarketlerine 
kadar birçok yerde sarı saç boyaları ve beyazlaştırıcı yüz kremlerinden bulmak mümkün. Kulüplerde K-Pop denen, 17-23 yaş 
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arası Güney Koreli genç erkeklerden oluşan grupların şarkılarını dinlemek ise trend olmanın 
ötesinde bir alışkanlık. Kızlardan 
oluşan K-Pop gruplarının sayısı 
erkek gruplara göre oldukça az. 
Kırtasiyeler; tapınma derecesin- 
de sevilen bu müzik gruplarının 
çıkartmaları, defterleri, takvimleriveCD'leriyle dolu. K-Pop, müzik türü olarak, tamamen Amerikan pop müziğinden ezgiler 
taşıyor. Klipler, MTV izlediğinizi hissettirircesine yine Amerikan yıldızlarınınkine benzer. 
Karaoke kültürü ise başlı başına 
şehrin alametifarikası. Gençlerin 
en büyük sosyalleşme araçların- 
dan biri olan karaoke barlar şehrin banliyölerini dahi renklendiriyor. Farklı ambiyans ve fiyat 
kategorilerinde alternatifler mevcut. Hongdae bölgesindeki Su Karaoke ise konsept olarak en lüks 
ve en iddialı bar. Renk renk döşenmiş odalar, kişiye özel sahne 
alanı ve altın renkteki mikrofonlar farklı bir karaoke kulübünde 
olduğunuzun emareleri. İçeride söylenen şarkıların çoğu yine K-Pop. 

TV dünyasında ise yerelden 
uzaklaşma, Türk dizileri ile kendini göstermiş. Bu konunun detaylarını; engin diplomasi deneyimi, uluslararası vizyonu ve oşık 
tarzıyla Türkiye'nin Kore Büyükelçisi Ersin Erçin'le Seul Sports 
Club'da yediğimiz öğle yemeğin- 
de öğrendim. Güney Kore'de sadece 850 Türk'ün yaşamasına 
rağmen yerel gençler Türk dizileri sayesinde Türkiye'yi oldukça 
yakından tanıma fırsatı bulmuş. 
Büyükelçi Erçin belirli bir jenerasyonun Türkiye'yi tarihi sebeplerden çok iyi bildiğini, genç 
jenerasyonun ise birçok üniversitede yer alan Türkoloji bölümlerive TV dizileriyle Türk kültü- 


rünü tanıdığını söylediğinde, bu 
algının ne derece pozitif hale gelebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. THY'nin haftada gerçekleştiği 11 uçuş ise bu bağın turizm 
boyutunda önemli bir parçası. Erçin'e göre pozitif ülkeler algısında 
Güney Korelilerin gözünde Türkiye kesinlikle ilk üç sırada. 

40 yaş üzeri yerel kişilerle konuştuğunuz zaman ise Batı kültürüne duyulan eğilimin ve dejenerasyonun 35 yaş sonrası yok 
olduğu yorumunu işitiyorsunuz. 
Sarı saçların gittiği, dövmelerin 
silindiği ve o tüm dünyanın dışardan bildiği geleneklerine bağlı, muhafazakâr, çalışkan Güney 
Koreli yetişkin profilin ortaya çıktığı görüşü var. Bu değişim belki 
de gerçekten bir öze dönüşün ve 
olgunlaşmanın belirtisi veya gelenekçilik ile toplumsal baskının 
zorunlu bir neticesi. Ama sonuç 
şu ki arada kalmışlığın izleri şeh- 
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UÇUŞ VAKTİ 
Güney Kore ile Türkiye'nin kurduğu 
dostluk bağı, bildiğiniz üzere yarımadadaki 

savaştan bu yana her geçen gün daha 
da sıkılaşıyor. Bu sebeptendir ki, Seul'e 
sadece THY haftada TI sefer düzenliyor 

ve bu bağ, turizm boyutuyla da önem 

arz ediyor. 


rin kültürel dokusuna bariz bir 
şekilde sinmiş. 

Bu kozmopolit yaşantı şehrin 
mutfağına çok yansımamış. Yerel 
lezzetler ve markalar hakimiyetini koruyor. Meşhur lahana turşusu kimchi ve dumbling denilen 
Türk mantısının 10 katı büyüklügündeki haşlama hamur işleri satanrestoranlar şehrin yeme-içme 
hayatına hakim. Daha da gelenekselleşecek olursak dev pasajlardaki yemek pazarları kurutulmuş 
ahtapottan canlı yengeçlere, taze 
ginseng köklerinden çuvallarda 
satılan çay çeşitlerine kadar Güney Kore mutfağının zenginliklerini fazlasıyla doğal bir ortamda 
gözler önüne seriyor. Gwangjang Yemek Pazarı, bu alanda ziyarete en layık noktalardan. Yerel hamburger markası Lotteria 
ise Amerikan fast food zincirlerinin açık ara önüne geçerek lokaldeki gücünü ispatlamış. 7/24 
açık olan bu yerel fast food zinciri 
gece gezmelerinden sonra gençlerin en popüler atıştırma ve buluşma yeri. 

Güney Kore'de dikkat çeken 
teknolojik gerçek ise cep telefonu 
bağımlılığı ve bunun neticesi olarak şehirde kol saati kullanmama 
alışkanlığı. Cep telefonu bağımlılığı, sokaklarda istisnasız herkesin göze parmak sokarcasına ortaya koyduğu bir gerçek. Seul'da 
metroda eğer uyumuyorsanız kesinlikle cep telefonundasınızdır. 
Süpermarkette veya kahve dükkânında kasada sıra size gelmediyse cep telefonundan başınızı kaldırmanız için hiçbir sebep 
yok gibi. Telefonu bu derece göz 
önünde tutmanın neticesi olarak 
da kol saati kullanımının ne kadar 
düşük olduğu basit bir gözlemle 
bile anlaşılacak seviyede. Güney 
Kore toprakları dünya teknoloji 
devlerinin doğuşuna şahitlik etse de, Batılılaşma çabaları halkın 
iliklerine işlese de, şehrin sokaklarındaki tek gölge gökdelenler 
değil. Tapınakların muhafazakârlık kokan soğuk gölgesi halen halkın üzerinde. Ama yine de netice 
maneviyatla bilimin, sorumlulukla zekânın, kültürel mirasla koşulsuz çalışmanın buluştuğu bir 
dünya devi. Seul, kısacatüm gölgelerin efendisi. © 


ÜLKE GENELİNDE 4O'IN ÜZERİNDEKİ 
KONAKLAMAYA AÇIK TAPINAK, TEMPLE STAY 
PROGRAMI DAHİLİNDE, MANEVİYATI ARAYANLARA 
GECELİĞİ 40 İLA 55 DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN 
FİYATLARLA SUNULUYOR. 
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MEKSİKALI ÜÇÜNCÜ EVİNDE 


RANCHERO 


YAZI SEDA KARAN 
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eksika'ya özgü gerçek yerel tatları bizlerle buluşturan Ranchero'yu yeni yerindeki haliyle anlatmadan 
önce markanın kuruluş hikâyesine biraz değinmek 
istiyorum. Bilenler bilir; Ranchero bir Türk-Meksikalı aile işletmesi. Rıza Tanyeri ve Patricia Selıma Gonzalez Tanyeri ve üç çocuğunun yaklaşık 
14 yıldır işlettiği Ranchero için büyük bir aşkın meyvesi desem yanlışolmaz. Zira bundan tam 42 yıl önce biri Zonguldak Kozlu'dan, digeride Meksika'dan dil eğitimi almaya giden iki gencin yolları Londra'da kesişir. Kesişmekle de kalmaz; iki genç daha 
19 yaşında birbirine âşık olup evlenme kararıalır. 
Evlendikten sonra Zonguldak Kozlu'ya yerleşerek üç çocuklarını da burada büyütürler. Tabii 
aradan geçen bunca zaman boyunca evde sürekli Meksika yemekleri pişirilir ve davetler verilir. 
Artık çocuklar üniversite çağına geldiğinde Rıza 
& Patricia Selma çifti İstanbul'da Meksika mutfağı üzerine bir mekân açmaya karar verir. Zaten 


yıllardır Meksika'da restoran işleten Patricia Selma'nın ablası ve eşin- 
den de danışmanlık desteği alarak Ranchero'yu 2005 yılında Suadiye'de açarlar. Dile kolay; 2005 yılından bu yana Suadiye, Nişantaşı ve 
şimdi de Ataşehir'de hizmet veren Ranchero gerek mutfağından çıkan lezzetleri ve gerekse ambiyansıyla insana Meksika'daymış hissinisonuna kadar yaşatıyor. 

Bu temmuz ayının başında açılan üçüncü Ranchero, Ataşehir'de 
konuşlanan Watergarden bünyesinde yer alıyor. Daha kapıdan içeri 
girer girmez, sıcak ve samimi atmosferi ile karşılaşıyorsunuz. Mekânın duvarlarını süsleyen Aztek takviminden renkli 
graffıti'lere, Meksika şapkası “sombrero'dan kaktüsşeklindeki kokteyl bardaklarına kadar göreceginiz her şey Meksika'dan özel olarak getirilmiş. 
Oldukça zengin ve bol alternatifli olan menüsü de 
son derece titiz bir şekilde hazırlanmış. 40'a yakın 
sos ve özellikle tortillaekmekleri hazır alınmıyor, 
aksine Meksika'dan getirtilen tortillamakinesin- 
de pişiriliyor. Meksika mutfağı için bir nevi acı- 


ınko YEMEK 


Malzemeler 
25Ogr soğan 
g7 20Ogr mantar 
4O00Ogr julyen et veya 
tavuk 
4gr kajun baharatı ya olduk 
2gr adobo baharatı ça düşkün 
Idaltaze kekik Ni 
IOOgr rajas sos Güney Do- 


Sar paprika ğu mutfağı 
2Ogr kurutulmuş a ei 
domates diyebilirim. Ta- 
2Ogr mısır özü yağı m i Aile. 
(Ogr molita biberi bii Tanyeri Aile 
IOOgr rende kaşar si Meksika mutfağıeynir Ni 
ii nı sıradan Türk damak 
Hazırlanışı 


zevkine göre bir parça değiştirmiş. Aslında çok acılı olan bu mutfağın 
bir ikiyemeği dışında acı biber miktarı bi- 
özel volkanik taşın içerisine alınır raz azaltılmış. 
ve dumanı üstünde servis S si 
edilir. Bu arada Ranchero “Meksika yerlisi” anlamına geliyor. 180 kişi kapasiteli ve öğle 
yemeği servisiyle kapılarını açan restoran 
iş çıkışı kafasını biraz dağıtıp rahatlamak 
isteyenlere de, şöyle keyifli ve lezzetli bir akşam yemeği yemek isteyenlere de hizmet veriyor. Bu arada sohbetimiz sırasında Rıza Tanyeriden Meksikalıların sabah saat 10.00'da et ve fasulye püresi ağırlıklı 
kahvaltı yaptıklarını öğreniyorum. Öğle yemeği de saat 15.00 gibi yenirmiş. Akşam yemeği de son derece hafif geçiştirilirmiş. “Sabah kral, 
akşamsa bir fakir gibi yemek ye!” öğüdüne tam oturan bir alışkanlıkları var. Tanyeri'nin yetenekleri işletmecilikle sınırlı değil: Kendisi mutfakta oldukça başarılı ve yemek yapmaya da düşkün. Hatta her yıl Meksika'ya gidip oradaki restoranlarıtek tek geziyor, hatta burestoranların 
mutfaklarına giriyor. 


Tüm malzemeler sac tavada iyice 
sotelenir. Sos ve baharatları ilave 
edildikten sonra 200 derece fırın 
içerisinde 20 dakika bekletilen 
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Aztek takvimi 


Sözün özü; çorbalardan aperatiflere, salata çeşitlerinden tatlılara 
kadar menüsündeki her şeyi en özgün halleriyle misafirlerine sunan 
Ranchero'da 7'den 70'e herkes damak tadına uygun bir şeyler bulabilir. 
Çocuklar ve vejetaryenler için de özel bir menü sunulan restoran kaktüs şeklindeki bardaklarla sunulan margaritaları ilede nam salmış durumda. Gelelim restoranın menüsünde neler bulabileceğinize... Lezzet 
keşfine şöyle sıcak bir başlangıçla yapmak istiyorsanız size çorbaları tavsiye ediyorum: Mevsim sebzeleri, mantar ve mısır ile hazırlanan kremalı sebze çorbası “Sopa Azteca' (14,50 TL), domates, totopos, krema 
ve peynirli geleneksel Meksika çorbası “Sopa de Tortilla (14,50 TL). Salatadan şaşmayanlar; “Mexican Ceasar Salad” (sade 2750 TL / tavuklu 
30,50TL), “Ensalada Santa Fe (32,50 TL), “Taco Salad” (tavuk 31,50TL / 
et3750 TL), “Hellim Peynirli Izgara Karides Salatası” (39,50 TL), “Cruncy Salmon Salad” (39,50 TLYı da tercih edebilirsiniz. 

Gelelim aperatiflere... Öncelikle “Totopus? (nachos cipsi) ve tortillanın Ranchero'nun özel üretimi olduğunu belirtmeliyim. “Tortilla Chips 
& Salsa” (22,50 TL), “Cheddar Dip”25,50 TL), frijoles üzerinde totopos, ızgara edilmiş dana füme, inglesa sos ile sotelenmiş kıyma, közlenmiş biber,Meksika fasulyesi, jalapeno biber ve ekşi krema ile “Macho Nachos'(32,50 TL), “Etli Nachos' (33,50 TL), BBO Manzana Nachos? 
(tavuk 2750 TL / et 31,50 TL), küp patates kızartması üzerinde servis 
edilen “Sabrosisima (32,50 TL), enginar üzerinde 'Alcachovas con Guacamole” (29,50 TL), avokado püresi üzerinde “Albondigas Aguacate” 
(35,50 TL), “Cajun Chicken Canasta (28,50 TL), çeşnili patates kızartması verancho dip sosile servis edilen Jalapeno Poppers' (31,50 
TL) burada keşfedebileceğiniz lezzetlerin başında geliyor. Ranchero'da fast food tipi yemeklerin olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz: “Chicken Cheese Burger (30,50 TL), *BBO Taco Burger” (35,50 

TL), acılı salsa soslu “Burger de Chipotle (35,50 

TL), “Ranchero Burger (34,50 TL) ve Wet Burger” (34,50 TL) mutlaka denemeniz gerekenlerin başında geliyor. 

Gelelim Meksika klasiklerine... “Tacos Fuertos (tavuk 29,50 TL /kıyma 33,50 TL /et36,50 
TL),“Chipotle Hard Tacos' (tavuk 29,50 TL /et 

36,50TL), “Fish Tacos” (31,50 TL), “Mexican Rice Burrito' (tavuk 30,50 TL /et38,50 TL), “Burrito California (tavuk 31,50 TL / kıyma 35,50 TL 
/et38,50 TL), “Enchiladas Chilangas (tavuk 30,50 / 
kıyma 34,50TL /et3750 TL), Ouesadillas Mexicanas” 
(tavuk 30,50 TL / et 36,50 TL) Ranchero'nun menüsünde 

yer alan lezzetler. Klasiklerin haricinde sadece Ranchero'da yiyebileceğiniz spesiyaller de mevcut. “Pollo Picoso con Espinacas? (35,50 
TL),'Mexican Schnitzel (34,50 TL), “Chilecon Carne (45,50 TL), “Fajita 
Camaror (56,50TL) ve dökme demir tabağında servis edilen “Tampiguena (5750 TL) burada yiyebileceğiniz özel yemeklerin başında geliyor. 

Burada tabii ki sadece büyüklere özel yemekler yapılmıyor. “Çocuk 
Menüsü'nde de iddialılezzetler bulmak mümkün. “Burger de Gonzalez” 
(26,50 TL), “Pastade Nenes? (26,50 TL) ve “Köfte Makarna (26,50TL) 
çocuklar için sunulan lezzetlerin başında geliyor. Finali tatlıileyapmak 
isteyenler mutlaka 'Nachos Cajeta'nın (18,50 TL) tadına bakmalı. Farklılezzetler arayanlar da “Vulcano' (18, 50 TL), “Magno con Cajeta' (18,50 
TL) ve “Tiramisu Dulce de Leche' (19,50 TL) deneyebilir. 

Söz konusu Meksika mutfağı olunca iddialı kokteyllerin de devreye 
girmesi kaçınılmaz oluyor. Özellikle de margaritalar! Klasik margarita- 
nın dışında burada farklı çeşitleri dedenemek mümkün. Fresh Orange 
Margarita (36 TL), “Kivi Margarita” (36 TL), “Blue Margarita” (36 TL), 
“Hibiscus Passion Margarita (37 TL) ve “Tazmani Margarita” (36 TL) 
iddiasını koruyan lezzetlerin başında geliyor. 9 


Malzemeler 
5Ogr Akdeniz yeşilliği 
5Ogrroka 
5Ogr marul 
4Ogr Meksika fasulyesi 
Sgr zeytin 
2Ogrjulyen kesilmiş 

totopos 
3Ogr közlenmiş biber 
5Ogr adereso sos 
1OOgrjulyen et veya 

tavuk 
Sgr parmesan peynir 
15gr mısır 
(Ogr cheddar peynir 
i 3Ogr havuç 
Blue Margarita ll t 9Ogr ayçekirdeği içi 


Hazırlanışı 

Marine edilmiş et veya tavuk, 
ızgarada pişirilip julyen kesilir. 
Diğer malzemeler derin bir kap 
içerisinde sosa panelenerek 
hazırlanır ve son olarak kafes 
şeklinde hazırlanmış tortillanın 
içinde servis edilir. 


an m e — 


Vazgeçilmez İkili: Tatil ve Spor 


- 


Hayatın gerçekleriyle ilgili onca hengamenin ardından planlar yapılıp tatile çıkıldı mı? Hedefte sadece deniz, kum ve güneşe kavuşmak mı 
var? Tahminlerimiz bu yönde ama planlarınızda ufak bir değişiklik yaptık ve rotayı yeniden hesapladık! Yeni rota, Antalya, Beldibi mevkii. 
Ne oldu; şezlongda öylece yatacağınıza izin vereceğimizi mi sanıyordunuz? 


atil ve sporun birbirinden 
bağımsız olması, inanın 
artık söz konusu değil. 
Yeme-içme alışkanlıklarımızı belki biraz esnetebilir, küçük kaçamaklar yapabiliriz 
ama spordan asla vazgeçmemeliyiz. 

Geçtiğimiz günlerde Antalya, Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate'in, 
tatil ile sporu bir araya getiren harika 
bir önerisi vardı ve biz, buna kayıtsız 
kalmadık. Zira gittik, deneyimledik 
ve kendimizi fazlasıyla iyi hissederekevimize döndük. 

Şimdi, biraz detayainelim... Dünyacaünlü Rus spor kulübü World Class 
işbirliğiyle Rixos Sungate'de kurulan 
açık hava spor merkezinde, sağlıklı 
yaşamı destekleyen etkinliklere katılım sağladığımız gibi, klasik tatil anlayışından hareketle deniz ve güneşin 
nimetlerinden faydalanmayı da ihmal etmedik. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen bu spor festivalinde, açık ve 
kapalı spor alanlarındaki aktiviteler- 
den tutun da paddling ve float fit gibidenizde yapılanlara kadar 24 ayrı 
etkinlik vardı. 
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YAZI SAMET GÜNÜÇ 


Bu etkinlikler arasında, vücudun hemen her yerini 
çalıştıran bir kondisyon programı olan Crossfit, tahmin 
edebileceğiniz üzere ilgimizi yine çekmeyi başardı. Kabul, fazlasıyla yorulduk; hatta sonrasında olduğumuz 
yere yığıldık kaldık ama inanın buna değdi. Kendimizi 
iyi hissediyorduk ve spora devam etme hususunda zerre tereddüt etmedik. Zira sıra, biraz daha eğlenceli aktivitelere gelmişti. 

Direnç ve aerobik temalı antrenmanlar, zumba kraliçesi olarak tanınan Didem Zeybek rehberliğinde yapıldı. Bizim odağımızda 'direnç' teması olmasına rağmen, 
yüzümüzü fazlasıyla gülümseten, enerjisiyle spor yapma keyfini iki katına çıkaran Zeybek hatırına aerobiğe 
de ayak uydurmaya çalıştık. Laf aramızda, hiç de fena 
değildik; bunu onaylayan bakışlar da aldık! 

Festival,30 Temmuz 2018 akşamı düzenlenen ve 3.000 
kişinin katıldığı 'Amazing Pool Party ile eğlenceli bir 
kapanış yaptı. 

En başta da söylediğimiz gibi, tatil gerçekten de sağlıklı olmanızı destekleyen unsur ve etkinliklerle daha 
özel hale geliyor. Tatil dönüşü huzursuzluklarınızı, iş 
başı yapma psikolojisini bir düşünün. İşte bu tür bir “kaçamak, baştan sona size olumlu bir enerji yüklüyor. Deneyin! Mesela, World Class Fest'in üçüncüsü 22-30 Eylül tarihleri arasında yine Rixos Sungate çatısı altında 
gerçekleştirilecek. Ne dersiniz; kasvetli havaları karşılamadan hemen önce böylesi bir etkinlik bünyeye çok 
iyigelmez mi? 


ile dergini 
iz elinizd 
Ni N YAZIP ” Si 
TIN BASILI DER İNİZ HER v 
42 'YE 
ADRESİNİZE GELSİN 
gm, N 


Aylık abonelik ücreti 
oplu ödeme yapma 


0212 354 36 04 / 0212 354 3611 / 0212 354 36 27 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 


Bu servisten tüm operatörler faydalanabilir. Esguire'e abone olmak için ES yazarak 
4177'ye SMS yollamanız yeterlidir. 4177'ye gönderilen her SMS 50,50 olarak 
ücretlendirilir. Aylık dergi abonelik ücreti faturalı hatlarda 8 olup faturaya yansıtılır, 

ön ödemeli hatlarda *8'lik tutar bakiyesinden tahsil edilir. Belirtilen fiyatlara KDV ve 
kargo ücretleri dahildir. 12 sayının sonunda abonelik otomatik olarak sona erer. Esguire 
aboneliğini iptal etmek için IPTAL ES yazarak 4177'ye SMS gönderilmesi yeterlidir. 


Türk Telekom -Turkcell - Vodafone ii 


inro TEKNOLOJİ 


“TRANSFORMERS” 


2'Sİ 1 ARADA GÜÇ 
“” 


Dokunmatik ekranlı “ultrabook'lar 
gün geçtikçe hayatımızda daha 
fazla yer ediniyor. Sizin için üç 
alternatifimiz var... 

YAZI KAAN SANCAR 


PRODÜKSİYON SAMET GÜNÜÇ 
FOTOĞRAF DENİZ DOĞAN 


Kısa bir süre öncesine 

kadar dizüstü bilgisayar 
dendiğinde akılda canlanan 
ekran, klavye ve touchpad'ten 
oluşan taşınabilir boyutlara 
sahip cihazlardı. Gelgelelim, 
son birkaç yılda yaşanan 
gelişmeler ve “dokunmatik 
ekran devrimi” bu algıyı yerle 
biretti. İnce, hafif ve şık 
gövdelerde son derece güçlü 
donanım özellikleri barındıran 
ve dokunmatik ekranları 
sayesinde işlevselliği artıran 
”'silarada ultrabooklar 
sektöre hükmetmeye 

başladı. Bu cihazlar arasında 
en fazla dikkat çekenler 

ise 360 derece dönebilen 
dokunmatik ekranları 
sayesinde istenildiğinde 
klasik bir dizüstü bilgisayar 
istenildiğinde ise kalemi 
yordamıyla çizim yapılabilen 
bir tablete haline gelebilen 
“transformer? modeller oldu. © 


Lenovo 
Yoga Book 920 (14 inç) 


e 


13.9 inç Ultra HD dokunmatik ekran 

Intel Core i7-8550U işlemci 

16 GBRAM,1TB'a kadar hafıza seçenekleri 
Intel UHD Graphics 620 ekran kartı 
Parmak izi okuyucu, Stylus kalem 

1,37kg ağırlık, T1 saate varan pil ömrü 
www3.lenovo.com/tr/tr 
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13.3 inç Ultra HD* dokunmatik ekran 

İntel Core i7-7Y75 işlemci 

8 GBRAM,1 TB'a kadar hafıza seçenekleri 
Intel HD Graphics 615 ekran kartı 

Parmak izi okuyucu, Stylus kalem 

1,24kg ağırlık, 10 saate varan pil ömrü 
www.dell.com/tr 


Dell 
XPS 13 2-in-1(13 inç) 


Asus 
Zenbook Flip 14 (14 inç) 


14 inç Full HD dokunmatik ekran 

Intel Core i7-8550U işlemci 

16 GBRAM, 512 GB'a varan hafıza seçenekleri 
NVIDIA GeForce MX150 ekran kartı 

Parmak izi okuyucu, Stylus kalem 

1,4kg ağırlık, 13 saate varan pil ömrü 
WWWw.aSUS.com/tr 
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INFO EKONOMİ 


Aşırı Bilgi Sendromu 


Piyasaların aşırı hareketlendiği dönemlerde yaşanan bilgi kirliliği yatırım kararlarını olumsuz 
etkileyebiliyor. Yanlış bilgi, fikir, değerlendirme 'anında' yayılabildiği için sürü psikolojisi devreye giriyor 
ve kayıplar kaçınılmaz oluyor. Artık herkes bilgi kaynaklarını dizayn etmek zorunda. 


YAZI ADİL UÇAR* | adil ucarforbes.comir 


oğu kimse bilmez ama 2008'deki ABD Kredi Krizi'ni ilk kez 

Michael Burry isimli Asperger Sendromu'ndan mustarip bir 

hedge fon yöneticisi tahmin etmiştir. Burry sonradan tanısını 

koydurabildiği hastalığının laneti nedeniyle (empati kuramamak, arkadaşlık geliştirememek, bir konuya aşırı odaklanmak 
vs.) New York'taki tek kişilik ofisinde yaklaşan kredi krizini ve büyüklüğünü görmüş ve tipik bir hedge fon yöneticisi tavrıyla “Bundan nasıl 
para kazanırım?” sorusunu cevaplamış biri. Burry şu sıralar sıkça duyduğumuz veriskin sigorta poliçesi olaraktanımlayabileceğimiz CDS'lerde açık pozisyon almayı başararak 2008'de milyarlarca dolar kazanmayı başardı. Düğün değil dernek değil fon yöneticileri için bile aşırı uç bir 
örnek olan Burry bizi şimdi neden öptü diyeceksiniz... Söyleyeyim, günümüzde yaşanan finansal çalkantıda yatırım söz konusu olduğu zaman 
hiç kimsenin bir Burry, Buffet hatta Gordon Gekko (!) olmadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. 

Daha önce de bu tür türbülanslarda sakin kalmanın ve ayağı yere basan, aklıselim davranışların yatırımları koruyacağına değindik. Amaç çok 
para kazanıp voliyi vurmak olmadığı sürece bu tür iniş çıkış dönemlerin- 
de aşırı hareketler bitip de piyasalar rasyonel davranmaya başladığında 
sakin kalabilenlerin en azından varlıklarını koruyabildikleri görülüyor. 

İştetam da bu noktada Burry devreye giriyor çünkü geçimini piyasalarda al-sat yaparak kazanmayanların dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta ise “bilgi akışı”. Evet, bilgi güçtür ve 
belkide son beş yıla kadar bilgi hiç bu kadar hayatımıza pervasızca girmemişti. Tuvalette işimizi görürken ABD Başkanı Trump'ın o an attıgı tweet'e “Hadilen!” diye cevap verebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz 
artık. Okur, okumaz orası ayrı ama tuvalette ABD Başkanı ile diyaloğa 
girme kavramı bir beşyıl önce yoktu. Sadece girdiğimiz etkileşimler degilttakip ettiğimiz haber kaynaklarından tutun da WhatsApp, Telegram 
gruplarına kadar her şekilde bilgi bombardımanına tutulmuş vaziyetteyiz. Elimizdeki cihazlardan gün içinde akan bilgi, kararlarımızı, duygularımızı hatta tavırlarımızı bile etkiliyor. Bu kadar önemli bir hale gelen 
“bilgi selinin” ne kadarının doğru olduğu ise tam bir muamma. Bu kirlilik içinde yatırım kararı vermek, karar değiştirmekse bir o kadar zorlaşmışdurumda. Artık yolda yürürken bile hisse alıp satabiliyoruz ama bu 
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işlemi neden yaptığımız konusunda yanılmış olmamız büyük olasılık. 

Eski günler güzellemesi yapmayacağım, ancak eskiden fon yöneticileri veya al-satçılar bütün gün bilgiye ulaşmak için telefon başında 
konuşur ve piyasada neler olduğunu anlamaya, ona göre karar almaya çalışırdı. Yenidönemde neredeyse herkes bilgiye erişebiliyor. Ne var 
ki bilginin doğruluğu ya da ne olduğundan bir halt anlamadığımız bir 
“bilginin bize yanlış kararlar aldırması da olası. Yeni nesil bence bu bilgi kirliliğini ve nelere yol açtığını kripto paralar ile tecrübe ediyor, tabii bedelini ödeyerek. 

Siyah Kuğu kavramını finans literatürüne kazandıran Nassim Nicholas 
Taleb aynı adlı kitabında fon yöneticiliği yaptığı dönemleri anlatır... Taleb,birnoktadan sonra yaşanan bilgi kirliliğinin çok arttığından ve aldıgı kararları olumsuz etkilemeye başladığından bahseder. Sorunun çözümünü günlük gelişmeleri takip etmeyi bırakarak bulan Taleb bilgi akışını 
kestikten sonra fonlarında performans artışı olduğuna dikkat çekiyor. 
Elbette bizler nasıl bir Burry değilsek Taleb de değiliz. Ancak türbülanslı dönemlerde oluşturduğumuz yatırım stratejisini —sakin kalıpsürdürebilmek için çeşitli önlemler almamız gerekiyor. Bir nevi kişisel 
bilgi süzgeçleri oluşturmalı, gelen bilgiye verilecek tepkileri doğrulugu sabit olana kadar sınırlı tutabilme becerisini geliştirmeliyiz ve üstelik bunu sadece “finans” için değil bütün sosyal medya için yapabilmeliyiz. Açıkçası laf ebeliği yaparken kolay görünüyor tabii ama değil... Bu 
konuda adım atmak isteyenler için nereden başlayabileceklerine dair 
birkaç öneri vereyim: 

Haber bombardımanını engellemek: Her kanaldan bütün gelişmeleri takip 
edebilmekimkânsız ve yorucu bir iş. Haber aldığınız kanalları sınırlayın. 
Güvenilir kaynakları tespit etmek: Bilgi, bakış açısı ile manipüle ediliyor. Eskiden de böyleydi, sorun bunu artık herkesin yapabilmesi. Bilginin özünü alabileceğiniz, yorumdan ayıklayabildiğiniz kaynakları seçin. 
Haberin doğruluğunu kontrol etmek: Sosyal medyanın olmazsa olmazı... 
Uygun yatırım stratejisini belirlemek: Yatırımın temel prensibi. Kişisel 
özellik, gelir, harcama ve beklentinize göre strateji belirlemeden yolaçıkmayın. 

Daha da önemlisi bu stratejiye sadık kalmak: Her piyasa hareketliliğinde 
stratejinizden vazgeçmeyin. Profesyonellerden fikir alın. 8 


*Forbes Türkiye, Finans Editörü 


ESTHER LEVI 


Selüloz hammaddeden ürettiği birbirinden şık ve çevreye duyarlı 
üniseks tasarımlarla Türkiye'den dünyaya açılan tekstil markası 
Epidotte'un (Www.epidotte.com) kurucusu Esther Levi'yle eğitim 
hayatından iş dünyasına birçok konuyu konuştuk. 


HAZIRLAYAN KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF BETÜL YAZICIOĞLU 


“Sanatsal yanı daha ağır basan biri olarak üniversitede 
farklı bir yönümü geliştirmek istedim ve işletme-ekonomi 
bölümünü seçtim. Bu, hem iş hayatımda hem de Epidotte'u 
ortaya çıkarmamda bana büyük katkı sağladı.” 


“Aile şirketimiz 'Levinson Leather & Fur'de altı 

yıl boyunca tasarımcı olarak çalıştım ve burada 

birçok tecrübe edindim. Girişimci yanımı da bu 
dönemde keşfettim.” 


ınko BÜSINESS CLASS 


> 


“Yağlı boya resim 


yapmak, 


itap 


okumak, gazete yada 


dergilerden kes 


iğim 


parçalarla kolaj 
çalışmaları yapmak ve 


çıktığım seyaha 
yeni yerler keşfe 


lerle 
mek 


hobilerimden bazıları. 
Hepsi, aynı zamanda 


yaptığım işte banai 


ham 


kaynağı olan uğraşlar.” 


Yaş 31 


EĞİTİM 


2005-2010 
İstanbul Bilgi 
Üniversitesi 
İşletme-Ekonomi 
Bölümü 


2011-2012 
Istituto di Moda 
Burgo (Milano, 
İtalya) - Moda 
Tasarımı 


2012-2013 
LCC Istanbul — 
Moda Tasarımı 


KARİYER 


2010-2016 
Levinson Leather 
& Fur — Tasarımcı 


2016- 
Epidotte — Kurucu 


PROJELER 


Levinson Leather 
& Fur bünyesinde; 


2012-2014 
Sonia Rykiel — 
Üretim Asistanı 
Alice * Olivia — 
Üretim Asistanı 


2013 
Lug Von Siga — 
Üretim Asistanı 
Simay Bülbül 
- Backstage 
2014 - 2015 


Peter Pilotto — 
Üretim Asistanı 


“Altı yıl boyunca deri ve kürk 
işinde çalışmak dünyaya bakış 
açımı oldukça değiştirdi ve 
Epidotte'u kurmamda etkili oldu. 


Epidotte'u kurarak içimde va 
olan 'doğal ve sade' özlemin 


r 
İ 


ürünlerimle hayata geçirmek 
istedim.” 


“Epidotte, dengeli tüketimi 
savunan ve çevreye duyarlı 
üniseks moda ürünleri ve 
dekorasyon eşyaları tasarlaya 
bir marka. 90100 selülozdan 
ürettiğimiz ürünlerimiz geri 
dönüştürülebilir; özel yapılar 


n 


1 


sayesinde de su ve yırtılmaya 


karşı da dayanıklılar.” 


“Doğayı sevip koruyan, keşfetmeyi 
seven, organik yaşayan, tarz sahibi ve 
yaratıcı olan her yaştan insanı hedef 
kitlesi olarak gören markamız için uzun 
vadedeki hedefimiz dünya geneline 
yayılmış bir girişim haline gelmesi ve 
farkındalık yaratması.” 
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ineo GÖZ HAPSİ 


ASLIHAN 
MALBORA 


Oyunculuğu ile izleyiciyi ekranlara 
kitleyecek bir mühendis. 
RÖPORTAJ KAAN SANCAR 
FOTOĞRAF CANAN YETİŞTİ SATKIN 
“Cesaretimi toplamam belirli bir süre 
aldı.” diyor Aslıhan Malbora memleketi 
Afyon'dan ekranlara uzanan hikâyesini 
sorduğumda, “Fakat üniversite için İstanbul'a geldiğimde, “En azından oyunculuk eğitimi alıp şansını denemelisin. 
dedim kendime. İyi ki de demişim.”. 
Çekimimizi yağışlı, karamsar bir yaz 
gününde gerçekleştiriyoruz. Lâkin son 
olarak “Kalbimin Sultanr dizisiyle izlediğimiz Aslıhan hayat dolu. “Üniversitede iki farklı mühendislik bölümünde 
çift ana dal yapmış olsam da oyunculuk hep benimleydi.” diyor 23 yaşındaki 
genç oyuncu neşeli pozların arasında, 
“İlk defa kamera karşısına geçtiğimdeise bu tarifsiz bir duyguydu.” Pozlarımız ciddileşirken sohbetimiz de aynı 
doğrultuda ilerliyor, “İleride oyunculukta kendimi daha da geliştirip başarısıyla anılan isimlerden biri olmak istiyorum.” diyor Aslıhan ve ekliyor, “Kim 
bilir belki ben de idolüm; Marion Cotillard gibi bir oyuncu olabilirim.”.© 


1- Eğitim: İTÜ Gıda Mühendisliği; 

İTÜ Kimya Mühendisliği 

2- En Sevdiği Kitap: Küçük Prens - Antonie de Saint -Exupery 
3- En Sevdiği Yazar: J.R.R. Tolkien 

4- En Sevdiği Sanat Dalları: Tiyatro ve Dans 

5- Birlikte Rol Almak İstediğin Oyuncu: Johnny Deep 


I N FF O 


OTOMOBİL 


Facguintz 


HAZIRLAYAN ONUR AKÇAY onurGonurakcay.com.tr 09.18 
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V6 ete ıyla dikkat çeken 
4 TI modeliyle ta 


INFO 


Ülkemizde her geçen gün rekabetin arttığı pick-up segmentin- 
de kılıçlar çekilmiş durumda! 
Markalar son yıllarda büyüyen 
pick-up pastasından daha fazla 
pay alabilmek için kıyasıya yarışıyor. Kimi tasarımıyla kimi de dayanıklılığıyla ön plana çıktığında 
pick-up modelleri arasında seçim yapmakta gittikçe zorlaşıyor. Mercedes-Benz'in bu sınıfa 
girmesiyle işler iyice kızıştı. Çünkü bir pick-up modelinde Mercedes-Benz logosu görmek, dayanıklılık, tasarım, tüketim gibi 
değerleri karşılaştırarak model 
seçen kullanıcılara bambaşka bir 
pencere açtı; “prestij” Belki bundan 10 yıl önce hayal gibi gelen 
birşey artık gerçek ve Mercedes- 
Benz pick-up üretiyor. Ve ailenin 
en güçlüsü X350 d 4MATIC ile 
model ailesi tamamlanıyor. 

Hikâyemizin kahramanı Mercedes-Benz X 350 d4MATICile 
Slovenya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Ljubljana'da tanıştım. Şehri bir veya en fazla iki 
günde yürüyerek gezebilirsiniz. 
Ama benim gibi manzaralı yolculukları seviyorsanız bu bölgeye 
oldukça fazla zaman ayırabilirsiniz. Sava Nehri'nin kıyısından 
başladığımız seyahatimizde X 
350 d4MATIC ile harika bir rotayı tamamladık. 

Küçük, ama yemyeşil bir ülke 
olan Slovenya'da pick-up'la dolaşmak o kadar keyifli ki, “Şu dağ 
yolu nereye gidiyor acaba?” dediğimiz her yere X 350 dile rahatça girdik. 7G-TRONIC PLUS 
otomatik şanzımanı ve 4MATIC 
sürekli dörttekerlekten çekiş sistemi ile her türlü yolda misafirlerinirahat ettirmeyi başaran araçtan genel olarak çok keyif aldım. 
Ama bir konunun altını çizmem 
gerek; kesinlikle bugüne kadar 
kullandığım en sessiz pick-up X 
350 d 4MATIC. Üstelik bu araç 
diğer kardeşlerinden daha güçlü! X350d4MATIC'te Common- 
Rail direkt enjeksiyon sistemine 
sahip 258hp güç üreten 3.0 litre 
hacimli altı silindirli dizel motor 
görev yapıyor ve buna rağmen 
araç içi oldukça sessiz. Dağ yollarında dahi yol ve rüzgâr gürültüsünü araç içerisine minimum 
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düzeyde alan araç, zeminden 
kaynaklı sarsıntıları da iyi çalışan süspansiyon sistemiyle toparlıyor. Unutmadan belirteyim; X 
350 d 4MATIC'in standart donanımlarından biri olan “'DYNA- 
MIC SELECT” sistemi, pick-up 
pazarında nadiren görülen sürüş 
modu seçimini sunuyor. Sistem; 
“Comfort”, “Eco, “Sport”, “Manual ve “Off-road” olmak üzere beş 
farklı sürüş modundan birisini 
tek bir parmak hareketiyle seçme imkânı veriyor. Ayrıca araçta 
daha atak sürüşler için “4MAT, 
arazide arttırılmış tutuş için “4F? 


ve ağır arazi koşullarında “4? olmaküzere dörttekerlekten sürüş 
sistemine ait üç farklı sürüş modu da bulunuyor. 

Aracın iç mekânı oldukça konforlu. Oturma pozisyonu iyi, koltuklar gayet rahat. Direksiyonda 
derinlik ayarının bulunmaması- 
nın dışında kokpitte göze çarpan 
bir eksiklik olmadı. Araçta iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi, 
aktif fren asistanı, aktifşerit takip 
asistanı, ön ve arkada disk frenler, 
LED farlar ve 360 derece kamera 
sistemine sahip park paketi standart olarak sunuluyor. 


,, Teknik 
Özellikler 


MERCEDES-BENZ X 350 D 
4MATIC 


3.0 LİTRE 258HP 

. — SSONMTORK 

ORTALAMA TÜKETİM: 9.0 LİTRE 
0-100 KM/S: 7,9 SANİYE 
MAKSİMUM HIZ: 205 KM/S 
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Mayıs ayı sonunda Bodrum'da 
düzenlenen keyifli bir lansmanla Türkiye piyasasına giriş yapan 
Mitsubishi Eclipse Cross, marka 
açısından oldukça önemli bir araç. 
Hemülkemizde hem de global pazarda markanın elini güçlendiren 
modelden beklentiler büyük. Çünkü bir SUV markası olma hedefini koyan Mitsubishi'nin bu yolda- 
ki ilk ürünü, Eclipse Cross. Buna 
bağlı olarak markanın hedefleri 
de büyük. Örneğin; marka, Eclipse Cross ile binek araç kategorisindeki satışları dört kat artırmayı hedefliyor. Global pazardaysa 
üç yılda 9630'un üzerinde bir artış ile yıllık satışlarını 1,3 milyon 
adet araca çıkarmayı hedefleyen 
bir markadan bahsediyoruz. Buna paralel olarak Türkiye satışlarında da 9630'luk artış hedeflendiginin altığını çizdiğimizde aracın 
önemi ortaya çıkıyor. 

Tam da bu nedenlerden dolayı 
Bodrum'daki lansmanda kısa süre kullanma fırsatı bulduğum Mitsubishi Eclipse Cross'u detaylı inceleme altına aldım. Yaklaşık 1.500 
kilometre kullandığım aracın İs- 
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Büyük Adım 


Mitsubishi Eclipse Cross 


Kısa bir süre önce ülkemizde satışına başlanan Mitsubishi Eclipse Cross, sıradanlıktan kurtulmak 
isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu kanıtladı. 


tanbul caddelerinde çok dikkat 
çektiğini söylemeliyim. Oldukça 
yeni bir model olduğundan birçok kişinin bakışlarından: “Hangi 
model bu acaba?” cümlesini anlamam çok kolay oldu. Çünkü Eclipse Cross'un özellikle ön ve “Coupe SUVW tanımlamasını hak eden 
yan tasarımı çok dikkat çekici. Dikiz aynasından bakan bir sürücü, 
çokşık gözüken, ama aynı zamanda kızgın bakışlı bir aracın yaklaştığını görüyor ve merakına yenik 
düşerek aracını bir sağ şeride alıp 
benim geçmemi sağlıyor. Amaç; 
aracın modelini öğrenmek. 
Gelelim aracın en beğendiğim 
özelliklerine! Markanın 40 yıllık 
SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık Ali-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç 
alan Eclipse Cross'un yol tutuşu 
inanılmaz derecede güven veriyor. 
Efsane model Evo'dan hatırladığımızaktifyalpa kontrolünün (AYC) 
ek fren desteğiyle sağ-sol lastikler 
arasında tork dengesini sağlaması virajlarda yapabileceğiniz birçok hatayı başlamadan bitiriyor. 
1.5 litre 163hp turbo benzinli mo- 


tor, 250Nm torku 1.800 ila 4.500 
gibi geniş aralıkta veriyor. 8 kademeli CVT şanzımanın performansıda oldukça başarılı ve motoraiyi 
eşlik ediyor. 1.550 kgağırlığa sahip 
bir SUV modeline “Hadi, dediğinizde tereddütsüz hızlanması al- 


tının çizilmesi gereken bir nokta. 
Aracın iç mekânında kalite düzeyi ortalamanın üzerinde, her şey 
yerli yerinde ve gözü rahatsız eden 


iyii 


gühsaşananıtakıpışıs 
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Özellikler 


MITSUBISHI ECLİPSE CROSS 
4WD INSTYLE CVT 


1.5 LİTRE 163HP 

. — 2SONMTORK 

ORTALAMA TÜKETİM: 7.0 LİTRE 
0-100 KM/S: 9,8 SANİYE 
MAKSİMUM HIZ: 200 KM/S 
TEST ARACI FİYATI: 224.500 TL 


bir şey yok. 8 kademede 16 ila 32 
derece arasında yatırılabilen arka 
koltuklar, 20 cmileri-geri hareket 
edebiliyor. Bu sayede bagaj alanı 
ile araç içi arasında yükünüze veyainsan sayısına göre seçim yapabiliyor, bagaj hacmini 341 ila 448 
litre arasında ihtiyacınıza göre kullanabiliyorsunuz. Size ise sadece 
“Rockford Fosgate' ses sisteminin 
keyfini çıkarmak kalıyor. 
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Aranan Kan 


Honda 
Civic Dizel- 
Otomatık 


Honda'nın üretimini 

ve testlerini Türkiye'de 
gerçekleştirdiği dizel motorlu 
Civic Sedan'ın 9 ileri otomatik 
şanzımanlı seçeneği artık 
yollarda! 
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Uzun süredir benzin ve LPG versiyonlarıyla satılan Civic Sedan'a 
önce dizel motor seçeneği, şimdidedizel motora otomatik vites 
dopingi geldi. Honda Civic ailesinin en yeni üyesi “dizel-otomatik Civic Sedan'ın başta iç pazar olmak üzere, ihraç edileceği 
36 ülkede de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Güzel geçen Türkiye lansmanı çerçevesinde İzmir-Bodrum arasında kullanma 
fırsatı bulduğum aracın markanın hali hazırda iyi giden satışlarını daha da yukarı çekeceğine 
kesin gözüyle bakılıyor. Mesela, 
Haziran ayında Türkiye otomotiv 
pazarının 9639 daralmasına rağmen Honda Civic satışlarının 96012 
artması markanın büyük bir başarısı. Bu başarıda ürün yelpazesinin geniş olmasının payı da 
büyük. Benzin, LPG ve dizel seçeneklerinin yanına dizel-otomatik 
versiyonunun geldiğini de hesaba katarsak Civic'in rakiplerinin 
işi çok zor diyebilirim. 
İhracatın altı ülkeden 36 ülkeye ve 15 bin adetin üzerine 
çıkması, İngiltere'ye sağdan direksiyonlu modellerin gönderildiğini de belirttiğimde aracın 
marka açısından önemini dahada 
iyi anlatmış olurum. Bu yıl sonuna kadar ülkemizde 6.000 adet 
Civic Sedan satmayı planlayan 


Honda Türkiye Başkanı Takuya 
Tsumura lansmanda yaptığı konuşmada, “2017 yılında Civic Sedan'ın yakalamış olduğu satış başarısıyla Türkiye'de satışlarını en 
fazla artıran marka olduk ve tarihimizdeki en yüksek satış rakamına ulaştık. Tabii ki bu başarı 
2017ilesınırlı kalmadı. Civic Sedan bu yılın ilk altı ayında ulaştığı 11.509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo 
dışı satışlarda segmentinin en çok 
tercih edilen modeli oldu. Bu artantalebe paralel olarak, 2017 yılısonunda ikinci vardiya üretimine başladık. Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi 2018'de de Türk müşterisi- 
nin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu 
Civic Sedan ile Honda'nın Türkiye'deki yeni rekorunu tazeleyeceğiz.” dedi. 

Aracı daha önceden tanıdığım 
için test sürüşü esnasında doğal 
olarak dikkat ettiğim tek nokta motor-şanzıman uyumu oldu. Honda'nın 120hp'lik 1.6 litrei-DTEC turbo dizel motoru, 9 
ileri otomatik şanzımanın yardımıyla Civic Sedan”ı 10,9 saniyede 
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100 km/s hıza ulaştırıyor. Vites 
geçişleri oldukça net, sarsıntı neredeyse yok. Fabrika verisi karma 
kullanım ortalaması 4.1 litre olan 
aracı oldukça sert ve seri kullanmamarağmen 5.2 litre yakıt tüketim ortalamasının üzerine çıkaramadım. Türkiye koşulları için 
oldukça iyi bir seçenek olduğunu 
düşündüğüm Honda Civic Sedan 
dizel-otomatik Elegance donanımıile 157 bin 600 TL, Executive 
donanımı ile 169 bin 800 TL'ye 
satın alınabiliyor. 


,, Teknik 
Özellikler 


HONDA CIVIC SEDAN DİZEL 
OTOMATIK EXECUTIVE 


1.6 LİTRE 120HP 

.  300NMTORK 

ORTALAMA TÜKETİM: 4.1 LİTRE 
0-100 KM/S: 10,9 SANİYE 
MAKSİMUM HIZ: 200 KM/S 
FİYATI: 169.800 TL 
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Radikal İlerleme 
Yeni 
Peugeot 508 


Yer aldığı segmentte fark 
yaratmanın radikal, ancak 
aynı zamanda içe tamamen 
sinen bir yolunu bulan Yeni 
Peugeot 508 ile geçen ay, kendi 
memleketinde; Fransa'nın 
güneyindeki Cap d'Ail'de keyifli 
bir rotada ilerledik. Rotayı 
tamamladığımızda; tasarım, 
teknoloji ve konfor açısından 
aracın sınıfındaki rekabete 
yeni bir boyut kazandırdığına 
fazlasıyla emindik. 


YAZI TOGAN NOYAN 


Otomobil tercihlerinde daha çok 
sedan modellere yönelen bir tüketici profiline sahip olmamıza 
rağmen, bu tip araçları biraz “sıkıcr bulduğumu itirafetmeliyim. 
Bu itirafımdaki en büyük pay, elbette sedan araçların tasarımına 
ait. İçlerinde nefes kesen derecede şık görünenlerine söyleyecek 
tekbirolumsuz sözüm yokama D 
seğmeninin orta ile premium sınıf 
arasında sıkışıp kalanlarına baktıgımda, rahatlıkla “sıkıcı” olanlarınıişaret edebiliyorum. 

Yeni Peugeot 508, premium sınıfı hedefalan ve kendisiyle ilk temasınızdan itibaren de hedefini 
tutturduğuna dair şahitlik edebileceğiniz bir model. Alışılagelmiş, 
rutin bir tasarım felsefesinin sonucuyla karşılaşmamak ve yeniliğin işin bütününe yansıtıldığını 
keşfetmek, bence harika bir duygu. Ancak kabul etmek gerekir ki 


MOTOR 
SEÇENEKLERİ 


Yeni Peugeot 508, PureTech 
180 S&S EAT8 ve PureTech 
225 S&S EAT8 olmak üzere 
iki yeni benzinli motorla 
bayilerdeki yerini alacak. 
Dizel cephesindeyse, 
BlueHDi 130 S&S 6 ileri 
manuel, BlueHDi 130 S&S 
EAT8, BlueHDi 160 S&S 
EAT8 ve BlueHDi 180 S&S 
EAT8 olmak üzere dört farklı 
alternatif bulunuyor. 


bazı modellerin'muhafazakârlığr, kullanıcısının sadakatiyle 
tarifediliyor. 

Yeni 508, model kodunun 
önüne gelen tanımlamayı kesinlikle hak ediyor. Daha keskin ve güçlü dış tasarım detayları, selefine göre alçak 
tavan (6cm daha alçak) yapısıyla birlikte çerçevesiz kapılarilktemasta göze hoş gelenler arasında. 

Ön taraftan başlayalım. Agresifgörünüm markanın genetiğiyle ilgili olsa da Yeni 508, 
sanki bunu bir adım öteye taşımış. Gariptir, bu suretin devamındatrendleri kucaklayan, 
sertliğini kendine has şıklığıylayumuşatan bir dış tasarım dilini de yakalayabiliyorsunuz. 
Krom malzemelerle oluşturulan ön ızgarayı dama tahtasına benzetebilmek buna dahilama fullled farlarla birlikte 
ön taraftaki güzelliğini Peugeot'nun son konseptmodeli Instincöten esinlenilerek alması, 
nereden bakarsanız bakın işin 
rengini ortaya koyuyor. 

Aşağıya doğru sarkan led 
gündüz farları, alttaki havalandırma kanallarını biraz geçip tamponun ucuna değmeyi 
başaramadan bitiyor ama dikey ve bana göre eski çağlara 
ait hayvanların uzun dişlerine 
benzer görünümü aracın ön ta- 


sarımını bir bakıma eşsiz hale 
getiriyor. 

Arka tarafta ise, diğer Peugeot modellerinden kanıksanan pençe izli led stop lambalarınarastlıyoruz. Bagajın (487 
litre) arka camla birlikte açılmasına şahit olduğunuz andan 
itibaren de alçak tavan, akıcı ve 
coupe görünümlü yan profilin 
yardımlarıyla aracın beş kapılı bir fastback olduğunun altına imzanızı düşünmeden 
atabiliyorsunuz. 

Peki, içeride neler var? Aracın kabini, gerçekten ince 
bir tasarım zevkinin ürünü. 
2012'den beri Peugeot modellerinde kendini gösteren i- 
Cockpit, markanın amiral gemisinde detüm ihtişamıyla yer 
alıyor. Yine ele çok iyi oturan, 
kompaktbir direksiyon, hemen 
arkasındaki 12,3 inçlik dijital 
gösterge paneli ve onun da arkasında yer alan head-up display, i-Cockpit'i bir tek eksikle 
kullanıcısına sunuyor. O eksik ise orta konsoldan size göz 
kırpan, 10 inç büyüklüğünde- 
ki kapasitifdokunmatik ekran 
iletamamlanıyor. 

Sürüş özellikleri fazlasıyla 
iyileştirilen Yeni 508, en güncel sürüş destek sistemleriyle yollara çıkıyor: Gece Görüş Sistemi buna örnek olarak 
gösterilebilir. 


Yol Arkadaşı 
Yeni 


Peugeot 
Rifter 


Fransız markanın bir 

diğer yeniliği olan Rifter, 
segmentindeki ezberleri 
bozacak nitelikte. Zira Yeni 

508 ile Fransız Riviera'sında 
salındığımız süre boyunca 
çektiğimiz ilginin bir benzerini 
Yeni Peugeot Rifter'la yaşadık. 


YAZI TOGAN NOYAN 
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Aslında bir aile otomobiliyle karşı karşıyasınız. Marka yöneticilerinin lansman sunumunda özellikledikkat çektiği detayda buydu 
açıkçası. Segmentini şöyle bir gözünüzün önüne getirdiğinizde, 
Yeni Peugeot Rifter gibi ailelere 
göz kırpan araçlarla karşılaşmanız mümkün. Ancak bu vizyon, sadece geniş iç kabinle açıklanmamalı. Konfor ve estetik kaygıların 
teknolojiyle ortak bir zeminde buluşup buluşmadığı da sorgulanmalıkiözellikle uzun yolculuklar için 
bu tarz otomobiller gönül rahatlıgıyla tercih edilsin. 

Yeni Rifter, “samimi” sıfatıyla 
anılmayı hak edebilecek bir araç. 
Lansman sunumuyla başlayan bu 
algım, Monte Carlo'dan hareketle 
Cap d'Aifin bol virajlı yolları boyunca devam etti. 

Araç, gerçek anlamda segmentindekilerden ayrışıyor. Tasarım 
dili, fazlasıyla yalın ve dikkat çekici. Yine trendleri yakalayan güçlü 
vedinamik bir ön görünüm, aslan 
pençesinden esinlenen led farlarla 
kendini belli ediyor. Kısa ve yatay 
konumlu motor kaputu ise, yüksek 
omuz çizgisinin yardımıyla aracın 
güçlü görünümünü perçinliyor. 

Arka bölümde ise, büyük bir 
bagaj kapağıyla karşılaşıyorsu- 


nuz. Bu da bagajda devasa bir alanaişaret ediyor. Aile otomobiline 
giriş dersinin bir nevi ana konusu olan bagaj alanına iki yöntemle ulaşabiliyor olmanız ise ciddi 
anlamda tebessüm ettirici. Çünkü bildiğiniz üzere bu tarz araçların bagaj kapağını dar ve tavanı 
alçak bir alanda açmak meziyet ister. Hatta bir adım ötesinde, bunu 
başarabilmek imkânsıza yakındır. 
Ancak Yeni Rifter'ın bagajdan bagımsız açılan arka camı sayesinde 
bu imkânsızlığı rahatlıkla bertaraf edebilir, çoğu eşyanızı bu cam 
aracılığıyla bagajınıza yerleştirebilirsiniz. Aracın arkatasarımı, bu 
sürprizli özellik dışında üç pençe 
formundaki stop lambalarıyla tamamlanıyor ve genel hatları itibariyle Yeni Rifter, arka bölümüyle 
de ilgiyi üzerinde topluyor. 

İç mekân, yine segmentinin 
sınırlarını zorlayan bir havada. 
Peugeot i-Cockpit, Yeni Rifter'ın 
tanımları arasına seçkinliği de katmış. Bu segmentte karşılaşmanızın zor olduğu görsel ve işlevsel 


MOTOR 
SEÇENEKLERİ 


Giriş seviyesinde sunulan PureTech 
TOhp S&S 5 ileri manuel şanzımanla 
kombine edilirken son derece düşük 
tüketim değeriyle dikkat çekiyor. Benzin 
partikül filtresiyle donatılan PureTech 
motorların 130hp S&S versiyonu ise 

8 kademeli tam otomatik şanzıman 
EAT ile (2019 itibariyle) yollarda boy 
gösterecek. Dizelde ise, giriş seviyesi 
olarak sunulan BlueHDi 75hp 5ileri 
manuel şanzımanla kombine edilirken, 
yine 5 ileri manuel şanzımanla kombine 
edilen BlueHDi 100hp motor, S&S 
versiyonuyla boy gösteriyor. Ürün 
gamının tepe noktasını oluşturan 
BlueHDi 13O0hp S&S, standart olarak 

6 vitesli manuel şanzımanla kombine 
edilirken isteğe bağlı olarak 8 kademeli 
tam otomatik şanzıman EAT8 ile 
donatılabiliyor. 


özellikleri bir arada bulunduran 
iç mekân, donanım seviyesiyle 
doğru orantılı olarak, revaçtaki 
hatchback veya crossover modellerintahtını sallayacak duruma getirilmiş. Saklama alanlarını bollu- 
Şunu tahmin etmeniz ise zor değil 
bence. Hatta şöyle diyeyim, sunroofun belirli yerlerinde bile bu saklama alanlarıyla karşılaşacaksınız. 
Bir başka sürprizli mevzu daha 
var: Yeni Rifter, GT Line versiyona sahip. İşte bu, gerçek anlamda 
bir fark yaratmadurumu. GT Line 
versiyonu; ön ızgara çerçevesi, yan 
ayna kapakları,tavan rayları ve yan 
gövde eklentilerinde süslemeler 
olmak üzere bir dizi Oniks Siyah 
eklentiye sahip. 17 inçlik “Aoraki? 
alaşım jantlarla desteklenen paketi'GTLine'logoları tamamlıyor. 
Yeni Rifter; büyük, konforlu ve 
aynı zamanda makul fiyatlı bir araç 
arayanların yüzünü güldürebilir. 
Rakiplerinin güncel versiyonları 
da incelendiğinde, Yeni Rifter'ın 
neden şu aniçin bir adım önde olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. 
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Stil Sahibi 
Citroen 
C3 Aircross 


Şöyle bir yorum yapmak 

ne derece açıklayıcı olur 
bilemedim ama denemek 
isterim: Şu sıralar risk almadan 
bir giysi kombini oluşturmak 
isteseniz; polo yaka lacivert bir 
tişört, altına krem rengi chino 
pantolon ve şık bir makosen 
kâfi gelebilir. Peki ya hep 
söylediğimiz gibi, biraz cesarete 
ne dersiniz? 


YAZI TOGAN NOYAN 


RAKAMLARLA 
CITROEN (3 AIRCROSS 


BAGAJ KAPASİTESİ: 410-520 LİTRE 
UZUNLUK: 4,15 METRE 

GENİŞLİK: 1,76 METRE 
YÜKSEKLİK: 1,64 METRE 


Tasarımlardaki tekdüzeliği makul 
karşılayanlar, böylece de kendilerini'güvende hissedenler” olabilir. 
Ancak, gerçek anlamda bir farklılıkstratejisiyle hareketedip makul 
kavramını yine makul derecelerde 
provoke eden tasarım anlayışına 
kapalı olmak, bence tat duygusunun belirli bir seviyenin üzerine 
çıkamamasıyla ilgilidir. Bu anlamda çok şey kaçırmak mümkündür. 

Otomotiv dünyasına göz gezdirdiğimizde ise çok şey kaçırmanın 
neanlama geldiği kimi zaman modanınkine göre daha bariz. Markaya sadakat anlaşılabilir bir duygu 
olsada Citroen gibi bazı markaların, otomobillerin sadece motor 


p Emmi. dali 


kaputu altında yatanlardan ibaret 
olmadığını işaret etmesi ve tasarım felsefesini bu anlayışla kurgulaması, farklılık ile cesarete verilebilecek en iyi örneklerden biri 
olsa gerek. 

Citroen C3 Aircross, tüm bu laf 
kalabalığının aslında çok iyi bir 
yansıması niteliğinde. Zira elinizde anahtarla araca yaklaşmaya 
başladığınız andanitibaren, ilk nefeste, kapının ardındaki veya kaputun altındaki hiçbir detayın sizin 
için öncelikli olmadığını hissediyorsunuz. C3 Aircross'un kalıplarınötesindeki dış ve iç tasarımı, bir 
bakıma kimliğinizle bütünleşiyor. 

Elbette bunda, modelin 85 gövde kombinasyonunun ve beş kabin tasarım seçeneğinin olması 
baş etken. Yanı sıra; modüler tasarım unsurları, sınıfındaki tek 
açılır cam tavana sahip olması, iç 
mekân genişliği ve yüksek sürüş 
pozisyonu, C3 Aircross'un segmentindeki olumlu algısını fazlasıyla güçlendiriyor. 

C3 Aircross, markanın SUV pazarıiçin konumlandırdığı bir model ve her ne kadar tüketicilerin 
“gerçek SUW tanımları farklı olsa da güzergâhınız yoğun offroad kullanımı gerektirmiyorsa, bu 
araçla maceralı bir şehir dışı yolculuğu yapmak mümkün. 

Stil sahibi kimliğini destekler- 


cesine C3 Aircross'un tavan çıtalarında ve C sütunundaki camların- 
da kullanılan özel renklendirmeler 
güçlü bir grafik tasarıma vurgu yapıyor. Bununla birlikte, ön tasarımında, iki kademeli aydınlatma 
grubundan oluşan Citroen DNA'sı 
olarak adlandırılan karakteristik 
görünüm sunuluyor. Üstbölümde 
LED gündüz farları mevcut. İkili krom şerit üzerinden ambleme 
bağlanan bu farlarla aracın genişliğine dikkat çekiliyor. Ana farlar 
orta kısımda bulunuyor. Sis farları 
darenkli bir çerçeve içinde en alt 
bölümde yer alıyor. Ortadaki büyük hava girişi aracın hiç de küçümsenmeyecek motor gücüne 
işaret ediyor. 

İç mekânda, aracın sıra dışılığını devam ettiren opsiyonel seçenekler mevcut. Beş ayrı ambiyans 
yakalamak için kişiselleştirme seçenekleri sunulan kabinde, koltuk 
kumaşlarından havalandırma bölümlerinin çerçeve renklerine 
kadar türlü kombinasyon elde 
edilebilir. 

Gelelim, motor kaputun altına. Ödüllü PureTech güç ünitesi, 110hp güce sahip. PureTech 
benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunulurken BlueHDi 100hp'lik dizel motor ise 5 
ileri manuel şanzımanlı olarak satın alınabiliyor. 
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SAAT / BAKIM / AKSESUAR / TASARIM 
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Fotoğraflar Ersin&Adnan/Boom 


I PARÇAYLA 
5 KOMBIN 


Yaz mevsimini yavaş yavaş geride 
bıraktığımız şu günlerde yeni 
sezon alışverişine henüz çıkmamış 
olanlardansanız az parçayla şık 
görünmenin mümkün olduğunu hatırlatmak 
isteriz. Üstelik tek bir parçayla beş farklı 
kombin yaparak! 


STİL EDİTÖRÜ DİLARA İPEK ŞATIR 


ipeksatir©gmail.com 


NETWORK 995 TL 
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Stil sahibi olmanın temel 
kurallarından biri de az parçayla şık ve zamansız olabilmek. Gardırobunuzda 
mutlaka olması gereken parçaları doğru analiz ederek ya da sürekli 
giyebileceğiniz en az iki 
parçaya yatırım yaparak 
ve bu parçaları gardırobunuzdaki diğer parçalarla 'mix&match' ederek 
farklı kombin alternatifleri 
oluşturabilirsiniz. 

70'lerin ve 90'ların etkisini yeni sezon koleksiyonlarında da hissediyoruz. 
Ancak bir yanınız klasik 
çizgiden kopamıyorsa eğer, 
aramıza hoş geldiniz! 90'lar 
derken aklınıza o dönemlerin şimdilerde giymeye 
pek cesaret edemediğiniz 
desenli ve renkli parçaların aksine kendinizi daha 
güvende hissedebileceğiniz tasarımlarla, tasarımcılar hemen her zevke hitap 
eden zamansız parçalar 
sunuyorlar. 

Sonbahar- kış sezonunda 
karşımıza çıkacak başlıca 
renkler; siyah ve lacivert. 
Biz de siyah blazer ceketi 
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anahtar parça olarak belirledik. Kimi zaman sport 
casual bir stille kimi zaman 
da klasik bir dokunuşla 
farklı görünümdeki parçalarla kombin yapabilirsiniz. 
Lacivert ve tonlarının yanı 
sıra her erkeğin gardırobunda olması gereken diğer 
renkler de siyah ve kahverengi. Her iki renk de hem 
ofis ortamı hem de hafta 
sonu stili için ideal. Aynı 
zamanda siyahın klasik 
duruşu, kahverenginin daha 
kurumsal kimliği lacivert ve 
tonlarıyla da uyumu sağlayacaktır. Siyahın diğer renklerle ve parçalarla uyumu 
da hayatınızı kolaylaştıran 
en önemli detaylardan biri. 
Artık günümüzde şıklığın 
yanı sıra rahatlık da bir o 


optik gözlük LONGCHAMP 875 
TL, kravat çantası BROOKS 
BROTHERS 745 TL, 

Dog People/ Sandra Müller Kitap 
VAKKORAMA 375 TL, cüzdan 
CARRERA 99,90 TL, Ajanda 
LOU!S VUITTON 3.250 TL, 
lacivert çizgili pantolon askısı 
MASSIMO DUTTI 199 TL, beyaz 
puantiyeli gömlek BEYMEN 
BUSİNESS (BOYNER) 199,99 TL, 
kol saati SWATCH 400 TL, 
ayakkabı BROOKS BROTHERS 
715 TL, jean pantolon GEORGE 
HOGG 149 TL, blazer ceket 
NETWORK 995 TL 


Sofistike modelleriyle dikkat çeken Dogo ayakkabı ve çanta 
modelleriyle favori markalarımızdan biri! Günlük kullanım için 
ideal olan Dogo ayakkabıları, ofis stilinize alternatif olabilecek 
tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 


lacivert beyaz tabanlı sneaker GUE 599 TL, renkli desenli sırt çantası CHRISTIAN LOUBOUTIN 5.275 TL, jean pantolon JOE'S KINETIC 


(VAKKORAMA) 1.095 TL, güneş gözlüğü SWATCH 200 TL, gömlek JOHN VARVATOS (BRANDROOM) 1.305 TL, sarı kazak MASSIMO DUTTI 
169 TL, kemer UEVIS 109,90 TL, blazer ceket NETWORK 995 TL 
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kadar önem taşıyor. Takım 
elbise şıklığındaki “smart 
casual akımı ile formal 
görünümlerin aksine, kullandığınız aksesuar seçimleri ve detaylarıyla ofis 
şıklığınızda fark yaratabilirsiniz. Ayakkabı seçimindeyse makosen ya da yine 
koyu tonlarda günlük giyim 
için uygun olabilecek sneaker modellerinden birini 
tercih edebilirsiniz. 

Kumaş pantolonlara alternatif olarak uzun zamandır 
erkek stilinin vazgeçilmezi 
olan chino ve jean pantolonlar sonbahar kış sezonunda da gardırobunuzda 
eklemeniz gereken parçalar. Rahat olması dışında, 
renk ve model çeşitliliği göz 
önünde bulundurularak 
koyu tonlardaki denim pantolonlar yarı resmi ortamlarda bile tercih edilebilir. 
Havaların değişkenliğine 
aldırış etmeden asil İngiliz 
dokunuşuyla stilinize şıklık 
katan trençkotlar bu sezon 
da daimi göreviyle moda 
dünyasındaki yerini alıyor. Ilık havaların kurtarıcısı trençkot modellerinden 
sizin için seçmiş olduğumuz Vakko'nun siyah trençkotu ile gün boyu giyim 
konusundaki iddianızı 
koruyabilirsini. Dilerseniz blazer ceketin üstüne 
giyebilir ya da düz renkte 
bir triko üstile kullanabilirsiniz. Üstelik terletmeyen ve nefes aldıran kumaşı 
sayesinde de gün içerisinde 
rahat etmenizi sağlar. 

Polo yaka tişörtler de 
“mutlaka listesine eklenmeli. Dilerseniz; blazer 
ceketinizle “layering? trendine uyum sağlayarak renkli 
triko kazaklarla tercih edebilirsiniz. Bizim önerimiz 


blazer ceket NETWORK 995 
TL, süet ceket NETWORK 
2.795 TL, mavi süet ayakkabı 
BROOKS BROTHERS 696 
TL, kahverengi cüzdan 
GEORGE HOGG (DIVARESE) 
129 TL, beyaz lacivert çizgili 
kazak BROOKS BROTHERS 
595 TL, beyaz polo yaka 
tişört DAMAT TWEEN 

159 TL, lacivert pantolon 
BRANDROOM 715 TL, lacivert 
örme kravat NETWORK 

179 TL 


Boyut olarak çanta modellerinde geniş ve büyük ebatlı 
modeller revaçta. Ne kadar geniş olursa fonksiyonelliği bir o 
kadar fazla oluyor. Özellikle süet ve deri kumaşlı tasarımlar 
“Brioni' tasarımı deri çanta modeli ve yıllardır kalitesinden ödün 
vermeyen “Brunello Cucinelli' imzalı süet Duffle çanta modeli 
hem spor hem klasik olarak kullanılabilir. 


blazer ceket NETWORK 995 TL, jean gömlek NETWORK 189,90 TL, pantolon PIERRE CARDIN 199 TL, açık mavi jean gömlek ELEVENTY 
(BRANDROOM) 561 TL, mavi gömlek DAMAT TWEEN 179 TL, siyah ayakkabı COS 690 TL, kahverengi kemer NETWORK 199 TL, güneş 


gözlüğü CALVIN KLEİN 1.242 TL 
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sonbahar mevsimine en çok 
yakışan renkler beyaz ve 
laciverti polo yaka tişörtlerle kullanmanız. 

Kim demiş kapüşonlu 
parçalar sadece sweatshirt 
modellerinde tercih edilir diye? Oue markasının 
denim kumaşından tasarlanan kısa kollu ceketi blazer 
ceketinizle birlikte giyerek “sports casual bir şıklık 
yakalayabilirsiniz. Denim ve 
kapüşon ikilisinin bir arada 
olmasına rağmen günlük giyimde rahatlıkla tercih edebileceğiniz şık bir 
tasarım. 

Bu aralar minimal etkileri 
tasarımlarda sıklıkla görüyoruz. Rengârenk giyinmek 
yerine baştan aşağı simsiyah giyinerek bu akıma 
ayak uydurabilirsiniz. Örnegin; siyah pantolon, açık 
renk bir gömlek, koyu renk 
bir trençkot ve siyah loafer ayakkabılar ile klasik bir 
tavır sergileyebilirsiniz. 

Deri cekete alternatif olarak tercih edebileceğimiz bir diğer parça ise 
süet ceketler. Sadece ceketlerde değil, aynı zamanda 
ayakkabı ve çantalarda da 
üstelik yıllarca kullanabileceğiniz “süet uzun vadede 
kullanışlı. 

Süet ceketler bu sezon 
uzunlu kısalı ceket formunda karşımıza çıkıyor. 
Lacivert süet ceket formunda tasarlanan Network 
tasarımı bu lacivert ceketi 
dilerseniz polo yaka tişörtlerinizin üstüne chino ya da 
denim pantolonla kombinleyerek hafta sonu şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. © 
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blazer ceket NETWORK 995 TL, siyah pardösü 
MONTECORE (VAKKO) 3.990 TL, kapüşonlu yelek 
GUE 479 TL, mavi ayakkabı ALBERTO GUARDINI 
(LUAPPART) 1.699 TL, turuncu desenli kravat BROOKS 
BROTHERS 495 TL, siyah pantolon NETWORK 218,99 
TL, siyah beyaz çizgili kravat FABRİKA (BOYNER) 
129,90 TL, beyaz gömlek BEYMEN BUSINESS 250 TL, 
pembe desenli kravat BROOKS BROTHERS 495 TL, 
açık pembe renkli gömlek ETON (BRANDROOM) 985 
TL, optik siyah çerçeveli gözlük PRADA (Fiyat istek 
üzerine.), mavi kareli gömlek BEYMEN BUSINESS 
(BOYNER) 107,99 TL 
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CHRISTOPHE GOPIN 


Dünyanın en cool hazır giyim markalarından biri olan 
Cos Erkek Giyim Departmanı Baş Tasarımcısı Christophe 
Copin ile Floransa'da buluşup yeni erkek koleksiyonu 
“Soma' üzerine konuştuk. 


Yazı Serhat Şengül 


COS herkes gibi benim de favori markalarımdan. Gardırobumdaki 
olmazsa olmaz parçalar genellikle COS. Hal böyle olunca, COS'un 
yeni koleksiyonlarını keşfetmek için de her daim hazır oluyorum. 
Haziran ayında Floransa'da geleneksel şekilde gerçekleşen Pitti 
Uomo erkek moda fuarında, markanın yeni bir koleksiyon tanıtımı 
gerçekleşti. Ben de bu unutulmaz şovu izlemek ve markanın erkek 
tasarımlarının başındaki isim olan Christophe Copin ile buluşmak 
için Floransa'nın yolunu tuttum. 

Kumaş ve moda tasarımı eğitimleri almış olan Copin'in 
geçmişinde Balenciaga'dan Hermös'e, Maison Martin 
Margiela'dan Kanye West'in “Yeezy'sine kadar birçok farklı 
marka yer alıyor. Copin'le buluşma öncesinde COS'un 
“Soma' isimli koleksiyonunu eşsiz bir şov eşliğinde 
izliyoruz: Gerçek dansçıların modern dans 
koreografisi eşliğinde usulca süzülmelerine 
COS parçaların nasıl eşlik ettiğine dair bir 
canlı test adeta. İlk olarak da Copin'e 
bu fikrin nasıl çıktığını soruyorum. 
“Günlük hayata odaklandık. Ve 
günlük hayatta farkında olmadan f V 
yaptığımız binlerce harekete... 
Tasarlayacağımız parçaların, bu 
hareketlere eşsiz uyum göstermesi için yola çıktık. 
“Soma'da zaten bu farkında olmadan yapılan 
hareketlere verilen isim.” diyor. 

Koleksiyon belki de en basit şeyden yola çıkıyor: 
Gündelik hayatın istemsiz ve bilinç dışı hareketleri... 
Bir eldivenin kıvrılışı, bir yakanın boynu sarmalama şekli, 
kumaşın deriyi okşaması, parmakların farkında olmadan / 4 
manşete dokunması, bir kıyafetin vücuda oturuşunu A 
tamamlayan hareketler bütünü... Copin, bu süreci şöyle — 
açıklıyor: “Soma, ihtiyaç duyulan erkek giyimin COS'taki 
anlamını gerçekten keşfetti ve her bir detay giyen kişinin aklındaki 
harekete göre tasarlandı. Koreograf Wayne McGregor ile işbirliği 
fırsatını yakaladığımız ve dansçıları sayesinde erkek koleksiyonuna 
direkt bir hareketlilik ve akışkanlık getirerek ilhamını hayata 
geçirebildiğimiz için çok mutluyuz.” 

Sohbet sırasında Copin'in İstanbula birkaç ay önce geldiğini 
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Ne i ” , COS'UN “SOMA' KOLEKSİYONU, 
öğreniyorum. Hal böyle olunca Türk erkekleri de satın alma 2018 SONBAHAR-KIŞ'INDA MAĞAZALARDA 


alışkanlıklarıyla COS'un radarında oluyor... Bundan sonra alışverişte 
biraz daha dikkat. Özellikle “Soma'ya ayrı bir dikkat. Soma'nın her 
daim gardırobun demirbaşı olacağı şimdiden belli olan parçalarla 
dolu olduğunu söylemem şart. Lacivert duble paça kumaş pantolon 
kalıbı ve kumaşıyla sahiden hareket uyumunu fark ettiriyor. Beyaz 
uzun gömlekse fark edilmeyi garantiliyor. © 
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YENİ SEZON 
YENİ TRENDLER 


Eylül moda sektörü için çanların çaldığı ay. Markalar 
batıda Temmuz, bizdeyse Ağustos ayı itibariyle yeni 
sezon koleksiyonlarını satışa sundu. Bu koleksiyonları 
biz geçtiğimiz yıl defilelerde izlemiştik. Gelin defilelerde 
gördüğümüz bu trendlerden favori parçaları bir kez daha 
inceleyelim, alışverişimizi ona göre planlayalım: 


Yazı Serhat Şengül 
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Ermenegildo 
Zegna 


FİTİLLİ KADİFE 

Yeni sonbahar-kış sezonunda dokular yine 
ön planda. Fitilli kadifeyi bu sezon yine sıkça 
görüyoruz. Fitilli kadife parçaları, ayrı ayrı 
kullanabileceğiniz gibi bir takım elbisede 

de kullanmanız mümkün. Fitilli kadife 
pantolonlar bilhassa trikolarla kolay kombine 
edilerek, sıcak bir alternatif oluyor. 


KARELİ PANTOLON 

Kareler bu sezon tam anlamıyla 

raydan çıkmış durumda. Kareleri tek 
parçada kullanmak zarif bir alternatif. 
Farklı ölçeklerdeki kareleri aynı anda 
kullanabilirsiniz. Yaratıcılık tamamen 
geometrik hayal gücünüze kalmış. Farklı 
kullanımlarla tazeliğini koruyan karelerden 
nasiplenmek gerek. 


HIKING BOTLARI 

Sezonun hit parçalarından biri de botlar. 
Podyumlarda en çok yürüyüş botları gördük. Bazı 
modeller bu sezon spor ayakkabılarla hibritlenerek 
tasarlanırken bazılarında klasik, babanızın 


gardırobundan emanetmiş hissi veren kalın tabanlı, 


bol bağcıklı, kaba hiking botları olarak karşımıza 
çıkıyor. 


KAPİTONE CEKET 


Bazı markaların podyumlarında klasik geniş 
şeritli montlar olarak karşımıza çıkan kapitoneler, 
bazılarındaysa küçük kareler şeklinde kullanılıyor. 
Öte yandan yeniliklerden bazıları, daha öğrenci 
görünümleriyle de kullanılarak ters köşe 
yapılabilmesi ve üst üste giyilmiş hissi vermesi. 
Yani bir kapitone montun içine dikilmiş ikinci bir 
mont görünümü, bu sezon revaçta. 


Yazı kapatıp sonbahar-kış sezonunu 
açsak da aklımız yazda kalıyor, kabul 
edelim. Ben de yaz mevsimini, tarzıyla ilham veren İtalyan blogger/kanaat 
önderi dostum Roberto De Rosa (©robertoderosa) ile değerlendirip kapatalım istedim, kısa bir soru-cevap yaptım. 


Yaz günlerin nasıl geçti? Nerelere seyahat 
ettin, neler yaptın? 

Yaz boyu Güney İtalya'da bir kayıp eşya 
gibiydim. Capri, Positano ve Napoli'ye 
bayılıyorum. Bir ara İspanya'nın güneyindeki Andalusia'ya gittim. Dünyadaki 
en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbula uğrayıp Beyrut'ta, gece hayatında 
soluğu aldım. 

Yaz boyu seyahat çantandan ayırmadığın 
parçalar nelerdi? 

Beyaz keten gömlek, Levi's 501 jean 
pantolon, mavi spor ayakkabılar ve Versace ipek gömlek. Yaza dair renklerden 
gök mavisi, açık pembe ve şeftali tonlarına bayılıyorum. Özellikle de keten parçalarda bu renkler harika oluyor. Görünümlerimi yaz boyunca bileklik, kolye 
gibi aksesuarlarla tamamlamak da he- 


yecan veriyor. Bu yaz favorim deniz kabuklu aksesuarlardı. Fotoğrafta da belli 


oluyor. Bu görünümdeki beyaz gömlek 
vintage, sandaletlerse Positano'da bir 
dükkândan alındı. Gözlüklerim Ray- 
Ban, deniz şortumsa Monsegno. 

Peki normalde gardırobunda vazgeçemediğin temel parçalar nedir? 

Şüphesiz beyaz bir gömlek, denim ceket, Napoli'de üretilmiş mavi bir takım 
elbise, beyaz spor ayakkabılar ve makosenler. 

Son dönemdeki trendlerden hangilerini 
benimsedin? 

Şu 9O'ların kocaman beyaz spor ayakkabıtrendini severek benimsedim. Yaz 
boyu aynı zamanda sezon hitlerinden 
olan bantlı sandaletleri, beyaz denim 
ceketleri ve Hawaii gömleklerini de sıklıkla kullandım. 

Sence her erkek, her trendi benimseyip 
kullanabilir mi? 

Kesinlikle hayır. Evvela bir erkeğin 
stili olmalı. Tarzını oturttuktan sonra 
trendlerden, tarzına uygulayabileceklerini alıp kullanmalı. Tabii bunu yaparken de vücut tipini tanıyıp, neleri kullanması gerektiğini bilmeli. Neticede 
amaç, trendleri uygularken güzel gözükmek. Yoksa salt trendi uygulamak 
şart değil. 


Andrea Sarno 
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Bu defa, kendinize ağğaiieseğieeşii ©. sanki beden dışı bir 
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NAR NMYEZUİ her şey daha gerçek. 
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Mez Sıla Güvdl 


Felsefeci Thomas Metzinger, beden dışına çıktığı ilk deneyimini Frankfurt, Westerwald'daki 10 haftalık bir inziva döneminde, 19 yaşındayken yaşıyor. Yoga ve meditasyonla geçen uzun bir günün ardından, 
bir parça kek yiyor ve uykuya dalıyor. Sonra uyanıyor ve sırtını kaşımak istiyor. Deniyor ama olmuyor! Kolu sanki paralize olmuş gibi. 
Kolunu hareket etmesi için zorluyor ama o an fark ediyor ki bedeninde 
değil, kendisine yukarıdan bakıyor. O zamanlar bir felsefe öğrencisi 
olan Metzinger, daha sonra kendi üzerinde deneyler yapmaya başlıyor. Söylenen o ki insanlar kendilerini bedenleriyle öyle özdeşleştiriyor ki başka şekilde bir “hareket” hali, ihtimal dahilinde bile olmuyor. 
Daha fazla “Matrix'in içine dalmadan, isterseniz konuya girelim. Elon 
Musk'ın meşhur, “Biz aslında bir simülasyonda yaşıyoruz.” açıklamasıbizi dünyanın tüm acımasızlığında başka bir gerçekliğe odaklandırıyor. 
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Ve aslında çok uzun zamandır moda, aynı hissi yakalayabilmemiz için, 
bize kendi bedenimiz dışında özdeşleşebileceğimiz, ikinci bir beden 
alternatifi de sunuyor kıyafetlerle. 

Bu yıl koleksiyonların karakteristik özelliği, korunma hissi” üzerinden dönüyor. Yeni dünyanın ateşten servislerini had safhada özgüvenle karşılayabilmek için extra large kalıplar, puflar, itfaiye ceketleri 
ve kat kat parçalar öne çıkıyor. Ve bir yandan, sokağın gücüyle yaşama 
tutunmanın konforlu hissi, spor parçalarda ve öylece bir araya getirilmiş styling”lerle hâkimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Bu son derece 
kararlı yeni modernizmden hâlâ daha kaçmak istiyorsanız eğer, size 
desenlerden, Uzak Doğu etkisinden ve çizgi filmlerden harmanlanan 
alternatif bir dünya da sunuluyor. Şimdi yeni dünyanın, astral moda 
seyahatiyle tanışma zamanı. 


Korunma İçgüdüsü 


Bazı trendlerin sezonun gerekliliklerin- 
den olması için, birilerinin üzerinde görünmeye ihtiyacı yok. İtfaiyeci ceketleri, 
reflektörlü çizgisel detaylar ve alarm veren renkler, Calvin Klein'ın, Burberry ve 
Junya Watanabe'nin parçalarında beden 
buluyor. 

Küresel ısınmanın neden olduğu yangınlar kadar soğuk hava da dokunuyor 
trendler kümesine. Sezonun en kendini 
gösteren akımlarından biri olan layering, 
Demna Gvasalia'nın Balenciaga ve Vete- 


ments'ında, Y/Project'te öne çıkıyor. Sizce 
bu basit bir sezon styling'i mi, yoksa küresel ısınmaya hâlâ daha uyanmayanları 
uyandırmak için bir alt metin mi? Bizce 
ikisi de. 

“Kat kat'çılardan değilseniz -bknz. layering- , puf montları öneririz. Volümle flört 
eden parçalar, yeni dünyadaki korunma 
hissini destekler bir konfor sağlıyor. Prada 
koleksiyonunun neredeyse tamamını ele 
geçiren bu fikir, Sacai ve GmbH'de sokağa 
ve çağdaş olana daha çok yaklaşıyor. 


Düz düşünelim: Havalar bu kadar soğuduysa, her gardıropta bir koyun shearling 
olmalı. Ömürlük parçalardan olan kabanlarda favorimiz Burberry, Berluti ve Louis 
Vuitton'dan geliyor. 

Tasarımcıların spor giyim obsesyonları 
sayesinde mesela North Face ve Columbia, itiraf edin daha sevimli görünmeye 
başladı gözünüze. Dağda hike'tan ya da 
kamptan az önce dönmüş gibi görünmenizde sorun yok. Lanvin, Louis Vuitton ve 
Vetements en iyiler arasında. 
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Bir sonraki trend kümesi olan “öteki 
dünya'ya yumuşak geçiş yapalım: Giorgio 
Armani'nin erkek modasında 1980'lerde 
neler yaptığını, omuzların nasıl genişlediğini, “seneye de giyerim” extra-large'liğında takım elbiseleri düşünün. Şimdi 
aklınıza gelen bu görüntüyü biraz daha 
büyütün. Bugünün takımları, benzer bir 
ambiyansı yakalıyor olsa da, süreal ve 
hatta komedi bir yaklaşımla gerçeklik algısından uzaklaştırıyor. Y/Project, Calvin 
Klein ve Maison Margiela'da bulabilirsiniz. 


DOLCE & GABBANA 
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ALEXANDER MCGUEEN 


Paralel Evren 


Biraz kafanızı mı dağıtmanız lazım. Bizim 
de... Hayat -nasıl desek- çok gerçek” Gerçeklikten kaçışın kötü bir tarafı yok. Bunu 
çok iyi bilen Dolce & Gabbana, Alexander 
McGueen ve Gucci, çiçek desenleriyle 
ve hatta onları bildiğimiz takım elbiselere uyarlayarak karşılıyor bizi. Prada'nın 
arşivlik alev baskısı, SSS World Corp'ın 
kuru kafaları, Wales Bonner'ın motifleri, 
kışın tüm sıkıcılığına renkli bir hareketlilik 
getiriyor. 


Ülke kültürleri, moda dünyasında hassas bir mevzu. Bu yılın en çok konuşulacak parçalarını, Japon ve Çin kültürüne 
dokunan tasarımcılar yaratıyor. Haider 
Ackermann'ın sakura çiçekleri, Kenzo'nun 
folklorik Çin desenleri ve Gucci'ye ilham 
veren geleneksel kostümlerini bakalım 
hangi ünlü kimseler, o kültürden olmama 
pahasına giyip eleştiri oklarına hedef olacak? Her halükarda uzaklar, iyi bir kaçış 
noktası... 


Ver Her şeyi Unutmak 


Tamam, kabul. Hiçbir şey olmuyor gibi 
davranabiliriz. Taşlar ve parıltılı payetler 
giymenin ne yanlışı var? Dolce & Gabbana, Balmain, Gucci, SSS World Corp, 
içinizdeki Elvis'i veya Johnny Hallyday'i 
çıkarmanız için sizi bekliyor olabilir. “İddialıyım ama o kadar da değil” mi dediniz? 
Alexander McGueen, Bottega Veneta ve 
Valentino'da, leopar deseni kaplana dönüşüyor ve gençliğin grunge günlerini 


COMME DES GARCONS 


geri getiriyor. Biraz daha geri gidelim 
ve çocuk olmanın konforuna sığınalım. 
Road Runner ve Wile E. Coyote bu sezon 
kazaklarda Raf Simons'un Calvin Klein 
parçalarında ortaya çıkıyor. Bu Looney 
Tunes işbirliğinin yetişkin versiyonu, 
Jonathan Anderson'ın giysilerin- 
de, 1950'lerin dövme sanatçısı 
Dom Orejudos'un homo-erotik 
çizimleri olarak karşımıza çıkı- 


MOSCHINO 


yor. Rei Kawakubo daha narin bir dünya 
için daha açık ve daha zararsız bireyler 
olmamız gerektiğini hatırlatıyor, Superman'den seçtiği çizgi roman kareleriyle. 
Amerikan süper kahramanlarının en gerçekçisi kovboylarsa, bitmeyen bir ilham 
kaynağı olmaya devam ediyorlar. Raf 
Simons'un Calvin Klein'ında, son birkaç sezonun en arzu nesnesi botları 
bir kere daha ortaya çıkıyor, Dsgu- 


BALMAIN 


ared2'nun Apollo Cowboy'ları fantastik 
bir algı çiziyor, Dries Van Noten ise doğa 
âşıklarını, çiftlik hayatından aldığı ilhamla 
yakalıyor. 

Ve biraz da şok etkisi... S&M ilhamlı styling'lerle karşımıza çıkıyor Jeremy Scott, 
Julien David, Walter Van Beirendonck 
ve Moschino. Lateks, maskeler, bandajlar, deri ve neyse ki şimdi gerçeklik çok 
uzağımızda ya da en azından daha seksi. 
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İTALYA'DAN AĞIRLIKSIZ YANSIMALAR 


MİLANO MODA HAFTASI KAPSAMINDA HİKÂYESİNİ DİNLEMEK VE YENİ 
KOLEKSİYONUNU YERİNDE İNCELEMEK ÜZERE ERMENEGİLDO 
ZEGNA'YA KONUK OLDUK. 


Yazı Duygu Altıparmak 


Milano erkek moda haftasının açılış defilesi için İtalyan yayınevine 
ait Mondadori Sarayı'nın bahçesinde ilerlerken güneşin batmasına 
çok az var. Modernizmin öncüsü Oscar Niemeyer mimarlığını yaptığı eserin sütunlarının oluşturduğu kemerlerin yansımaları binanın 
hemen önündeki havuza düşmekte... Az sonra izleyeceğimiz büyüleyici defile ise yine bu havuzun üzerindeki aynalı yolda gerçekleşecek. Bu kadar göz kamaştırıcı görselin bir arada olması elbette ki 
tesadüf değil; Ermenegildo Zegna'nın kreatif direktörü Alessandro 
Sartori Brezilyalı mimarın yükselttiği bu modern anıtsal yapı için 
“Koleksiyonumdaki aynı meydan okumayı buldum.” diyor. Güneşin 
kızıla döndüğü anlarda ise harika bir şekilde hesaplanmış bir renk 
paleti arasında defile başlıyor. 


TEKNİK DETAYLAR ÖN PLANDA 


Zegna'nın yeni koleksiyonunda renkler bir yarış içerisinde adeta! 
Soluk mavi, pembe, su yeşili, çöl renkleri, ayçiçeği sarısı ve mochakahvesi gibi renk tonlarının tamamen bu koleksiyon için bireyselleştiği harika bir renk harmonisinin içindeyiz. Bu sezon Alessandro 
Sartori'nin Zegna'sı modern metropolitan gardrop vizyonunu 
mükemmelleştirerek performans ve sportifliği bir arada kullanıyor. 
Cesur siluetler geniş ve havadar. Gömlek ve ceketlerdeki deneysel yaka formları, çift kollu oversize kol kesimleriyle birleştirilmiş. Klasik takım elbiseler yerine bomber, anorak ve yüksek belli 
çift plise pantolonlarla kombinlenen rahat kesim siluetler oluşturulmuş. Parkalar hem uzun hem de kısa olarak gömlek havasında 
tasarlanmış. Spor ayakkabı ve sandaletler kategorilerine uygun olarak opanka taban konstrüksiyonlar ve teknik detaylar ile birleştirilerek cesurlaştırılmış. 

İtalya'daki atölyesini adeta bir laboratuara dönüştüren Sartori, 
bu yeni giyim türlerini oluştururken en çok insanlığın ve zanaatin 
sıcaklığını korumayı hedef alarak oluşturduğu zıt dünyaların geçişlerini kusursuz olarak harmanlamış ve hiçbir teknik detayı gözden 


kaçırmamış. Koleksiyonda yer alan kumaşların hepsi tamamen doğal kaynaklar tarafından elde edilen iplikler kullanılarak üretilmiş. Dokulu ipek ve pamuklar, pamuk ketenler, 
eskitilmiş yün, delikli veya kabartmalı örgü karışımlarından 
oluşan her kumaş teknikle birleştirilmiş. 

Defile sona erdiğinde tüm modeller renk geçişlerine göre 
Mondadori'nin merdivenlerine dizildikleri sırada güneş de 
bu eşsiz şölen için giysileri son kez ışıklandırıyor ve görevini 
tamamlayarak batıyor. 


TRIVERO'NUN ZEGNA'SI 

Ertesi gün Ermenegildo Zegna'nın hikâyesini daha yakından 
anlamak için markanın doğduğu köye Trivero'daki kumaş fabrikalarına doğru yoldayız. Biella Alpleri'nin içindeki marka 
tarafından inşa edilen Zegna Panaromica yolundan geçerken 
gördüğümüz manzaranın olağanüstülüğü kendisi de tam bir 
çevreci olan Zegna Ailesi'nin işlerine ve kasabalarına duydukları saygıyı ve özeni kanıtlar durumda. 

Kısa adı ile Zegna 1910 yılında henüz 18 yaşındayken “dünyanın en güzel kumaşlarını üretmek” hayaliyle çıktığı bu yolda 
doğup büyüdüğü köy olan Trivero'da hem kendisinin hem 
de halkının hikâyesini başlatıyor. Zegna'yı başarıya götüren 
parlak iş zekâsının yanı sıra, insanların mutluluğu, sağlığı, 
doğal çevrenin güzelliği ve korunması markasının ana unsurları oluyor. Hem kendi ürün kalitesi için hem de uzun süreli 
başarı için bu bütünsel bakış açısını en vazgeçilmez ilkesi olarak benimsiyor. Henüz çevrecilik kavramı belirmemişken bile 
sınırlı doğal kaynakların korunması, geliştirilmesini öncelikli 
hedef olarak belirliyor ve bu bağlılık bugün de devam ediyor. 
Zegna grubu her yıl çevreye saygı çerçevesinde en yüksek 
kaliteli ürünler için sürekli olarak araştırma yapmaya devam 
ederken toplum ve çevrenin gelişimine kendisini adamış tüm 
organizasyonlara da yardım ediyor. 

Oasi Zegna'da bulunan fabrikaya vardığımızda takım elbise 
devinin üretim aşamalarını görmek için üretim kısmına doğru 
ilerliyoruz. Zegna bir erkek markası için az görülen bir özelliğe sahip; kaliteden asla ödün vermemek için koyunların 
otladığı meralardan, özel dikim bir takım elbisenin en son 
düğme detayına kadar tam olarak entegre olmuş dikey bir 
yönetim ve tedarik sistemi ile ilerliyor. Dünyanın en kaliteli 
yün kumaşlarını elde etmek için yola çıkan Zegna'nın kurduğu üst düzey sisteme, bir kumaş için atılan her ilmeğe gösterilen özene, adeta laboratuar gibi çalışan bir kalite kontrol 
departmanına kısacası her birimdeki işleyişin mükemmelligine şahit oluyoruz 

Zegna Ailesi bugün giysiden aksesuara kadar uzayan ürün 
çeşitliliği ile sürekli gelişme ve geleceğe bakma arzusuna 
yansıyan ruhları ile büyümelerini hızlandırmış durumda. 
Ermenegildo Zegna klasik serisi ve daha genç müşteri profiline yönelik Z Zegna ile iki ana markaya sahip olan grup aynı 
zamanda Trofeo, High performance ve Elements'in de dahil 
olduğu kumaşların yapımını da gerçekleştirmiş ve bunların 
patentini almış durumda. Aile tarafından işletilmeye devam 
eden grubun üç prensibi var; uzun süreli hedefler belirlemek, 
süreklilik için aile idaresini devam ettirmek ve bu güçlü idare 
sistemi ile desteklenen sağlam bir etik bağlılığı takip etmek. 
Trivero eteklerindeki uçsuz bucaksız vahaya bakıp çanları 
çalan koyun sürüsünü izlerken; çevresini, doğayı ve insanları 
marka vizyonun en ön sırasına oturtarak, kendisini ve üretimini en mükemmel değerlere taşıyan bu gentilmen markanın başarısının tesadüf olmadığına her aşamasıyla şahitlik 
ediyoruz. 


77 


STİL/AKSESUAR 


Metal çerçeve/gri cam, Yarı saydam asetat metal Metal, kemik görünümlü asetat çerçeve/ Altın rengi çerçeve/ Gümüş rengi çerçeve/sarı 
CARTER çerçeve/gri cam, BRIONI mor cam, OLIVER PEOPLES POUR BERLUTI pembe cam, RAY BAN cam, CUTLER AND GROSS 


Pilot gözlükler hakkında bilmeniz gereken iki 
önemli detay var: Birincisi, 1936 yılından beri üretildikleri; ikincisi ise gün geçtikçe popülerliklerini arttırdıkları. İlk defa Amerikan Hava Kuvvetleri için 
Bausch & Lomb tarafından tasarlanan gözlükler şu 
anda birçok marka tarafından farklı model seçenekleri ile sunulsa da bu gözlüklerin yaygınlaşmasını 
sağlayan Ray-Ban'lar hâlâ bir klasik değerinde. 


geçilmezi 
“filmiyle popülerli 
kavuşan pilot gözlükler bu sez 
favoriniz olacak. rocoğrarcarolineLeeming Prodüksiyon Sarah Me 
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Altın rengi çerçeve/soluk Kemik görünümlü çerçeve/ Kemik görünümlü çerçeve/gri Siyah asetat çerçeve/ Kemik görünümlü asetat 
mavi cam, GUCCI gricam, TOMAS MAlER cam, DOLCE & GABBANA gri cam, PERSOL çerçeve/yeşil lens, TOM FORD 


1/Yeme İçme 
İçki: Moscow Mule 
Atıştırmalık: Bruschetta 


Restoran: Lipari Balık (Arnavutköy), 


Taverna Trilussa (Roma) 

Bar: Halet-i Ruhiye (Arnavutköy) 
Kahvaltı Mekânı: Mangerie (Bebek) 
Kafe: Petra Roasting Co. 
(Gayrettepe) 

Ne Yemeden Duramaz?: Yumurta 
En Sevdiği Yemek: Karnıyarık 
Mutfak: İtalyan mutfağına âşığım. 


2/Stil 

Takım Elbise: Vakko 
Gömlek: Scotch & Soda 

Jean: AllSaints 

Hırka: Topman 

Kravat: Etro. İpek dokuma gibi olan 
kravatları seviyorum. 

Kol Düğmesi: Paul Smith 

Cüzdan: Bey Karaköy 

Ayakkabı: Tod's 

Spor Ayakkabı: Adidas by Pharrell 
Williams 

Gözlük: Oliver Peoples, 
Retrosuperfuture 

En Sık Giydiği Renkler: Mavi tonları 
Çorap: Happy Socks 

Deniz Şortu: Hartford 

Bavul: Samsonite 

En Sık Takip ettiği Marka: Mr Porter 
En Sevdiği Tasarım Detayı: Comme 
des Garçons'un “Play serisindeki 
kalp 


3/Seyahat 
Favori Seyahat Kentleri: Formentera 
(İspanya), Puglia (İtalya) ve New 
York (ABD) 

Favori Otel: Ace Hotel (New York), 
Story Hotel (Stockholm) 

En Sevdiği Mimari Yapı: Ayasofya 
(İstanbul) 

En Sevdiği Müze: Victoria & Albert 
Museum 

Bir Sonraki Seyahatinde Nerelere 
Gitmek İster?: Arjantin, Brezilya, 
Kolombiya 
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STİL/LİSTE 


ALPER 
EROĞLU 


Unilever Güzellik ve Kişisel 
Bakımdan Sorumlu Pazarlama 
Direktörü Alper Eroğlu'ya 'en 
sevdiklerini! sorduk. 


RÖPORTAJ ÖZGE DİNÇ 
FOTOĞRAF KUTUP DALGAKIRAN 


4/Kişisel 

Hayat Mottosu: Yolculuk varılacak 
hedefin kendisidir. 

Hobileri: Yoga, seyahat etmek, 
tiyatro, satranç oynamak 

Favori Spor Dalı: Futbol 

İdolü: Steve Jobs. Modern dünyanın 
Einstein”. 

İş Verimini Artıran Şey: Meditasyon 
Hangi Yeteneği Edinmek İster?: Davul 
çalmak 


im 


5/İkonlar 

Ressam: Michelangelo 
Tasarımcı: Alexander McÇueen 
Yazar: Halil Cibran 

Kitap: İnsanın Anlam Arayışı (Viktor 
E. Frankl) 

Aktris/Aktör: Natalie Portman, 
Edward Norton 

Müzisyen: Sezen Aksu 

Şarkı: Journey? (Mark Eliyahu, 
Mahmut Orhan Remix) 

Film: “Akıl Defteri” 

Yönetmen: David Fincher 

Tablo: Guernica (Pablo Picasso) 


6/Bakım 

Diş Macunu: Signal White Now CC 
Parfüm: Creed Aventus 

Şampuan: Toni & Guy Men2in1l 
Tıraş Bıçağı: Wella Contura 
Berber: Gent”s İstanbul 

Spor Salonu: Hillside City Club 


7/Teknoloji 
Cep Telefonu: iPhone X 


Dizüstü Bilgisayar: Macbook Air 

TV: Samsung 

Uygulama: Headspace, Spotify, 
Instagram 

İnternet Siteleri: huffingtonpost.com, 
buzzfeed.com 

Otomobil: Audi A5 sportback 


8/Ev 

Evdeki Favori Eşyası: Graffiti duvar 
tablosu 

Neden?: İngiliz bir sokak 
sanatçısından anı. 


NELİK 


ABO 


AVANTAJLARINI KEŞFEDİN! 
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WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 
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e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. 


İN!A 1970 IZVA 


Jaeger-LeCoultre Hybris Mechanica â Grande Sonnerie 


Bızı saat başlarında, yarım saat ya da 
çeyrek saatte bir (5,10 dakikalık versiyonları 
olduğunu da unutmadan) uyaran dakika tekrarlayıcı saatler herhalde geçmişin bir parçası olduğu için bize güzel geliyor ve elde üretilmesi çok zor olmasına ve günümüzde belki 
de eskisi kadar işlevsel olmamasına rağmen 
yeni örnekleri sunulmaya devam ediyor. En 
geleneksel müzikli saatler olan dakika tekrarlayıcılar gibi ancak aktifleştirdiğinizde her 
saati size duyuran saatlerle birlikte otomatik 
olarak uyarıcı müziğini duyduğumuz “grand 
sonneri€ ve “petit sonneri© (“Büyük vuruş” 
ve “küçük vuruş” anlamlarına geliyor.) saatler 
de, saatçiliğin teknik ustalıktaki zirvesini gösteriyor bize. Grand sonnerie saatler, her saati 
ve çeyrek saati, saat numarası kadar tekrarlayarak duyuruyor ve bu saati, çeyrek saatlerde de tekrar ediyor. Petit sonnerie saatler ise 
saat başlarını ve çeyrek saatleri duyururken 
saati yeniden tekrar etmiyor. (Alarmın durdurulabildiği bir kategori daha var: Alarmlı 
saatler. İlk örneğini 1908'de Eterna'da gördügümüz bu saatlerin en tanınmışı ise ilk otomatik alarmlı kol saati Jaeger-LeCoultre yapımı Memovox.) 

İlk saatler kadransızdı, ama saatleri haber veren zillere sahipti. Kol saatleri dışındaki saatlere verilen isim olan “clock” kelimesi Latince “clocca&”, yani “çan'dan geliyordu. 
Alarmlı mekanik saatlerin 17 yüzyılda ortaya çıkmasının sebebi, karanlıkta, gaz lambası 
yokken bile saatten haberdar olmaktı. Onun 
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STİL/SAAT 


da kökeni, saat başı çalan saat kulelerinden 
geliyordu. Saatlere zil eklemeyi 1678'de akıl 
eden ve çeyrek saati duyuran saatinin patentinialan büyük İngiliz saat ustası Daniel Çuare ve Edward Barlow olmasaydı belki hayatımıza girmesi daha da gecikecekti. Tüm 
zamanların en büyük saat ustalarından biri olan Abraham-Louis Breguet ise 1783'te 
zil yayını saatin mekanizmasına ekleyerek 
saatçilikte bir çığır açtı; böylece uyarı veren 
müzikli saatlerimiz, masa saatlerinden kollarımıza taşınabildi. 

Doğru zamanda çalmasıyla sesinin kalitesinin önem taşıması ve mekanizmanın 
hassasiyetini etkileme riskinden dolayı ustalık gerektiren dakika tekrarlayıcı saatlerde iddia artırılıp zamanla 
başka özellikler de eklendi; çünkü insanlar elektriğin icat edildiği bir çağda 
tek özelliği dakika tekrarlaması olan 
bir saati edinmek istemeyebilirdi. A. 
Lange & Söhne'nin Zeitwerk Minute Repeater'ıyla sıçrayan saat özelliginin eklendiği, Bvlgari'nin Octo Finissimo Carbon'uyla en ince ve hafif 
haline ulaşan, iki farklı zaman dilimine göre saatleri duyuran ve sipariş 
üzerine üretilen Panerai Radiomir Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT saatigibi dakika tekrarlayıcılar yanında otomat 
ve grand sonnerie saatler de seslere verdikleri 
önemle geleneksel saatçiliği günümüze taşıyan örnekler oldu. İlk grand sonnerie kol sa- 


Breguet Ref. 7800 Classigue 
La Musicale 


WE 


atini üreten kişi, çağımızın en yetenekli saat 
ustalarından Philippe Dufour'du, yıl ise yeni sayılabilecek bir tarih, 1992'ydi. Onu hem 
grande hem petit hem de sessiz modu olarak 
değişebilen ve saat ustasının onu üreterek 10 
patentaldığı F. P. Journe Sonnerie Souveraine izledi. Yalnızca en yetenekli saat ustalarının cesaret edebileceği grande sonnerie 
saatlerin son yıllardaki en ilgi çekici modelleri ise, Vacheron Constantin'in ilk grande 
sonnerie saati olan Les Cabinotiers Symphonia Grande modeli, Jaeger-LeCoultre'ün 
tourbillon ve daimi takvim özelliklerine sahip,1.300 parçadan oluşan şaheseri Hybris Mechanica â Grande Sonnerie'si ve 
tourbillon'lu ve 1,2 milyon dolarlık fiyatıyla Greubel Forsey Grande Sonnerie'ydi. (Listede bir Audemars Piguet saati de var elbette; birazdan ses 
konusunda bahsedeceğimiz.) 

Peki bu saatler hangi melodiyi çalıyordu? Alışkın olduğumuz dört nota; 
romantik bir şekilde Londra'nın ünlü 

saat kulesi Big Ben'in saat başı çalan 
çanından geliyor. Westminster Sarayı'nın saat kulesi olduğu için de melodi, kısaca “Westminster çanı olarak 
anılıyor. Handelin “Messiah oratoryosunun çeşitlemesi olduğu düşünülen ve 
ilk çeyrek saatte, yarım saatte, son çeyrekte ve saat başında çalan dört farklı versiyonu bulunan melodi, artık kollarımızdaki makinelerden yükseliyor. Bununla birlikte kuş 
sesi çıkaran otomat Jaguet Droz Charming 
Bird, dört farklı notayla birlikte kadrandaki 
savaşçının hareket ettiği Ulysse Nardin Hannibal Minute Repeater Westminster Carillon 
Tourbillon Jaguemarts, katedral çanı sesi çıkaran ve kadranı canlanan Bvlgari Commedia del'Arte Minute Repeater gibi örnekler 
de mevcut. Ama herhalde son yılların ses anlamında en iddialı saati, Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie'ydi. Tasarlanıp üretilmesi beş yıldan fazla süren saatin 
özel, tertemiz bir melodiyi uzak mesafeler- 
den de duyurabilmesi için akustik araştırma 
laboratuvarı Ecole Polytechnigue Födörale 
De Lausanne (EPFL) ile çalışılmıştı. Bunun 


Raymond Weil Gibson 


Christophe Claret 
The Orchestra 


için de yeni bir yapıya bir sahip mekanizma 
tasarlanmıştı. 

Ama elbette bu kadarla sınırlı kalmıyor. 
Mekanik makinelerin bildiğimiz melodileri 
çalarak bizi mutlu etmesini amaçlayan saat 
markalarının bazı dakika tekrarlayıcı özellige sahip “melodik saatleri” sayesinde yeni bir 
kategoriye daha kavuşuyoruz. Aklıma gelen 
ilkörnek, Ulysse Nardin Stranger. Bu saat, bizi yeni saate karşı tetikte tutmak için Frank 
Sinatra'nın 1966'da ilk kez söylediği, tüm zamanların kült şarkılarından “Strangers in The 
Night'ın melodisini çalıyor. Breguet'nin Ref. 
7800 Classigue La Musicale adlı saati ise Bacın harika “La Badinerie'sini... Christophe 
Claret de, her saat başında iki farklı melodiyle toplam 20 nota çalabilen The Orchestra'sıyla bu kategoriye giriyor. 

Buraya kadar bahsettiğimiz saatler, saatin 
kaç olduğunu duyurmak gibi bir işleve sahipti, ancak doğası gereği zamanla müziğe de 
yaklaşmıştı. Bir diğer kategori daha var ki, 
müziği bir işlev olarak değil, ilham kaynağı olarak görüyor. Zenith'in El Primero Rolling Stones Chronograph modeli bu alanın 
örneklerinden biri. Bu kategorinin yıldızı ise 
tüm odağını müziğe veren; klasik ve popüler 
müzikten ilham alan, her yıl fuar standını notalarla süsleyen, marka yüzlerini müzisyenler arasından seçen Raymond Weil. Marka, 
The Beatles, David Bowie, Frank Sinatra, gi- 


Bvlgari 
Commedia 
dell'Arte 
Minute 
Repeater 


tar üreticisi Gibson, rock'n'rol”un kurucusu 
Buddy Holly, bu yılda Bob Marley, AC/DC ve 
amfi üreticisi Marshallla işbirliği sonucunda 
hatıra modelleri üretti; Brit Awards gibi müzik yarışmalarının destekçisi oldu. 
Unutmadan bahsedelim; 2018'de hem müzikten ve müzisyen işbirliğinden yola çıkan 
hem de “melodik saatlere” konu olabilecek 
bir saat daha listelerimize dahil oldu: Corum 
Golden Bridge Joachim Hersley. Müzisyenin 
adını taşıyan saat, klasik müziğin şaheserlerini Küba tarzında çalmasıyla ünlü Joachim 
Hersley'nin düzenlemesiyle Bach, Mahler 


Corum 
Golden Bridge 
Joachim 
Hersley 


ve Beethoven'in üç yapıtını çalabiliyor. Saatin arka kısmında Beethoven'ın meşhur “7. 
Senfoni'sinin notaları yer alıyor. 

Müzikli saatlerin en değerlileri, notaları 
çalan düzeneğin mekanizmaya entegre edildiği modeller. Bu zorlu görev de büyük saat 
ustalarına düşüyor. 

Tüm bu saatlere bakınca siz ne düşünürsünüz bilmem, ama ben bir yandan “Ay Işığı 
Sonatı'nı duyacağım bir saat ne güzel olurdu diyeiçimden geçirirken bir yandan da gece karanlığında dinlediğim tik tak'ın en güzel ses olduğunu düşünüyorum. © 
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MİR KEŞİF VE ARINMA HİKÂYESİ 


Röportaj Seda Karan © Fotoğraf Ömer Faruk Gökalp (o Moda Editörü Duygu Altıparmak 


, HAKKINDA NET BİR YORUMUNUZ OLMASA DA 
ÇOĞUNLUĞUN KATILDIĞI 6181 “COOL TANIMIN, 
SONUNA KADAR HAK EDİYOR. 
VE BUNU DESTEKLEYEN DİĞER 

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ. BU ARALAR GÖZLERİN ARADIĞI İLKER 

KALELİ'DEN BAHSEDİYORUM... KENDİ DEYİMİYLE ŞU 
OJRALAR DEVRE ARASI'NDA OLAN KALELİ İLE KENDİNİ 

KEŞFETME ÇAĞINI KONUŞTUK. 
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Öncelikle belirteyim; onunla buluşma amacımız herhangi bir projeye dayanmadığı gibi yaptığımız sohbetin içeriği de çocukluğuna kadar uzanmadı. Konu başlıkları bir 
amaç değil bir araç oldu, diyebilirim. Halihazırda internette herhangi bir arama motoruna adını yazdığınızda hayatı hakkında 
ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkün zaten. O 
datekrardan hoşlanan biri değil; tıpkı oyunculuk kariyerinde olduğu gibi. Halihazırda 
yazılıp çizilenleri konuşmak yerine “fark- 
Iv bir şeyler yapmanın peşinde. Kendi tanımıyla bu sıralar hayatının “devre arasını 
yaşıyor. Deniyor, kendini dinliyor ve dinleniyor. Bir yandan da keşfediyor. 
Sohbetimize belki de bugün bulunduğu 
noktada olmasına vesile olan, o 13 yaşındayken anne ve babasının boşanma süreciyle 
başlıyoruz. Sonuçta hayatlarımızda yaşadığımız her şeyin bir sebebi var, daha sonraki 
satırlarda da okuyacağınız üzere... “Bizimkilerin yollarını ayırma kararından dolayı 
biraz dağınık büyüdüğüm sertzamanlardı... 
O yaşta açılan bir çatlak bugünlere başka 
hassasiyetlere sahip birsen olarak gelme- 
ne neden oluyor. Ve hayal gücün o noktada 
çok çalışmaya başlıyor galiba. İnsan öyledir, 
içinde yaşadığı durumdan mutsuzsa hayal 
gücü uçmaya başlar. Ama bunun iyi bir tarafıdavar; bugün geldiğim yerden baktığımdaaslında iyi bir şey olmuş diyebiliyorum.” 
Kendi deyimiyle “sert” geçen odönemi atlatma sürecini soruyorum. Ailede hiç örne- 
$i olmamasına rağmen oyuncu olmaya karar vermesine ve bu uğurda yaşadıklarına 
odaklanıyorum: “İnan bunun nasıl geliştiği - 
ni halen bende merak ediyorum! Çocukken 
müzikle çokilgiliydim. Piyano çalıyordum, 
kendi kendime gitar çalmayı öğrendim... 
Âdeta müziğin içine saklanıyordum. Bütünün neresinde olduğumu, kim olduğumu, 
ne hissettiğimi çok sorguladım. Alışkanlık 
yaptı herhalde, hâlâ da böyledir. Bence birçok insan kafasındaki soru işaretine yanıt 
bulamayınca sanata yöneliyor. Hayattaki 
handikaplarımdan biri de çok fazla ilgi alanımın olması. Şu anda da, devre arası dediğim bugünlerde aslında kendime çocukluğumda vermiş olduğum sözleri tutmaya 
çalışıyorum. Piyano çalmaya tekrar başladım, yelkene çıkıyoruz. Şimdi düşünüyorum da; okul yıllarında, arkadaşlarımın üç 
aşağı beş yukarı ileride ne iş yapacağı belliydi. Birden fazla şeyle uğraştığım için benim hiçbir zaman belli olmadı. Maymun 
iştahlılık da değil; içimde yaşadığımı dışarı- 
ya bu şekilde vurmaya başlamışım.Rutinin 
olduğu bir düzende hiçbir zaman başarılı 
olamam. Çocukluğumda bir şeylere sığınma diye anlattığım o dönem sanırım yıllar 
içinde demlenip harmanlanarak merak ettiğim, ilgilendiğim her şeyi bir yerde birleştiren ve rutinsiz yapabileceğim tek iş, yani 
oyunculuğun içimde doğmasına yol açtı. 

34 yaşına gelmiş olmasına rağmen hâlâ 
bazıritüelleri bırakamadığını söyleyerek devam ediyor İlker, “Ne hissettiğimi bilemediğim zamanlarda dinlediğim bir müziğin 
içindeki bir akor ya da bir melodi içimde 
tınlayıp bir duygu oluşturmaya başladığı 
zaman anlıyorum ki; o anda yaşadığım şey 
herneiseonakarşılık gelen şeyi dinliyorum. 
Böyle böyle bir duygu bankası oluştu içimde. Vebu sadece müzikle, notayla değil; birçok şeyle oluyor. Yaşadığın şeyleri koyacak 
yer bulmaya çalışırken buluyorsun kendini 
veen önemlisi de değişiyorsun. Yolda yaralı 
bir hayvan görüyorsun değişiyorsun; bir kitap, bir şiir, tanımadığın bir insanın yanına 
oturup ettiğin bir sohbet değiştiriyor seni. 
Hayatta hiçbir şey olduğu gibi kalmaz, insan olarak en azından neye doğru değişeceğini seçebileceğin anlar var. Değişmeyen 
insan ölü insandır, bence. Tuhaf olan da 'degişmeyi kötü bir şey olarak öğrenmemiz.” 

Aynı olsun olmasın, insanların birbirine karşı anlayışsız olma durumuna değiniyoruz bu sözleri üzerine. Sosyal yaşamlarımızda dengeleri bozduğumuzu düşünüyor, 
İlker: “Biraz tarih sayfalarını karıştırdığınızda insanlığın geçmişinde en kalabalık 
insan grubunun altı yedi kişiden oluştuğunu görürsünüz. Bugün 20-30 kişilik grupların içinde olmadığımızda kendimizi yalnız hissediyoruz, triplere giriyoruz hemen. 
Halbuki, belki de doğru olan kalabalık olmamak. Kedi gibitek başına ol, sadece gerektiği zamanlarda sosyalleş.” 

Artık sabahları uyandığımızda yüzümüzü 
yıkamadan sosyal medyada neler olmuş bitmişdiyemeraklanmamız da bundan... Sanki 
uyurken dünyayı kaçırmışız hissine kapılıyoruz. İlker beni doğrularcasına hemen yorumunu yapıyor. 

“Çok güzel değindin bu noktaya. Sosyal 
medyanın daillüzyonu da bu işte. Sen de illakidenk gelmişsindir; bir reklam filminde 
bir ailenin fertleri yan yana oturuyor ama 
kimse kimseyle konuşmuyor, hepsinin elindebirer ceptelefonu... Gerçek hayatta neler 
yaşadığımızı, esas durumumuzu çok güzel 
birşekilde anlatıyor. Dünyanın en kalabalık 
grubunu yalnızların oluşturması ne güzel 
değil mi? Yalnızsın ama dünyanın en kalabalık topluluğunda yer alıyorsun. O yüzden 
dedim ya; bazen müzikte, bazen doğada, bazen de oyunculukta buluyorsun kendine ait 
bir yansımayı, bir gölgeyi ya da bir pırıltıyı.” 
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İlker hayatındaki yansımayı da, gölgeyi de, 
pırıltıyıda oyunculuktan edinip bizlere de yansıtan biri. Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi 
bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'un popüler mekânlarından birinde D'lik 
yaptı.Ancak gerek inatçı kişiliği ve gerekse hede- 
Je kitlenme düsturuyla oyunculuk okumak için 
gözlerini dünyanın en iyi oyunculuk okulların- 
dan biri olan The London Academy of Music 
and Dramatic Arts'a dikti. Tek başına mücadele vereceği Londra'da artık hayatı bambaşka olacaktı. Londra macerasını dinlemek istiyorum bunun üzerine; onu hırpalayan, tartan 
ve olgunlaştıran kısımları... 

“Bir sabah bir kalkıyorsun; çevrendeki herkes mavi gözlü, beyaz tenli ve sarışın. Hava öğleden sonra saat 15.00'te zifiri karanlık oluyor 
ve günde 12 saat bedenen, üstelik İngilizce çalışmak durumundasın. Bak bu da çok ilginç... 
Hem çok istediğin bir şeyi başarıyorsun hem 
de esas meselenin istediğin şeyi elde ettikten 
sonra başladığını görüyorsun. Londra şehir olarak da insanlarıyla da bana çok şey kattı. Okulu başka, insanı başka, şehri başka mevzu idi. 
Benim orada hem şansım hem de şanssızlığım; 
yabancı öğrencilerin çok nadir kabul edildiği bir ortamda olmamdı. Yedi göbek İngilizlerle bir aradaydım; her ne kadar İstanbul'dan 
da gitsem, bir kültür şoku yaşanıyor. Öteki olmanın, azınlık olmanın tadını orada dolu dolu alıyorsun. Şimdi düşünüyorum da belki de 
hayatlarımızda şanssızlık olarak gördüğümüz 
şeyler zaman geçtikçe anlam değiştirerek bir 
şansa dönüşebiliyor. Mesela, en başta konuştugumuz anne-baba meselesi. Daha 13 yaşından 
itibaren birey olarak ayakta durmayı öğrenmeme neden olmuştu. O zamanlar ergenliğe 
yeni girmiş bir çocuk için üzücü ama bu olay 
Londra'da herkesin birey olarak kabul edildigibir ortamda anlam değiştirdi tabii, daha kolayadapte olmamı sağladı. Ama öte taraftan da 
bu ülkeyi kısa bir süreliğine de olsa terk etmeden göremeyeceğin konfor alanlarımız var burada. Bakkala gidip ekmek almak gibi... Ya da 
otomobilinin lastiği patladığında mutlaka birinin yardım edeceğini bilmen gibi... Bu konforların hiçbiri yok Londra'da. Ölecek kadar 
hasta da olsan, tek başınasın. İşte az önce konuşmamızın başında söylediğim gibi insanlar 
orada kedi gibi sosyalleşiyor. Onun da handikapı öyle yaşamaya alıştıktan sonra buraya döndüğünde iş yapma şeklinde bile bir terslik olduğunu görmek oluyor.” 

Böylesine bir okulda okuyan birinin yerli ve 
yabancı oyunculardan birçok idolü olabileceğini düşünüyorum... Fikrimi, elbette oyuncu olarak çok beğendiği isimler olduğunu ancak tek 
tek isim vermenin ayıp olacağı için doğru olmadığını söyleyerek destekliyor. Ve sanatçı olmanın aslında bir bakıma farki olmak anlamına 
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geldiğine değiniyor: “Sanatın herhangi bir da- 
içinde bu ayrım yapılmamalı bence. Sanatçı 
dediğin insanın zaten herkes gibi olmaması gerekiyor. Mesela, herkesin sevdiği ve bireyseldede bayıldığı bir “sanatçının” ne kadar sanatçılık yaptığı bir soru işareti. Nasıl ki bir bilim 
insanr dediğimiz insan, insanlığa yeni bir bilgi kazandırmak için çalışır, sanatçının görevi 
de benzer aslında. Onun da yaşamın içindeki 
formlar, biçimler, ilişkiler üzerine daha önce 
olmayan bir şeyi ortaya koyması gerekir. Zaten 
var olan, kabul gören ya da genelgeçer tabularıyıkması gerekir. Zor tiptir yani sanatçı dediimiz. Arar, araştırır, sorgular, beğenmez. Çok 
basit şeylere takılabilir, çok büyük şeyleri hiç 
umursamaz; gıcık edebilir insanı.” 

Yine son zamanlarda tartışılan bir konuya 
değiniyorum bu kez; sanatçı kimliği taşıyan insanların “snob halleri gerekli midir? 

“Asla! O çok başka bir durum. Snob'luk kendine güvenmeyen adamda olur. Vardır bir derdi; onu kapatmak için “snob'muş gibi davranıyordur. Gerçekten cool olan bir adam; yaşayan, 
tadan, gören ve bütün bunları sindirip herhangi bir olumsuz durum karşısında herkes paniklerken sakinliğini bozmayandır.” 

Birkaç yerde denk gelip okumuştum, İlker 
profesyonel meslek hayatını Londra'da devam 
ettirmeyi düşünüyor, Türkiye'de kesinlikle dizi 
projesine dahil olmak istemiyormuş o dönemde. Parasızlığa ancak bir yıl dayanabildiğini, en 
son bozuk paraları toplayarak kira parasını çıkarabildiğini belirtiyor: “Durum pek sevimli 
değildi anlayacağın. Ama o sırada gelen *Kayıp Şehirde farklı gelmişti; anlatacak bir hikâyesi, bir derdi vardı. Ama yine de kafamda dizi 
bittikten sonra Londra'ya geri dönme planlarıyapıyordum.” 

Maddi zorluklar çektiği bir dönemde tam da 
içine sinen bir projenin gelmesi, isabet olmuş 
bence. Sırfpara kazanacak diye zorlama bir projede de yer almak zorunda kalabilirdi... 

“Hiç öyle düşünme. 10 yılsa 10 yıl... Parasız 
da yaşarım. Parayla iç boşluğu dolmaz insanın. 
Özellikle iş konusunda seçici bir yanım var.” 


"BİR OYUNCU OLARAK 
YERI GELDİĞİNDE 


ORTADAN 
KAYBOLABİLME LÜKSUM 


OLMASI GEREKTİĞİNE 
İNANIYORUM. 


Peki, her oyuncu her role girmeli mi, diye soruyorum. “Hem evet hem de hayır. Yani girebilmeli tabii ki.” diyor. “Bu şuna benziyor; bir 
müzisyenin önüne nota kâğıdını koyuyorsun 
ve bunu çalıp çalamayacağını soruyorsun. Çalar tabii. Amaruh hali ne olur, işte o ayrı konu. 
Kendisi neyi çalmaktan hoşlanıyorsa onu çalar 
elbette. Oyuncu da komedide mutluysa o yolda devam eder. Türkiye'de oyuncuların seyirciyle kurduğu ilişkiye bağlı bu biraz da. Bir şey 
yapıyorsun ve seyirci senden bunun devamını 
istiyor, alışkanlığı oluyor. Halen şunu fark edemiyoruz; biz Hollywood'da değiliz. Orada başkaparametreler var. Bir kere şartlar aynı değil. 
Onların dizisi 45 dakika, sinema filmi bizim bir 
bölüm dizimiz kadar: 160 dakika. Oyuncu rol 
aldığı sinema filmlerinin arasına en az bir yıl 
koyuyor. Yani yurtdışında oyuncuların çalışma 
sistemleri, konforları, buna mukabil ücretleri, 
çalışma saatleri ve kendilerine bırakılan özel 
alanları farklı. Oyuncu dediğin insanın her şekilde bir doldur-boşalt mekanizmasına sahip 
olması gerekir; bir rolden önce kendini sıfırlaması gibi. Ama bizim sistemimizde olduğu 
gibi işin içinde bir hayat gailesi, yaşamı idame 
ettirme kaygısı varsa bu pek mümkün olamıyor. Al Pacino'nun “Scarface'deki “Say Hello to 
My Little Friend sahnesi var ya, adamlar onu 
iki haftada günde 10 saat çalışarak çekmiş. Biz 
osürede sezonu çekiyoruz, anlatabiliyor muyum? Neyi kıyaslıyoruz hâlâ? Baştan belirteyim; bu bir eleştiri ya da yargı değil. Burası böyle, kabul edeceksin. Buranın futbolu da aynı 
durumda. Bu coğrafya farklı ve buranın parametreleriyle işini yapacaksan yaparsın. Tabii ki 
önümüze hedefler koymalıyız, sanattan spora 
her alanda başarılı olmalıyız. Ancak bunların 
gerçekleşebilmesi için farklı altyapılara sahip 
olmamız da gerekiyor.” 

Ünlü olmakla arası pek iyi değil; pek önemsediği bir detay değil doğrusu. Tanınıyor olmayıişinin bir parçası ve seyirciyle kurduğu ilişkinin bir yansıması olarak görüyor. 

“Yani benim için magazinsel bir tanımı ve 
anlamı yok. O yüzden bir oyuncu olarak yeri 
geldiğinde ortadan kaybolabilme hakkım ve 
lüksüm olması gerektiğine inanıyorum. Diğer 
türlüsü çok kolay; sürekli göz önünde ol! Ben 
böyle bir şey istemiyorum çünkü işimi seviyorum. Daha çok farklı karakterlerle güreşmek, 
yoğrulmak ve kendimi geliştirmenin peşindeyim. Kendi kimliğim ile hayat verdiğim kimliklerin önüne geçmek istemiyorum.” 

Şimdilerde yeni bir projesi olmasa da genel 
tabloya baktığımızda projeleri nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. 

“Öncelikle iyi okumaya gayret ediyorum, 
bir de senaryo okumak içgüdümü tetikliyor 
mu ona bakıyorum. Mutlaka bir derdi, bir tavrı olan bir projeyse daha okurken içine giriyorsunuz. Genellikle kabul ettiğim işlerde dahaokurken kendimi replikleri sesli söylerken 
buluyorum. Anlaşma süreçleri tamamlandıktan sonra esas sancılı dönem başlıyor; “Şimdi 
ne yapacağım?” gibi kocaman bir soruyla ufka 
doğru bakıyorsun. İşte o noktada güveneceginiz tek şey içgüdünüz oluyor. Şöyle bir şey 
düşün; karanlıkta deniz üzerinde gidiyorsun 
ama elinde fenerin yok ve sadece havayı koklayarak, dalgaların rüzgârın nereden geldiğini hissederek yön bulmaya çalışıyorsun. Hayal 
gücün de böylece çalışmaya başlıyor. Oyunculukanlamında fit olmaktan bahsediyorum burada. Aylarca çalışmamış bir oyuncu için bir 
paslanma söz konusu olabiliyor, bende de olduğu gibi. Biz biraz Brezilyalı futbolcular gibiyizdir; maçlar başlayınca form tutmaya başlarız. Bu yüzden paslanmamak adına hep ön 
çalışmalar yapmaya gayretediyorum. Bir de yönetmen üzerime ne atarsa atsın veya senaryo 
beklenmedik bir yerden önüme ne çıkartırsa 
çıkarsın ona reaksiyon verebilecek kadar hazır olmalıyım. Bunun için de çalışmak gerekiyor, rolü hissetmek ve derdinin ne olduğunu 
anlamak gerekiyor. O noktada yüksek empati 
lazım. Çünkü canlandırdığın karakterler sana 
benzemiyor, aynı hayatları yaşamıyorsun. Karakterin mesleği nedir, hayat koşulları nedir, 
ekonomik durumu nasıl ki; bak bu çok önemli. Asgari ücretle mi çalışıyor; çalışıyorsa aylık 
tüm masrafları çıkarmak gerekiyor bu noktada. Taksiciyi oynuyorsan arkaya oturan müşteriye vereceğin tepki o gün yaktığın benzinle 
çok alakalı mesela. Bir oyuncu olarak bu detayı bilmeden o sahneye girersen zorlama bir 
şeyler çıkar ortaya. Anlamak gerek. Canlandıracağın karakteri anlamadan” oynayabileceğini iddia etmek veya düşünmek çok saçma geliyor bana. Düşün; derdi olan bir arkadaşınla 
sohbet bile ederken onu anlamadan ona nasıl 
cevap veremezsin ya, aynı şey...” 

Mükemmeliyetçi bir adam gibi algılıyorum, 
kısmen haklı olduğumu vurguluyor. Sadece işindemükemmeliyetçi olduğunu, normal hayatında 
her şeyi akışına bıraktığını anlatıyor bunun üzerine. “Birtek işimde titiz ve detaycıyım. Çünkü 
bundan daha önemli ne var ki; seyircinin karşısına çıkıyorsun!” 

Günümüzde, sosyal medyanın da bu kadar 
aktif kullanılmasından ötürü herkesin herkes 
hakkında bir yorumu oluyor. Olumsuz yorumlar ve eleştirilerle nasıl baş ettiğini merak ediyorum... “Eleştiri başka bir şey de, herkesin çok 
rahat bir şekilde başkaları hakkında tanıyormuş gibi atıp tutma lüksü nedir, anlayamıyorum. Eskiden bir parça içerlerdim, artık onu 
da bıraktım. İşe daha profesyonel yaklaşıyorum. İnsanların ne düşündüğü ya da ne söylediğine göre bir yere kadar yaşayabilirsin. Bir 
kere dünyaya gelmişim, bir bedenim var, yaşı- 
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“BU ARALAR HAYATIMI 
SORGULUYORUM; 


KENDİMDEN 


MEMNUN MUYUM? 
BUNDAN SONRAOI İÇİN 
NELER ISTIYORUM..." 


yorum ve sonunda da öleceğim. Ne olacağını 
bildiğimiz bir şeyin içindeyiz. Dolayısıyla başkalarının ne söylediğine göre yaşamak kadar 
yanlış bir şey olamaz. O yüzden oyuncu dedigimiz insanın kendi ruh ve akıl sağlığı için bir 
müddet ortadan kaybolması gerekiyor. Yani o 
çok “ünlülük ile harcanan mesailer de biraz 
zehirleyici olabiliyor bence.” 

O kaybolma döneminde neler yaptığını soruyorum bunun üzerine... Bekletmeden hemen 
yanıtlıyor beni: “Kendimi tamir etmeye ve yenilemeye çalışıyorum. Mutlaka yeni bir şeyler 
öğrenmeye çalışıyorum. Altın kuralım bu. Şu 
anda hayatımın devre arasında gibiyim mesela. İlk defa bu kadar boş vaktim oldu.” 

Bukadar yoğun iştemposuna alışık bir oyuncu olarak boşluk onu kaygılandırıyordur diye 
düşünüyorum... “Hayır, gerçekten yorulmuşum çünkü. Devre arasındayım demem de bundan sebep. Hayatımı sorguluyorum; neredeydik, neler oluyor, son 10 yıla bir bakalım; nasıl 
geçmiş ve ön önemlisi de kendimden memnun muyum? Bundan sonrası için ne istedigimi ve istemediğimi sorguluyorum. Gerekli 
olan bir süreç içerisindeyim; hem insan olarak hem de oyuncu olarak. Bedenin de ruhun 
da bir havalanması gerekiyor. Her ne kadar keyifalarak yapsam da rol üstüne rol, dizi üstüne dizi insanı yoruyor. Devreleri yakmamak 
adına biraz yok olmak, ara vermek lazım. Yine değineceğim, özellikle belli bir yaştan sonra mutlaka yeni bir şeyler öğrenmek gerekli. 
Akıl sağlığı açısından da gerekli bu; beyin yeni bir hücre üretmeye başlıyor çünkü. Gençlikiksirini arayanlar var ya; onlara yeni bir şey 
öğrenmelerini tavsiye ediyorum.” 

Bir oyuncu olarak nelerden beslendiğini sorduğumda ise, “Aklına gelebilecek her şeyden 
beslenirim; bir sokak kedisinden bile! Hayatlarımızın hiçbir zaman kesişmeyeceğini bildigim birisinin yanına gidip oturuyorum, sırf şaşırmak için. Çünkü maalesef artık hiçbir şeye 
şaşırmıyorum. Sanırım hepimiz yorulduk artık, heyecan lazım. Yeni bir şeyler istiyoruz ama 
öte yandan üretmemiz lazım. O devrede tembellik devreye giriyor. Hep birileri bizim yeri- 


mize bir şeyler yapsın ama biz hayattan zevk 
alalım ve birileri de bizi takdir etsin! Efor sarf 
etmeden nasıl olacak? Acilen silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor.” 

Türk dizi sektörü ve ağır çalışma şartları hakkında yorumunu merak ediyorum bunun üzerine. 

“Ağır çalışma şartlarının esnetilmesi için bugüne kadar birçok deneme oldu; çok da uğraş 
verildi ancak bir kanunla düzelebilecek bir durum bu. Özellikle öncelikle teknik ekiplerin, 
set emekçilerinin ve daha sonra da oyuncuların hayatı gerçekten tehlike altında; bunun şakası yok. 'Aaa çok çalışıyorlar. gibi bir şey değil 
bu. Hayatlarımız tehlike altında şu anda ve bunu bir şekilde insanlar görmüyor, görmek istemiyor, görmezden geliyor ya da görülmemesi 
içinaktif olarak efor sarfediyorlar. Ama bu ülkede ekmek biter, dizi bitmez bunu söyleyeyim. 
Bu ülkenin en önemli atardamarlarından biri 
dizi sektörü. Az önce konuştuğumuz bu idealist sanatçı nasıl olur muhabbeti bizi ülkemiz 
için geçerli değil. Neden, çünkü ekonomi gibi 
bir gerçek var. Sanatına, sanatçılarına hayran 
olduğumuz ülkelerin ekonomilerine bir bakalım... Sanat dediğin şey hiçbir zaman karın 
tokluğundan önce gelmez. İnsan önce karnını doyurur sonra düşünmeye başlar. Sıralama 
böyledir, karnını doyurma derdi olan bir ülkede sanatın ya da sanatçının ne kadar önemi 
olabilir ki? O yüzden kalkıp “Biz yaptık ama 
bizi anlamadılar. demesinler; onlara da kızıyorum. Hiçbir zaman “Seyirci anlamadı diye 
birşey olamaz, sen anlatamamışsındır. Doğru 
yaparsan Shakespeare'i yedi yaşındaki çocuk 
da anlar. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama 
öncelikle anlamamız gereken daha önemli bir 
nokta var; bu ülkenin ve bu coğrafyanın insanıyız ve buranın öncelikli derdinin ne olduğunu öğrenmek zorundayız. Ki, yapacağımız dizi, film, resim yada müzik bu temeller üzerine 
oturabilsin. Biz bir İskandinav ülkesi ya da bir 
ABD değiliz, Uzak Doğulu da değiliz. Onların 
yaşam şartlarıyla ya da aç olmayan sanatçılarıyla yaptığı eserlerle bizim yarışacak ya da kıyaslanacak bir tarafımız yok. Burası İpek Yolu! Burada 4.000 yıldır savaş var. Burada hiçbir 
zaman gözyaşı da bitmez, dram da bitmez; bu 
coğrafyanın hamuru bu çünkü. Bu bakış açısı- 
nın bir detam tersi var; işte her şey bakış açısına göre bir avantaj da olabiliyor, dezavantaj da. 
Türkiye'nin iklimi çok güzel, özellikle Londraile kıyaslandığında... Güneş ışığından akşam 
22.00'ye kadar faydalanıyoruz. Esas problem 
burada başlıyor. Hava güzel ya, Amaaan ofisten çıkayım da arkadaşlarla bir çay içeyim. diyorsun. İngiliz bunu diyemiyor, sürekli bir kasvetin içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla iç mekân 
aktivitesi olarak üretmek zorunda kalıyor. Bu 
yüzden de kendisine ait bir sanatı, bir bilimi 
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oluyor. Durum bu kadar basit aslında! Aslında 
filmi biraz geri sardığınız zaman; kolumdaki 
dövme de bu sebep sonuç ilişkisini anlatan bir 
kare, anlatmak istediği şey bu. Nasıl ki bugüne 
kadar bütün canlılar yaşadıkları ortam neresiyse oraya adapte olabilmek, hayatta kalabilmek 
için evrimleşmiş; insan da yaşadığı coğrafyanın şartları gereği toplumca ilerlemek zorunda kalıyor. Senin yaşadığın şartlar ve coğrafya 
çok verimli ve uygunsa o zaman gelişmen için 
bir sebep de kalmıyor. Keyfi bir şeymiş gibi yaşanıyor o zaman, bizdeki gibi. Bir İngiliz yada 
Alman için böyle değil; elzem oluyor. Daha geçen akşam ABD Güneş'e dokunacak bir uydu 
gönderdi, bilgi toplasın diye. Bunları niye merak etmiyoruz mesela... Ama bir dizi oyuncusunun özel hayatını merak ediyoruz.” 

Sözlerini bitirir bitirmez kaderci olup olmadığını soruyorum... 

“Hem evet hem de hayır. Her şeyin bir sebep 
ve sonuç ilişkisi içinde gerçekleştiğine inanıyorum. Etki-tepki, sebep-sonuç... Ve bundan 
hiçbir kaçışın olmadığına yüzde 100 eminim.” 

Şu ana kadar paylaştıklarımızdan anladığım 
kadarıyla İlker artık insanlara emek sarfetmeyi 
ya da başkaları tarafindan anlaşılmayı kafaya 
takmayı (Tabi ki hak edenin yeri ayrı.) bırakmış. Hatta iki kedisi olduğunu ve insanlardan 
çok hayvanlara düşkünlüğünün arttığını da belirtiyor bu yorumum üzerine. 

“İki kedim var, görsen acayipler. Mahallenin 
bütün giriş-çıkışı bunlarda. Bazen bütün gün 
onları izliyorum, aynı evdeyiz ama bambaşka 
dünyalar yaşıyoruz. Merhamet seviyem hayvanlar söz konusu olduğunda çok yüksek. Öyle böyle değil; merhametin üst seviyesi ne ise 
orada benimki. İnsanlardan artık gitgide uzaklaşıyorum. Bu biraz yaşadıklarımla, biraz da 
insanlığa olan inancımı kaybetmekle alakalı... 
Sosyalleşme şeklim de galiba değişiyor artık; 
kedilerimle kedi gibi oluyorum ve bu bana çok 
iyigeliyor. Hayvanların hesapsız ilişkilerini seviyorum. Bugün biriyle tanıştığın zaman bile 
şunu hissediyorsun: İki kafa karşılıklı duruyor 
ve karşındakinin kafasından geçen çarpmaları, 
bölmeleri, hesapları, kitapları gözünden görüyorsun artık. Bu tarz ilişkilere artık yerim kalmadı, dolayısıyla hemen uzaklaşıyorum öyle ortamlardan. Gerçekten samimi olduğuna 
inandığım, filtresiz insanlarla karşılaştığım zaman enerjimi harcamaya dikkat ediyorum.” 

Bu cümleleri üzerine bu konuda kendisiyle 
hemfikir olduğumu belirtip artık enerjisi iyi gelmeyen insanları hayatımdan direkt çıkardığımı 
da dile getiriyorum... 

“En güzeli! Ben de çok eledim öyle insanları 
hayatımdan. Öyle olacağına hiç olmasın daha 
iyi.” diyerek beni destekliyor İlker. 

Gerek genel tavrı ve gerekse oturup kalkmasıyla sakin bir adam olduğuna kanaat getiriyorum. Peki en çok nelere sinirlenip tepki gösterir 
buadam? Beni bekletmeden devam ediyor; “Ben 
hep sakinim. Ama işle ilgili bir olay olduğunda, bana ya da tanımadığım birine de yapılsa 
haksızlığın her türlüsünün karşısında ve yalan söylendiğinde sinirleniyorum. Bir deinsan 
kandırmaya çalışan tipler vardır, onlara sinirlenmiyorum acıyorum sadece.” 


İnsanlara had bildirme konusunda ne kadar 
başarılı olduğunu merak ediyorum. 

“Öyle şeylerle eskiden uğraşırdım, artık direktuzuyorum. Çünkü gerçekten kimseyle uğraşacak bir halim kalmadı. Kendimle uğraşıyorum o bana yetiyor.” 

Oyunculuk hususunda her zaman oyuncularınkendi benlikleriyle hayat verecekleri karakterinasıl bütünlediklerini merak etmişimdir. İlla- 
ki, iki karakter arasında bir etkileşim oluyordur. 
Bu süreci hemen anlatmaya başlıyor İlker, “Tabii ki, İlker'den canlandırdığım karaktere bir 
şeyler geçiyor. Karşılıklı yapılan bir alışveriş gibidüşün. Zaten oyüzden X oyuncunun Hamlet'i oynayışıyla Y oyuncunun oynayışı farklı. 
Sanat dediğimiz şeyin bilimden ayrışması da 
bu işte. Bilim her zaman her yerde aynı sonucu veriyor olmalı. Sanat konusunda ise hiçbir 
şey aynı sonucu vermiyor olmalı. Okulda bir 
hocamız “Hani senaryoda o sevdiğiniz yerler 
var ya onlara dokunmayın, onlar zaten sizsiniz. En sevmediğiniz yerler karakter. demişti. İşte tecrübe ve bilgi kısmı buradan geliyor.” 

Tecrübe demişken yaş almayla ilgili bir sıkıntısı olup olmadığını merak ediyorum. Hiç yokmuş! Tam tersine yaş almak, olgunlaşmak çok 
da hoşuna gidiyormuş. 

“İyi ki kurtulmuşum 20'lilerden! 30'lu yaşlara bayıldım, çok tatlı; şerbet gibi. Ben bu konularda çok 'doğalcı'yımdır.” 

Hazır cümle içinde doğal kelimesi geçmişken 
bukezaklım, piyasadaki bazı isimlerin “oyunculuk yapanlar mutlaka fit ve güzel/yakışıklı olmalı demesine kayıyor. Bu konudaki fikirlerini 
sorduğumda ise; “Oyuncunun süper fit ve kaslı kaslı olması gerektiği gibi bir algı var ya, hani 
öyle olmayınca da yerden yere vurulan... Arkadaşlar bir durun ve kendimize gelelim. Oyuncu 
olmak başka bir şey, model olmak başka. Modelin işi her zaman kaslı ve fit kalmak çünkü 
o haliyle para kazanıyor. Oyuncunun işi; yeri 
geldiğinde 110kg olmak, yeri geldiğinde 45kg 
olmak, yeri geldiğinde gözünü düşürmek, yeri 
geldiğinde dişlerini sarartmak. Oyuncunun fiziksel olarak değil ruhen fit olması gerekiyor.” 

Yine piyasada yaygın ve acımasız bir inanışa göre özellikle başrol oyuncularının tuzu kuru. Kimine göre sadece ekrana çıkarak acayip 
acayiprakamlar kazanıyorlar. Para pul işleriyle 
ilişkisinin nasıl olduğunu merak ediyorum. Gayet dürüstçe yanıtlıyor: “Matematiğe kafam hiç 


hırka KÖKSAL ATAY 1.500 TL, tişört ve pantolon (İlker Kaleli'ye ait), bot ELEVENTY 1.940 TL 


basmaz. Ayrıca para pul gider, gelir. Çok özel 
biranlamı yok benim için. Tabii ki yaptığım işten para kazanıyorum ama işimi para kazanmak için yapmıyorum.” 

Bir de bence fazlasıyla hesap kitap yaptığın 
zaman işler sarpa sarıyor, kafa birazrahat oldu- 
Sunda her şeyin sağlıklısı ve olumlusu geliyor... 
“Para pul işlerine saranların hayatta bir tanımı 
var: işadamr. Oda ondan zevk alıyor; ne güzel. Ama ben “business man değilim. 

Eleştirilere karşı verdiği tepkileri merak ediyorum... “Önce eleştiriye bakıyorum eleştiri 
mi diye, sonra eleştirene bakıyorum eleştirmen mi diye... Zaten kendi rengini belli ediyor; 
bir eleştiri mi yoksa zavallının biri kendine hobi mi edinmiş. Eleştiri bence çok kıymetli bir 
şey ki eğer dürüst bir şekilde yapılıyorsa. Gerçek ve yapıcı eleştiriye her zaman saygım var 
ve mutlaka dinlerim, bizim mesleğimiz için 
de çok önemli. 


Oyunculuk eğitimini Türkiye'de almış olsaydı acaba yine böyle olur muydu diye soruyorum. 
“Hayır, olmazdım. Diyeceğim başka bir şey yok, 
netim. Bizim okuldayken sadece iki kitabımız 
vardı. Eleştirilerle ilgili sorduğun şeye de bir 
yanıt oluyor. Uta Hagen'ın Respect for Acting 
adlı kitabınınilk sayfasında yazıyordu: Neden 
insanlar bir piyano konçertosundan çıktıktan 
sonra Aaaa ne kadar güzeldi. deyip konuyu kapatır daneden bir oyuncuyu izledikten sonra 
herkesin o oyuncu hakkında mutlaka söyleyecekbir şeyi olur, hiç düşündünüz mü? Aslında 
şöyle algısal bir durum var, dünyada da olan bir 


şey bu. Bir piyanisti dinlerken adam sırf kendisinin çalamadığı bir enstrümanı çaldığı için 
piyanisti eleştirmenin haddi olmadığını düşünür. Oysa oyuncunun enstrümanı yoktur, hatta 
“Napıyorsunuz ki” algısı da vardır. Bir deüzerine para kazanıyorsun!” 

Sohbetimizin sonlarına gelmiş bulunmaktayız, bir aktör olarak mesleki görüşleri, kaygıları 
hakkında doya doya konuştuk İlker ile. Birazda 
bilinmeyenlerinden bahsetmek istiyorum. İlker 
tam 10 yaşından bu yana dalış yapıyor. Hatta 
hayatında yaptığı en uzun şeyin dalmak ve dolayısıyla Kaş'a gitmek olduğunu söylüyor. Dalmak konusundaki duygularını kelimelere sığdıramıyor. Dalmakla paralel olarak ölüm korkusu 
yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum bunun 
üzerine... “Yok, hiç yok hem de. Benim sigortapanelimi komple kapatan tek yer suyun altı. Bir de gitar ve piyano.” Bu arada profesyonel seviyede piyano ve gitar çaldığı için günün 
birinde müzikişlerine profesyonel olarak girişip girişmeyeceğini soruyorum. “Oyunculuktan gelen bir tanınmışlığı “Bakın ben bunu da 
yapıyorum” diyerek kullanmak istemiyorum.” 
diyor. “Bu ülkede sadece müzik yapan gençler 
var ve onların ilgiye ihtiyacı var. Bir gün yaparsam dainternete yüklerim, dinleyen dinler.” © 


Saç &Makyaj 
MURATAKBULUT (MAC ürünleri ile) 
Fotoğraf Asistanları ENES GÜLER, YASİR ÖZPINAR 


Mekân için Sefa Okumuş'a teşekkür ederiz. 
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4ODERN DÜNYA SAVAŞI 


Doğu ve Batı arasındaki klasik mücadele kaldığı yerden devam ediyor. 
Toprağa gömülen savaş baltaları yerini gümrük vergileri ve ticaret açığına 


bıraktı. ABD ve Çin arasında yaşanan münakaşa küresel çapta etki 
yaratmaya hazırlanırken bugünün dünyasında küreselleşme raf ömrünü 
doldurdu. Modern dünya savaşı, ticaret' başlığıyla çoktan başladı! 


YAZI BARAN ALIŞKAN 


MERE MA AI 3 
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Tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığınız zaman, medeniyetlerin 
yıllar yılı girdikleri savaşlarla birbirine üstünlük kurmaya çalıştığına şahit 
olacaksınız. Temel sebepler hiç değişmedi: Daha fazla toprağa, altına sahip 
olmak yada mensubu olunan dini yaymak... Zamanla savaşlarımızda önce 
kas gücünü barutla değiştirdik, ardından teknolojiyi başrole koyduk. 
Şimdiyse bir süredir uğruna savaşılan 
“para'nın hem bir araç hem de bir amaç 
haline dönüştüğünü görüyoruz. Son dönemde gündemin demirbaşı ABD Başkanı Donald Trump, elbette bu meselede de ön plana çıkıyor. Bir tarafta ABD'nin 45. başkanı, 
süper güç olmanın ağırbaşlılığını bir kenara koyarak deyim yerindeyse mahallenin 
kabadayısı gibi “Önüne gelene posta koyuyor” ve çoğu zaman bunu yaparken kimseye danışmıyor. (Biz Trump'ın açıklamalarına onaylamadıklarını söyleyen yetkililerin 
yalancısıyız.) Diğer taraftaysa tarih boyunca Doğu'nun en eski medeniyetlerinden biriolan Çin, dünyada kendine yeni bir rol biçerken karşısında Batı medeniyetinin bıçkın 
delikanlısı ABD'yi buluyor. 

Çağımızın yeni savaşı ekonomiler üzerinden yapılıyor, üstelik iki dünya devi de bu savaşın ana aktörü... İki ekolün karşılıklı çıkışlarıyla baş gösteren ticaret savaşı, modern 
dünyada savaşların ekonomik olarak gerçekleşeceğini gözler önüne seriyor. “Savaş taş ve 
sopalarla yapılacak.” ya da “Su için savaşlar 
çıkacak.” teorilerini çürüten bu ikili, yeni bir 
dünya savaşının fitilini çoktan ateşledi. ABD 
ve Rusya arasındaki teknolojik gelişmeler ve 
blöflerle süren Soğuk Savaş'a şahit olanlar dahasomut bir savaş görecek, fakat Birinci veya İkinci Dünya Savaşı'na benzer bir hadise 
bekleyenler yeterince tatmin olmayacak. Bu 
noktada uzmanların küresel çapta büyük etkilere ulaşmasını bekledikleri ticaret savaşınıirdeliyoruz. Müsaadenizle küresel piyasaları bir ringe benzetiyor; ABD'yi mavi, Çin'i 
ise kırmızı köşeye oturtuyoruz. 


Mavi Köşe: ABD 
Mavi köşedeki ABD, 2016 yılında başkanlık 
# koltuğuna oturan Donald Trump ile birlik- 
i tebirtakım politikaları geride bıraktı. (Eski 
Başkan Barack Obama döneminde imzalanan Paris İklim Anlaşması ve İran'la sağla- 


Başarılı iş kariyeri, çılgın vaatleri ve meşhur 
tweetleri ile başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Trump'ın daha sakin ve makul birine dönüşmesi bekleniyordu. Fakat evdeki 
hesap çarşıya uymadı ve yeni başkan bildiğini okumaya başladı. Başkan Trump, kendine 
hastarzıile Beyaz Saray kariyerinde de medyanınilgi odağı olmayı başardı. Merak etmeyin, meseleye anketlerin beklemediği başarıyı 


şıgümrük vergilerini artırma tartışması 
yeni bir ticaret savaşı ihtimalini ortaya 
çıkardı. Neyse ki karşılıklı anlaşmaylagümrükleri kaldırma yoluna girildi ve bir cephenin sakince kapandı- 
Şını gördük. Görüldüğü üzere takvim 
hayli yoğun ve aksiyonu bol... Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde bu 
tip tartışmalar da aynı hızda parlayıp sönüyor. Ama Çin ve ABD arasındaki mesele küresel ekonomiler için biraz daha can sıkıcı bir hal alacak gibi görünüyor. 
Uluslararası Para Fonu (IMF) ticaret savaşının, yıllardır dünya ekonomisinde yaşanan büyümeyi besleyen çok taraflı kurallara dayalı ticaret sistemini güçlendirmekten 
ziyade parçalanması tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceği konusunda uyarıyor. Henüz felaket senaryoları gerçekleşemeden yüzümüzü Çin'e çeviriyoruz... Kırmızı köşede: 
Doğu'nun parlayan yıldızı Çin! 


ABD'nin en çok ticaret açığı verdiği 5 ülke* 
Çin, Meksika, Japonya, Almanya, Irlanda 


*ABD Hazinesi, 2017 verilerine göre 


göstererek kazandığı seçimden başlamayacağız. Fakat nasıl bir imaja sahip olduğunun 
altını çizmek adına bu satırların eklenmesini zaruri gördük. “Şaşkınlıkla izlenen çıkışlar” kalıbının altını çizmek istiyoruz, çünkü 
küresel olayların ve ekonomilerin kilit rolünü oynayan bir ülkenin başkanı olmak elbette 
kisorumlulukları da artırıyor. Buna rağmen 
NATO, G7 ve ABile yaşadığı diyaloglar pek de 
içaçıcıgörünmüyor. (ABD ve Meksika arasına örmek istediği duvarı da unutmayalım!) 
İlk etapta Trump, NATO harcamalarında 
ABD'den faydalanıldığı ve diğer üye ülkelerin de katkılarını artırması gerektiğini istedi ve “ticari olaylar? birbirini takip etti. Belki 
konu daha farklı şekilde de cereyan edebilirdi ama kendine has tarzı, yani üslubu konuyu farklı noktalara getirdi. Bir diğer konu: 
G7 ve ABile girilen münakaşalar. G7 zirvesininardından yine ticaret konusunda “Üzgünüm, arkadaşlarımızın ve düşmanlarımızın 
ticarette bizden faydalanmalarına daha faz- 


laizinveremeyiz. ABD'li çalışanlar önceliği- ... 
, mizolmak zorunda.” diyerek bir cephe daha 


açtı. (Aslında “ABD'yi Yeniden Yücelt!” sloganıyla seçim kazanmış biri için gayet doğ- w 


; nan Nükleer Anlaşma'dan çekilmek gibi...) “ rubir hamle.) Son olarak AB ülkelerine kar- 
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Kırmızı Köşe: Çin 
Modern dünyada; endüstri hamleleri, futbol dünyasında yeni sahiplikleri ve tarihsel 
tecrübesiyle artık Çin hakkında birçok yeni 
şey biliyoruz. Muhtemelen yıllar önce Çin'i 
düşünsek aklımıza dünyanın en uzun seddi- 
ne sahip fazlasıyla kalabalık bir ülke gelirdi. 
Oysa son yıllarda özellikle üretimde ve ekonomide başardıklarıyla sürekli gündemde 
olan bir diğer süper güçten bahsediyoruz. 
Belki konuya futboldan yaklaşsak daha yumuşak bir giriş yapmış oluruz. Çin için dünyayıldızlarını yüksek maliyetli sözleşmeler 
ve uçuk bonservis bedelleriyle kendi liglerin- 
de oynatan, Avrupa'nın köklü kulüplerinin 
yönetimine giren ve söz sahibi olan yeni futbolülkesi diyebiliriz. Manchester City, Milan 
ve Inter gibi birçok kulüp Çinli yatırımcılara sahip. (Hissedarlar için işler son dönemde iyi gitmese de hâlâ kulüplerin hisselerini 
ellerinde bulunduranlar mevcut.) Bu sayede hafızamıza “Made in China algısının ya- 


.nına olumlu maddeler eklediklerini kabul 
' edelim. Çin,tüm bunların yanı sıra, “Çin Malı 


2029 projesiyle tüm sektörlerde teknolojik 
olarak gelişmeyi ve yenilenmeyi amaçlıyor 
ve yerli malını “en iyi” hale getirmeyi hedefiyor. Çin'ianlamak için bu dayetmediyse, bir süredir tarihi “İpek Yolu'nu 
“Bir kuşak, bir yol.” adı altında yeniden canlandırmak amacıyla çalışmalara başladığını söyleyelim. 
Ayrıca, takvimler 2030'u gösterdiğinde dünyanın yapay zekâ 
merkezi olma istekleri de cabası. 

Çin, tüm hedefleri ve projeleri için çalışmalarını sürdürürken mavi köşeden Donald Trump, 
teknoloji hırsızlığı ve adaletsiz ticaret uygulamalarını sebep göstererek somut adımlar 
atmaya karar verdi. Çin'in kendi para birimini manipüle ederek ve de faiz oranlarını indirerek bu adaletsizliği sağladığı görüşün- 
de. “Make America Great Again!” sloganının 
hakkını verircesine ülke ekonomisini korumayı amaçladığı kesin. Anlayacağınız ilk 
yumruk mavi köşeden geldi... 


...Ve Ticaret Savaşı 
ABD, Çinile ticaret savaşına geçtiğimiz mart 
ayında ithal çelik ve alüminyuma yüzde 10 ve 
yüzde 25 ek gümrük vergisi getirerek başladı. Fakat bu noktada şaşırtıcı olan Çin'in cevap vermekten asla çekinmiyor oluşuydu. Bu, 
Rusya ve ABD arasındaki mücadeleden sonraalışık olduğumuz bir durum değil. Cevap 
olarak, 128 ABD menşeili ürüne yüzde 15 ve 
25 arasında değişen bir tarife uygulanmaya 
başlandı. Mavi köşede ABD) haziran ortasındaÇin'denithal edilen 50 milyar dolar değerindeki bini aşkın teknoloji ürününe yüzde 
25ekgümrüktarifesi uygulayacağını duyurdu. Kırmızı köşedeki Çin ise, ABD'den ithal 
ettiği 50 milyar dolarlık ithal ürüne yüzde 
25 gümrük uygulayacağını duyurdu. Elbette 
Başkan Trump bu karşılığı gördü ve artırdı... 
ABD, 200 milyar dolarlık yeni bir ek vergi talimatı verdi. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü 
Gao Fıng'ın “Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak, ancak ABD, vergi tedbirleri aldığı 
takdirde Çin de kendi ülkesinin çıkarlarını 
korumak için karşılık vermeye mecbur kalacaktır.” sözleriyle de tarafların kolay kolay 
pes etmeyeceğinin sinyalini verdi. 

ABD'nin Çin'e karşı verdiği ticari açık, ile- 


ride küresel anlamdatüm dünyaya zarar ve- « 


rebilecek bir mücadeleye dönüştü. Karşılıklı 
ek gümrük vergileri cesurca artırılırken sa- 


, atfarkı gözetmeden kolaylıkla kararlar alını- 
| yor. Muhtemelen iki ülkedetüm senaryolarıdahaönce çalışmış. Ekonomist ve Altınbaş 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre 


Alkim'e göre, Trump iki ülke arasındaki geçmiştecrübeden cesaretalarak sınırları zorluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ABD yine 
Çin'e karşı dış ticaret açığı veriyor ve Başkan 
Roosevelt'in hamleleriyle Çin'in para birimi 
“yuan” değer kazanıyordu. Fakat şimdiki mücadelenin kimseye bir şey kazandırmayacağı yönünde fikir belirtiyor, Alkin. Ona göre 
Trump, ABD'ye ihracat yapan firmaların yine Amerikan şirketleri olduğunu hesaba katmıyor olabilir. İkiteoriden bahsediyor Alkin; 
Trump, Amerikan şirketlerinin yeni duruma kolayca adapte olacağı ve 50-60 bin kişinin çalıştığı fabrikaların ABD'de de kurulabileceğini düşünüyor olabilir. Diğer teori ise 
“En Güçlü Şirketler Listesi'nde yer alan şirketlere müdahale etme isteği. Beyhude bir 
istek olarak yorumlanan bu teorinin sonundadünyanın felakete uğrayana kadar sürdürülme ihtimali de var. 

Ticaret savaşının diğer tarafı Çin'e baktığımızda, “Bence Çinliler, Trump'ın bu çıkışlarını Bu da geçer” tarzında izliyorlar. Tabii, Şi 
Cinping'in deistediği kanun değişikliklerini 
yaparak mutlak güce kavuştuğunu hatırlatmaklazım. Liberal gözükmeye çalışıyor olabilirler ama otokrasi zirve yaptı Çin'de. Dolayısıylakimsenin kimseye söyleyeceklafı yok.” 
diyor Alkin. Tam bu noktada Çin'deki sansür 
idaresinin ticaret savaşının abartılmaması yönünde televizyonlara uyarıda bulunmasını 
da ekleyince sanki taşlar yerine oturuyor, ne 
dersiniz? Uzaktan bakıldığında Çin'in geleceğinin parlak olup olmadığı net gözükmezken Çinlilerin önemli bir kısmının parlak bir 
gelecek yaratmak için çalıştığı görülebiliyor. 
Bu gibi ticari savaşlarda yerli üreticinin direksiyona geçmesi ve ihtiyaçları karşılamak için 
çalışması gayet olağan. Fakat uzun vadede iç 
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sanayi fazlasıyla etkilenebilir. Ülkedeki rekabeteksikliğinden dolayı kalitenin düşmesi de 
muhtemel. Ayrıca kısıtlamalar dolayısıyla ithal ürünlerin fiyatının artması da cabası. 
Prof. Dr. Emre Alkin, Trump'ın bu 
davranışlarının sıcak çatışmayı 
tetikleyebileceğini öngörüyor. 

Alkin, dünyanın fabrika ayarlarıylafazla oynandığını düşünürken, Kuzey Kore için uygulanan 

“Önce ger, sonra gevşet.” politikasının başarılı olmasının cesaret vermiş olabileceği üzerinde duruyor. Ancak bu tip politikaların Çin, Rusya, İran ve 

Türkiye'ye karşı başarılı olamayacağı görüşünü de ekliyor. 

Çin'in üretim maliyetlerini düşük tutmak 
amacıyla kendi para birimini değersizleştirmesi ve Çin'de üretim yapan ABD şirketinin 
tekrar ABD'ye ihracat yapması iki ülkenin 
karmaşık ilişkilere sahip olduğunu gösteriyor. Çin'in konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne 
şikâyet ederken karşı açıklama tabii ki gecikmedi. ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Dennis Shea'ye göre, ikiülke arasında 
“*hesaplaşmanın acil ve örgütün çözemeyeceği kadar büyük bir konu olduğunu öğrendik. Trump, ek gümrük vergilerinin üzerine 
200 milyar dolarlık gümrük vergisi daha ekledi. Çin yönetimi bunu “alışılageldik kabadayılık” olarak yorumlarken karşı vergiler- 
den de geri kalmıyor. 

Dünya, ekonomik bunalımları daha sık yaşamaya başlamışken iki büyük ekonominin 
savaşına hazırlıklı yakalandıdemek mümkün 
değil. İthalat ve ihracat hacmi yüksek iki ülkenin çatışması küresel çaptatüm ekonomilerietkileyecek gibi görünüyor. “Küreselleşme sonucunda bunun gerçekleşmemesini 
beklemek ise saflık olurdu. Yakın dönemde 
deglobalizasyon (Walden Bello'nun Capitalism's Last Stand: Deglobalization in the age 
ofAusterity adlı kitabını inceleyebilirsiniz.) 
kavramını daha çok duyabiliriz. Çünkü küreselleşmetrendinden sonratam tersine küreselleşmeyle karşılaşabiliriz. Bu düzenin tersineişleyişini merakla takip edeceğimiz kesin. 
Dünyanın en sıcak coğrafyasında yaşamıyormuş gibi bir denurtopu gibi bir modern dünyasavaşına tanık oluyoruz. Artık parayı silah 
olarak kullanmaya başladığımıza göre sizce 
sıradane var? Belki oksijen, belki de başka bir 
gezegen üzerinde hakiddia etmek... Sonrası 
yeniden, bildiğiniz gibi tarihin tekerrürü. © 
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Avronun 
Laneti 


Nobel ödüllü ekonomistJesepn E Siigliize 
göre Avrupa parasalistikrarı sağlayacak 
gerekli kurumları oluşturmadığı sürece 
parasal birlik” yani avro, kısa bir süre 
içinde tarihin tozlu sayfalarına gömülecek. 
Avrupa ekonomi ve siyasi tarihini farklı bir 
bakış açısıyla okumak isteyenlerin tercihi 
Stiglitz'in son kitabı o'malı. 


YAZI ADİL UÇAR 
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Kuşkusuz 


Nobel 


ödülü almakbirbilim insanının 
kariyerinde müthiş bir tepe noktası. Çalışmalarının, düşüncelerinin, 
geliştirdiği ya da savunduğu fikirlerin onaylanması ve takdir görmesi (Sonuçta 1 milyon dolar ödül de 
var.) itici bir güç yaratıyor. 2001'de 
“ekonomi? dalında üç meslektaşıyla 
birlikte Nobel ödülü alan Joseph E. 
Stiglitz de genellikle şahsına münhasır, ilginç kişiliklerden oluşan 'Nobel ödüllüler kulübüne katıldı. Stiglitz, bu anlamda ilginç; çünkü Dünya 
Bankası ve IMF'nin sürdürdüğü politikaların acımasız eleştirilerini yapan bir iktisatçı. Sadece lafta değil 
aksiyon alarak da düşüncelerini savunmaktan çekinmiyor. 2000'de 
Dünya Bankası Baş Ekonomistiyken bu düşünceleri nedeniyle istifa 
etmeyi göze alabilmiş bir bilim insanı. Üstelik Nobel ödülünü kazandıktan sonra kendi kabuğuna çekilmiş de değil. Stiglitz'in Nobel ödülü 
almasının üzerinden 17 yıl geçse de 
ismi akademi ve piyasa ekonomisi 
çevrelerinde hâlâ büyük saygı duyulan, fikirlerine büyük önem verilenler listesinde yer almaya devam 
ediyor. 

Neo Keynesyen iktisatçı olarak 
da bilinen ve CVsi kariyerine yeni 
başlayanların rüyalarını süsleyecek kadar dolu olan Stiglitz'in Türkiye'de de Scala Yayıncılık tarafından yayımlanan son kitabı Avro, 
Ortak Para Birimi Avrupa'nın Geleceğini Nasıl Tehdit Ediyor?, açıkçası her kesimin okuması gereken 
fikir ve yaklaşımlar içeriyor. Kitap 
-adından da anlaşıldığı gibi— en büyük ticari partnerimiz olan AB'nin 
ortak para biriminin geleceğine bir 
bakış atmamıza olanak sağlıyor. Zira 
Stiglitz, kitabında Avrupa'nın son ve 
en önemli icadı olan avro ortak para 
birimini yaşanan son krizler eşliğinde masaya yatırıyor. Hatta ona göre “hasta olan ve bu gidişle Avrupa 
Birliği'nin dağılmasına neden olacak avronun rahatsızlığının teşhisini koyuyor, ameliyat ediyor ve alternatiftedavi yöntemlerini anlatıyor. 

Stiglitz'in avroya hatta AB'ye yaklaşımı oldukça eleştirel ve sert. Stig- 
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Kıssadan Hisse: 

» Nobel ödüllü saygın 
iktisatçı Joseph E. 
Stiglitz'e göre AB 
dağılmak üzere. 


» Ortak para birimi avro' 
refahtan çok sıkıntı 
yaratıyor. 


» Temel sebep ortak 
para birimi, hatta AB 
oluşturulurken ekonomik 
riskleri bertaraf 

edecek kurumların 
oluşturulmaması. 


* 2010 sonrasında 
yaşanan borç krizi 
avronun bu eksikliklerini 
iyice ortaya çıkardı. 


s Avronun işlevsel 

hale gelebilmesi için 
acil bir eylem planı 
oluşturulması gerekiyor. 


» Almanya AB'den ve 
avrodan ayrılabilir. 


litz “Avrupa'nın kendini bulduğu iki arada bir derede durumu sürdürülebilir değil: Ya “daha fazla Avrupa olmalı ya da “daha az”. Ya daha fazla 
ekonomik ve politik bütünleşme kurulmalı ya da mevcut biçimiyle avro bölgesi dağılmalı,” diye yazıyor kitabında. 

Avro günlük hayatımızda bizim için sadece bir para birimi. Dolar ya 
dasterlinden bir farkı yok. Yurtdışında tatile giderken ya da yatırımlarımızı çeşitlendirmek istediğimizde, amazon.de'den alışveriş yaparken 
yadaavro üzerinden fiyatlanan ürünlere bakarken dikkatimizi çekiyor. 
Ancak avro aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın hem siyasi hem de ekonomik olarak bütünleşme çabalarının geldiği son nokta. 

Stiglitz'in son kitabının önsözünden alıntı yaparak avronun kısa hikâyesine bir göz atalım, zira Nobel ödüllü ekonomistin avronun tarihine 
bakışı, kitapta anlatılan sorunların çözümünde ortaya koyduğu fikirlerin de temelini oluşturuyor: “Ortak para birimi, yaklaşık 100 milyon 
insanın öldüğü iki dünya savaşının kıyımları ve karışıklıkları arasında 
sendeleyen Avrupa'da 20. yüzyılın ortalarında başlayan çabaların bir 
sonucuydu. Avrupa'nın liderleri daha barışçıl bir gelecek için kıtada politikanın, ekonominin; hatta ulusal kimliklerin tamamen yeniden düzenlenmesi gerektiğini fark etti. Roma Antlaşması 1957'de imzalandı; 
Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya'yı içeren Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu (AET) kuran bu antlaşmayla, barışçıl gelecek tasavvuru gerçeklik kazanmaya daha da yaklaştı. Soğuk Savaş'ın damga vurduğu sonraki onyıllarda, başka Batı Avrupa ülkeleri de 
AETye katıldı. Sayısı giderek artan AET ülkelerinin kendi aralarında çalışma, seyahat, ticaret konularındaki kısıtlamalar adım adım hafifletildi. 

Fakat Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle gerçekten hız kazandı. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılması Avrupa'da çok daha yakın ve güçlü bağlar kurma zamanının geldiğini gösterdi. Barışçıl ve müreffeh bir geleceğe yönelik umutlar, hem liderler 
hem de vatandaşlar nazarında her zamankinden daha yüksekti. Bu kurumların çoğunu oluşturan Maastricht Anlaşması'nın imzalanmasına 
yol açtı. Anlaşmayla zamanla avro adı verilecek ortak bir para biriminin benimsenmesi süreci de başlatılmış oldu.” 

Stiglitz'in en çarpıcı değerlendirmelerinden biri Avrupa Birliği'ni 
oluşturan kurumların oluşumunun aslında yıllarca süren Avrupa 
bütünleşmesinin kapsamı ve biçimi konusunda da derin 
anlaşmazlıklarla dolu müzakerelerin sonucu ortaya çıkması. Bu süreçten ancak Avrupa liderlerinin pazarlıkları ve uzlaşmaları sayesinde 
sonuç alınabildi. Stiglitz, “Fransız cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın 
Almanya'nın yeniden birleşmesini 
kabul etmesine karşılık, Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün 
daavronun oluşturulmasına 
razı olduğu söylenir,” diye 
yazıyor... 

Aradan 10 yıl geçmiş 
olsada 2008 ABD Kredi 
Krizi'nin etkileri dünya 
ekonomilerinde hissedilmeye devam ediyor. 
Stiglitz'in kitapta anlattığı avronun temel 
bozukluklarının ortaya 
çıkmasının en önemli sebebi bu kriz. Kısaca hatırlayacak olursak “Kredi 
Krizi; ABD'li yatırım bankaları, kredi derecelendir- 


me kuruluşları ve ipotekli ev satış sektörünün organize olmadan ancak 
kötü niyetli davrandıkları toplu histeriden ortaya çıkmıştı. Faiz oranlarının yükseleceği bilinmesine rağmen kredili konut satışları bu kredileri geri ödeyemeyecek insanlara çılgınca satılmıştı. Çünkü bu satışlar 
menkul kıymetleştirilebiliyor ve yatırımcılara satılabiliyordu. Kurulan 
saadetzinciri, günü geldiğinde patladı ve ABD ile birlikte küresel piyasalar sarsıldı. Krizi aşabilmek adına başta ABD Merkez Bankası olmak 
üzere bütün merkez bankaları aksiyona geçti ve piyasalara para pompalamaya başladı. Krizin Avrupa'ya sıçraması için iki yıl geçmesi gerekti. 
Avrupa'nın dev finansal kuruluşları ABD'deki karşılığı olmayan mortgage tahvillerine milyarlarca avro yatırım yapmıştı ve bu bankalar beraberinde hükümetleri de sürükleyerek birer birer patladı. 

PIIGS ülkelerini (Portekiz, İrlanda, İspanya, Yunanistan ve İtalya) ve 
hatta İzlanda'nın komple çöküşünü unutmak mümkün değil. 2010 sonrasında Avrupa'nın gündemi ekonomik krizle başa çıkmak oldu. Avrupa'daki krizin günah keçisi Yunanistan'dı. İtalya'nın devasa borcu ortada dururken Yunanistan günah keçisi olmuştu, İrlanda ise topu atan 
bir başka ülkeydi. Ve bütün bu hengâme içinde Almanya devasa ekonomisi ve kuralları nedeniyle Avrupa'nın üzerindeki ağırlığını öyle bir 
artırdı ki2012'den sonra AB için Almanya'nın Dördüncü Reich'i esprileri yapılmaya başlandı. 

AB'nin acı çekmesinin, Yunanistan”ın veya İtalya'nın durumunun bu 
kadar kötü olmasının önemli bir sebebi de ortak para birimi avro olarak gösterildi. İşte Stiglitz kitabında 2008 krizinin 2010'da Avrupa'ya 
ulaştıktan sonra avronun geleceği için bir “hızlandırıcı olduğuna dikkat 
çekerek analizlerini arka arkaya sıralıyor. Stiglitz'in satırlarına tekrar 
dönelim: “Küresel finansal krizin avronun en zayıf noktasını vurduğu 
doğru. Bu zayıf nokta, avro bölgesinin farklı kısımlarını farklı şekilde 
etkileyen şoklara karşı düzenlemelere engel oluşturması. Fakat avro 
başka yerde ortaya çıkan bir krizin masum kurbanı değildi. Avro döviz riskini ortadan kaldırmıştı; yani tek para birimi ile diyelim ki İtalyan liretinin İspanyol pesetasına kıyasla değerinin değişmesi riski artık yoktu. Her zaman akıl dışı ve yanlış bir biçimde döviz riskinin yok 
edilmesiyle ulusal riskin yani bir devletin borcunu geri ödeyememe 

riskinin de ortadan kalkacağını varsaydılar. Yunanistan, İspanya, 
Portekiz ve İrlanda krediye ulaşamaz hale geldi; kendilerini avro bölgesini kuranların planlamadığı bir kriz 
ortamında buldular. Bundan on yıl önceki Do- 

Şu Asya Krizi'nde yatırımcı duyarlılığında- 
ki ani değişiklikler sermaye akımlarını 
tersine döndürdüğünde krizden etkilenen ülkelerde döviz kurları hızla düşerek ekonomilerin düzelmesine yardımcı olmuştu. Avro 
bölgesi liderleri böyle bir olayıöngörememişti. Bu nedenlebir oyun planları yoktu.” 
Stig litz'in yaptığı en 
çarpıcı tespitlerden biri 

de Avro Bölgesi'nin daha baştan kusurlu inşa 
edildiği. “Bölgenin zayıf 
ekonomik performansı- 

nın ve karşılaştığı çok sayıdaki krizin sorumlusu, 
Avro Bölgesi'nin yapısı, 
yani onu yöneten kurallar, yönetmelikler ve kurumlardı,” diyerek bu görüşünü açan ekonomist söze 


JOSEPHE. STIGLITZ 
KİMDİR? 

9 Subat 1943'te ABD'nin 
Indiana eyaletinin 

Gary kentinde doğdu. 
1960'den 1963'e kadar 
tartışma takımının ve 
öğrenci konseyinin 
aktif bir üyesi olduğu 
Amherst College'de 
okudu. Öğreniminin 
dördüncü yılında, daha 
sonra da mezun olacağı 
Massachusetts Institute 
of Technology'ye 

(MIT) gitti. Amherst 
College tarafından 
öğrenim derecesiyle 
ödüllendirildi. 1965'ten 
1966'ya kadar Şikago 
Üniversitesi'nde NSF'ten 
bağış alan Hirofumi 
Uzawa kontrolünde 
araştırma yaptı. 1966 

ve 1967 arası MIT'de 
doktorasını çalıştı, 
ayrıca bu sırada aynı 
üniversitede asistanlık 
yapmaya başladı. 


1969ila 1970 

arası Cambridge 
Üniversitesi'de 
Fulbright araştırma 
bursu aldı. Sonraki 
yıllarda Yale, Duke, 
Stanford, Oxford ve 
Princeton ve Columbia 
Üniversitelerinde 
profesörlük yaptı. Ayrıca 
J. Bradford DeLong 

ve Aaron Edlin ile The 
Economists” Voice 
dergisinin editörü oldu. 
1973'te John Bates 
Clark Madalyası'na layık 
görüldü. 


şöyle devam ediyor: “Avrupa'nın gücü, çeşitliliğinden geliyordu. Fakat 
muazzam ekonomik ve politik çeşitliliğe sahip bir bölgede tek bir para 
biriminin işlemesi hiç de kolay degildir. Tek para birimi ülkeler arasındasabit bir döviz kuru iletek bir faiz 
oranı gerektiriyor. Bunlar üye ülkelerin çoğundaki koşulları yansıtacak 
şekilde ayarlanmış olsa bile ekonomik çeşitlilik dikkate alındığında politikaların uygun düşmediği ülkelere 
yardımcı olabilecek bir dizi ara kurumun oluşturulması gerekiyor. Avrupa ise bu kurumları yaratmadı.” 

Yukarıda bir kısmını sıraladığımız fikirlerin detaylı bir şekilde tartışmaya açıldığı kitabın önemli bir 
bölümü de Stiglitz'in sorunlara çözüm önerilerinden oluşuyor. Açıkçası fikirlerini “öner? kipinde değil 
de daha çok “emir” kipinde anlatan 
iktisatçı, tespitlerinin hayata geçirilmemesi durumunda AB'nin dagılmasının kaçınılmaz olduğunu da 
birçok yerde açıkça yazıyor. 

Stiglitz'in detaylarını kitapta okuyabileceğiniz kurtuluş reçetesi acı 
ilaçlarıiçinde barındırıyor. Acı, çünkü çokuluslu bir yapı olan AB'nin, 
geleceğini kurtarmak için hızlı ve 
bazı durumlarda ulusal egemenlik 
sorunu yaratabilecek konularda ortak karar alması gerekiyor. Stiglitz 
reçetesinin sadece “yapısal reformlar” sayfası; bankacılık birliği, borçluluk ilkelerinde değişiklik, ortak 
istikrar çerçevesi, yapısal yeniden 
hizalanma, tam istihdam ve büyüme politikası, paylaşılan refaha yönelik taahhütlerden oluşuyor. Nobel ödüllü iktisatçı bir bölüm de de 
-bu kısım oldukçailginç- sadece Almanya'nın AB'den ve para birliğin- 
den ayrılmasının avroyu kurtaracağını savunuyor. 

AB'yi, kuruluş sürecini ve arkasındaki dinamikleri, avronun neden başarısızlığa mahküm oldugunu hiç süslü püslü sözlere gerek 
duymadan tüm gerçekliğiyle sunuyor, Joseph E. Stiglitz. Kitabı okuduktan sonra bu değerli iktisatçının 
önemli çözüm önerileri ve fikirleri hem avroya bakış açınızı değiştirecek hem de güncel olayları takip 
ederken AB'nin aldığı aksiyonların 
arkasında yatan sebepler hakkında 
hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olmanızı sağlayacak. © 
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Dünyanınenünlütrend kâhini bunu daha üç yıl önce söylemişti. 


YAZI ÖZGE DİNÇ 


Fotoğraf Libby Oliver 
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“Bildiğimiz anlamıyla MODA öldü.” Busözleri söyleyen, dünyanın en tanınmış trend kâhini —hatta belki de bu işi 
başlatan kişi- Lidewij Edelkoort. 

Edelkoort, modanın bittiğini hepimize 2015'te Cape Town'daki Design Indaba'da sunduğu '10 maddede modanın modasının geçmesinin 
sebepleri altbaşlıklı “Anti-Fashion Manifesto'sunda duyurdu. Manifesto, çok ses getirdi; dergilerde, bloglarda sayfalarca tartışıldı, ki tartışılması da doğaldı; çünkü karşımızdaki kişi, modayı belirleyen kişiydi. 

Kendisine trend kâhini değil, gelecek arkeologu” diyen Edelkoort'un işi, geleceği ve geleceğin trendlerini koklamak. “Tıpkı arkeologlar gibi,” diyor Edelkoort; “Onlar kazıda rastladıkları bir buluntuyla 
geçmişteki insanların nasıl yaşadığını, ne yiyip içtiklerini, toplumdaki 
hiyeraşiyi ortaya çıkarır. Ben de aynısını gelecek için yapıyorum.” Bunun için her sabah Paris'teki ofisine gitmeden önce televizyonu açıp 
haberleri izliyor; dünyadaki gelişmeler, politik gündem, ülkelerin iç 
meseleleri, hatta teknolojiyi çok yakından takip ediyor, sonuçlar çıkarıyor. Çünkü geleceği öngörmek, bugünü çok iyi okumaktan geçiyor. Bu yol doğru olmalı ki Edelkoort, yıllardır çok az yanılma payıyla 
trendleri yönlendiriyor. 

68 yaşındaki trend kâhini, sanat okulunda okumuş ve o yıllarda aklında böyle bir meslek yokmuş. Sonrasında modaya merakından ötürüdoğup büyüdüğü Hollanda'da lüks bir alışveriş merkezinde satış 
danışmanı olarak çalışmaya başlamış. Orada müşterilerin ne alacağını hep tahmin edebildiği için aklına 1960'larda ortaya çıkan ve o sıralar 
yükselmekte olan trend tahmincisi? olmak gelmiş ve Paris'e yerleşip 
Studio Edelkoort'u kurmuş. Ama yeteneğini asıl gösteren vaka daha 
öğrenciyken yaşanmış. Bir tasarım gazetesi “Festival Stili Yaratın” başlığıyla bir yarışma açmış. Edelkoort, o yarışmaya tasarladığı iki şort 
üzerine giyilen bir etekle katılmış ve jürinin özel ilgisini çekmiş. Kıyamet ise sonrasında kopmuş: O yılın Paris Moda Haftası'nda aynı konsept görülmüş. O olayı “Hiçliğin ortasındaki bir çocuk Paris'te ne gösterileceğini nasıl bilebilir, diye düşündüler.” diye anlatıyor Edelkoort. 

1991'de kurulan Studio Edelkoort, gündemin ve toplumların değişen ilgilerini değerlendirerek bahar ve sonbaharda olmak üzere yılda 
iki kez bir trend el kitabı yayımlıyor. Trend Union adlı bu kılavuzda, 
bir sonraki sezonda hangi renklerin, kelimelerin, kumaşların, desenlerin, konseptlerin trend olacağı, insanların nelere daha yakından ilgi 
gösterecekleri yazılı. Kadın giyim, erkek giyim, spor giyim, iç tasarım 
trend el kitapları'nı Armani'den Gucci'ye, Prada'dan Zara'ya bilindik 
markalar satın alıyor ve bu kılavuza uygun olarak yeni sezon tasarımlarına yön veriyor. Sadece moda alanında da değil; VOrdal, Estee Lauder, Shiseido gibi kozmetik devleri de o sezon ruj ve far paletlerinde 
hangi renkleri kullanmaları, hangi konseptlerde ilerlemeleri ve nasıl 
ürün paketleri üretmeleri gerektiğini Edelkoort'a danışarak öğreniyor, 
saat markaları da koleksiyonlarını onun yönlendirmesiyle oluşturuyor (Yakın tarihli bir örneği de var: “Bu sezon, doğaya dönüş var. “Doga adıyla bir koleksiyon oluşturun.”). Markalar onun kapısını geleceği 
kurgulamak, genç kitleleri yakalamak üzere kampanyalar oluşturmak 
için de çalıyor. Coca-Cola'nın Sprite'ın gençleri yakalamasını hedeflediği içeceğin kampanyası, Nissan'ın Japon kökenlerine atıf yapan otomobilleri onun danışmanlığında hazırlanıyor. Swiss Bankers Association gibi bankalar da ondan tavsiyeler alıyor. Esprit gibi markalar, 
2068'e kadarki yol haritasını Edelkoort'la oluşturuyor. 

Trend el kitaplarını hazırlamak dışında Talking Textiles adında 
konferanslar düzenleyen, üniversitelerde ders veren, Bloom, View on 
Colour gibi dergiler hazırlayan, yeni açtığı galerisinde tekstille ilgili sergilerin küratörlüğünü yapan Edelkoort moda dünyasının yönlendiricilerinden biri olduğu için de Time'ın Modanın En Etkili 25 İsmi”, 
Icon dergisinin “Tasarımın En Etkili 40 İsmi” listelerinde adı geçiyor, 
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ANTI FASHION 


. nite İnt te sek derede 
.. Lida Belki 


Trend kâhini Edelkoort'un 
tartışma yaratan 'Moda 
Karşıtı Manifesto'su |(O 
maddede modanın neden 
öldüğünü anlatıyor. 


Fransa'dan onur ödülü alıyor. Edelkoort, 43 yıldır geleceğin trendlerini belirlemek konusunda 
yanılmamayı nasıl başardığı sorulunca “Seziyorum,” diye yanıt veriyor. “Vücudum da anlıyor sanki. Modada omuzlara vatka gelecekse 
omuzlarım genişlemek istiyor. Ben de onu dinliyorum.” 


— su 


dai 


Böyle bir isim neden modanın öldüğünü söyler ve onun bu söylemini nasıl algılamalıyız diye düşünmeden önce merak ettiğimiz soruyu 
soralım: Edelkoort, bir trend kâhini olarak geleceğimize dair neler söylüyor? En başta gelecekte doğanın önem kazanacağını, Farmville'in 
de gösterdiği kadarıyla çiftçilerin toplumun en 
saygı gören kişileri olacağını öngörüyor. Maddenin ham hali ve materyal öne çıkacağı için 
sanat eserlerinin dokulu, arkaik ve en doğal 
haliyle sunulacağını, hatta 2019'da tekstil ürünlerinin de mitolojideki tanrılar ve tanrıçalardan 
ilham alacağını söylüyor. Yeni “hakim politikacılardan” dolayı da kral renkleri, tarihten yola 
çıkan çuval elbiseler, teatral giysiler ve kralların 
tercih ettiği kumaşların artacağını belirtiyor. 
Mobilyada sürdürülebilir materyal; ahşap, deri, 
toprak, seramiğin artacağını; pahalı materyalle ucuz materyalin, kâğıt-metal, geçmiş-gelecek 
gibi zıtlıkların, üretilmiş-doğal maddelerin bir 
arada olacağını söylüyor. “Mutfaklardaki ürünler diğer odalardaki gibi olacak; mutfaklar laboratuvara benzeyecek,” diyor. Gelecekte tasarlanmış ürünlerin “yaşayan bir nesne olmasının 
bizim için önem kazanacağını da ekliyor. 

Ona göre gelecekte en önem verdiğimiz konu “kendimizi iyi hissetmek” olacak; şehirlerimiz, evlerimiz, tatillerimiz de bu konfor ihtiyacıyla şekillenecek, bugün tarihin en telaşlı 
günlerini yaşadığımız için yavaşlamak isteye- 


ceğiz. Markalardadokununca hissedebileceğimiz ürünler arayacağız. 
Teknolojide ise sesi daha çok kullanacağız; hatta öyle ki hiç kullanmadığımız için ellerimiz yeteneklerinin çoğunu kaybedecek. Ama Edelkoort'un iyi bir haberi de var: Gelecekte internetten daha uzak kalabileceğiz. Ona göre gelecekle ilgili en önemli madde ise “Moda Karşıtı 
Manifesto'suyla da bağlantılı olarak yerelliğin, yerel markaların hiç olmadığı kadar önem kazanacak olması. Globalliğin değerini yitireceğini bugünden de görebileceğimizi söylüyor Edelkoort. Bu durum, 
global markaların çökmesi anlamına gelmeyecek; yalnızca global markalar ülkelere göre yerel dokular taşıyan ürünler de üretecek. Dior, Afrika kumaşını da kullanacak örneğin. Edelkoort'un yöneticisi olduğu 
Studio Edelkoort'un kâr amacı gütmeyen projesi Heartwear, çalışmalaraşimdiden başlamış: Bu projede yerel ve kaybolmaya yüz tutmuş 
zanaatların temsilcileri, büyük markalarla buluşturuluyor; zanaatkârların ürettiklerinden para kazanması sağlanıyor. 

Edelkoort'un danışmanlık verdiği müşterileri kaybetme riskine rağmen “modanın öldüğünü” söylemesi de geleceği öngörmesinden kaynaklanıyor. Söylediğine göre modayı öylesine tutkuyla seviyor ki, onun 
sonunun geldiğini görüyor ve bir şeyler yapmaları için sektörü ve izleyicileri uyarmak istiyor. 

“10 maddede modanın modasının geçmesinin sebepleri” altbaşlık- 
114400 kelimeden oluşan “Anti-Fashion Manifesto”, gelecek ışığında 
modanın sorunlarını tartışıyor ve bu sorunlara çözüm arıyor. Ama dile getirilen sorunlar hayatın her alanına uyarlanabilir olduğu için bir 
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yanıyla da ürkütücü. Üstelik sunulduğu 2015*ten bu yana geçerliliği - 
ni hiç yitirmedi. 

İlk cümlede yazdığım gibi bu manifestoda “Bildiğimiz anlamıyla 
moda öldü,” diyor Lidewij Edelkoort. “Kapitalizmin ilk çöktüğü alan 
moda oldu. Moda kendisinin gülünç bir parodisine dönüştü. Bu sebepleonun yaşaması için bir şeyler yapmalıyız.” Trend kâhini, modanın 
ölmesinin yükünü bu alanın bütün alanlarına dağıtıyor; ona göre bu gidişattan ötürü markalar da, tasarımcılar da, eğitim sistemi de, dergiler 
de, bloggerlar da suçlu. 

Ona göre modanın ölmesinin en büyük sebebi, markaların geçen 
yüzyılın ilkeleriyle hareket eden pazarlama anlayışları. Pazarlama birimlerinin ürün kalitesinden çok kâra önem vermesinin tasarımlardan 
üreticiye herkesi etkilediğini söylüyor. Ona göre bundan dolayı tasarımcılar, yeni bir moda anlayışı getirmeye odaklanmak yerine pazarlama alanına odaklanmak zorunda kaldı; bu da geçen yüzyılın büyük 
moda tasarımcıları Yves Saint Laurent, Cristöbal Balenciaga gibi “yürüdüğümüz yolu, durduğumuz yeri, flört etme şeklimizi değiştiren 
koleksiyonlar üretilmesini engelledi. “Yeni bir moda anlayışı yok, sadece binlerce yeni kıyafet var,” diyor Edelkoort. “Çünkü tasarımcılar, 
büyük markalar için ayakkabı da, slogan da, çanta da üretmek zorunda. Bu durumdan dolayı çok stresliler. Bu durumda en az düşündükleri şey, modada devrim yaratmak oluyor.” 

Edelkoort, bu durumun markaların geçmişlerine, eskilerin tekrarına odaklanmasına yol açtığını anlatıyor. “Babaannemiz ne giyerse 
onu giyiyoruz. Çünkü bu durumda yapılacak en kolay şey, geçmişe sığınmak.” Gucci, Valentino gibi markaların başarıyla sürdürdüğü hikâye anlatma, mizah sunma, kötü adam-iyi adam rolleri de böyle dönemlerde artan bir ihtiyaç ona göre. Artık moda kelimesinin asıl anlamında 
değil, “cool kelimesi yerine kullanıldığını söylüyor: “Gençler güzel bir 
tabak geldiğinde “Çok mode ” diyor, “yani moda eski anlamını yitireliepey oldu.” 

Hepsi birbirinin kopyası olan ürünlerden dolayı insanlar modaya ilgilerini yitirdi Edelkoort'a göre. Edelkoort, bu fikre ve “Moda Karşıtı Manifesto'yu yayımlama kararına ünlü lüks markaların toplandığı mağaza Barneys'te varmış. New York'taki mağazada gelir seviyesi 
yüksek bir grup kadının hiçbir şey alamaması onu önce şaşırtmış, sonrabunun nedeni üzerine düşünmeye başlamış: “Belki 15 bin ürün vardı, ama onlar “Burada alınacak hiçbir şey yok” diyip gittiler. Çünkü yeni 
bir şey bulamamışlardı.” Alaia, Montana, Gigli, Mugler ve Japon tasarımcılar dışında yeni siluet arayışında olan hiç kimse olmadığını söylar ise şöyle: Castiglioni'nin Marni'si, Dries Van Noten; Sovyet sonrası 
modanın temsilcileri Demna Gvasalia ve Gosha Rubchinskiy. 

Pazarlama birimlerinin reklam kampanyalarını hep aynı modellerle çalışarak ve bu kadar görselliğe dayalı bir dönemde yalnızca altı yedi fotoğrafla oluşturması da kusurlu Edelkoort'a göre. “Fotoğraflar bir 
anlayışı yansıtmıyor, sosyal medyada daha çok beğeni almak için çekiliyor,” diyor. 

Mağaza ve sanal mağazalar da ona göre geçen yüzyıldan kalma. 
“Dover Street Market dışında hiçbir mağaza tüketiciye seslenmiyor. 
Yani bu kadar kısıtlı vaktimizde “Gidip şu mağazayı görmeliyim) hissini yaratacak kadar yaratıcı bir mağaza yok. Öyleyse neden boş vakitlerimizde mağazaları dolaşalım?” 

Markaların sürekli bir şey satma isteğine ve hızlı üretimlerine karşılık gençler, bireycilik yerine aile birliği döneminin, paylaşım ekonomisinin birer temsilcisi olarak satın aldıkları şeyleri paylaşmayı tercih 
ediyor. İkinci el ürünler almayı seviyor; babaannelerinin giysilerini giyiyorlar. Kendilerini yansıtmak için giysilere ihtiyaçları yok; dövmeler 
ve saçlarını boyadıkları renkler de onlara yardımcı oluyor. Tarzlarını 
bulmak için dergileri okuma gereği duymuyorlar. Markalar bu anlayamadıkları genç kitleyle birlikte dünyanın yeni elit kesimi Silikon Vadisi üyelerini de yakalayamadı Edelkoort'a göre: “Moda bu teknolojiye 
önem veren, paleo diyeti yapan, indie müzik 
dinleyen kitlenin hiç ilgisini çekemedi, bundan 
sonra da çekemeyecek.” 

Edelkoort, artık ürünlerin değil, tasarımcıların konuşulduğunu, tıpkı futbolcu gibi onların markadan markaya transferine odaklandığımızı hatırlatıyor. “Çünkü,” diyor, “bu hızlı 
üretimde markanın bir tasarımcıya uzun yıllar ayıracak kadar sabrı yok.” İşin eğitim kısmındaysa moda öğrencilerinin sadece defile ta- 


Anti-Fashion Hareketi, 

bu kez moda kampanya 
fotoğraflarına değil; yığın 
halindeki kıyafetlerin 
değerinin, ucuza çalıştırılan 
işçilerin sorgulandığı 
“anarşist”, yaratıcı ve ilham 
verici sergilerle Fotoğraflara 
ilham oldu. 


sarımcısı olarak yetiştiğini söylüyor; hepsinin 
“küçük Karl Lagerfeld'ler” olmak, yani bir koleksiyonun tasarımından fotoğraf çekimine her 
şeyi yapmak istediğini, bu sebeple işin kendisine odaklanamadıklarını anlatıyor. “Artık moda editörlerinden öğrencilere dek hiç kimse 
kumaşı bilmiyor,” diyor. En çok üzüldüğü noktadabu. 

Edelkoort'a modanın parodiye dönüştüğünü düşündüren asıl alan ise moda şovları. Bu, 
uzun uzun beklenen şovları çok gülünç buluyor Edelkoort. “Herkes ön sırada olmak istiyor, 
osırada öfkeli modeller yürürken moda editörleri akıllı telefonlarına bakmaktan başka bir şey 
yapmıyor.” Thierry Mugler'ın eski moda şovlarını örnek veriyor bu esnada: “45 dakikada 65- 
75 model yürürdü ve bizler yeni koleksiyonu 
gördüğümüzde neredeyse koltuklarımıza yapışırdık, gözlerimizden yaş gelirdi. Eski şovlarıinternetten izlerseniz şimdiki şovlarla farkını görürsünüz.” 

Edelkoort, biz dergileri de eleştiriyor. Artık 
dergilere eski moda editörleri gibi bilgili kişiler yerine moda tarihi hakkında hiçbir şey bilmeyen editörlerin geldiğini söylüyor. Ona göre 
dergi editörleri, insanların kendi stilini oluştur 
maktaki kabiliyetinden ve bilgisinden haberda! 
değil. Kârı önceleyen sistemde reklam vermeyen yeni markaların tanıtımı yapılamıyor. Der; 
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gilerin yerini alan Instagram fenomenlerinin ise onlardan bekleneceği 
gibi kritik yapmaktan uzak olduğunu, tek yaptıklarının “Bunu beğendim!” demek olduğunu anlatıyor. 

Bugün yükselebilen iki alan var ona göre: Spor giyim ve erkek giyim. 
Spor giyimin mağazalarda özel alan kazanmasının eskiden düşünülemeyecek bir gelişme olduğunu, artık yoga kıyafetiyle partiye gelen insanları göreceğimizi söylüyor, Edelkoort. Erkek giyiminin, parfüm, 
aksesuarla birlikte gelişmesini ise yükselen kadın hareketine bağlıyor: 
“Yeni bir kadınla birlikte yeni bir erkek de ortaya çıktı. Bu, daha anlayışlı erkek eskisine göre daha pastel tonları giyiyor.” 

Modanın ölmesinin ana sebebi Edelkoort'a göre, daha önce söylediğim gibi bitmek bilmez “kâr etme hırsı”. Bu hırs, hızlı üretim ve tüketim istiyor; bu da giysilerin çoğunun kopya olmasına, kalitesi düşük 
kumaştan üretilmesine sebep oluyor. Kullan-at moda ürünleri sonunda insanlar nezdinde modanın değerini kaybetmesine yol açıyor. 

Tüm bu maddelerden sonra yolumuz modanın karanlık yüzüne çıkıyor. Edelkoort'un en çok şaşırdığı şey, atölyelerin bir sandviçten daha ucuz giysiler üretebilmesi. “Hasat edilen, işlenen, eğirilen, tasarlanan, boyanan, dikilen bir şey nasıl bir sandviçten daha ucuz olur? 
Ancak işçilerin emeğinden tasarruf ediliyorsa.” Lüks markalar, üretimlerinin çoğunu işçilerin haklarını alamadığı Çin, Bangladeş atölyelerinde gerçekleştiriyor ve bu ürünleri “geri kalmış pazarlara? değerinin çok üstünde fiyatlarla satıyor. Edelkoort, tüketicinin buna isyan 
etmesi gerektiğini söylüyor. “Giydiğimiz çoğu şeyde birinin hakkı yenmiş emeği var.” Üretimde binlerce kilo atık çıkarken sürdürülebilirlik, 
geri dönüşüm gibi konular ise gündem konusu bile değil. (Edelkoort, 
bu konuya dikkat çekmek için Waste No More adlı bir sergi açmıştı.) Asıl uyanışı yaşaması gereken ise birer kâr mabedi gibi görülen gerikalmışülkeler; Edelkoort uyanırlarsa bu ülkelerde büyük potansiyel 
gördüğünü belirtiyor. 

Edelkoort, gelecekte hızlı modanın yerini yavaş modanın alacağını 

söylerken akla ister istemez “fast food'a karşı ortaya çıkan “slow food” 
(yavaş gıda) hareketi geliyor; demek ki moda, gıda alanına göre biraz geride kaldı. Kopya ve hızlı üretilmiş, kumaşa değer vermeyen 
giysilerin yerini de yeniden zirveye oturacak “özel dikimin” (haute 
couture) alacağını, bu alanda da yine yerel dokuların ve kumaşların öne çıkacağını anlatıyor trend kâhini. 
Edelkoort, modayı aynı zamanda politik bir alan olarak gördüğü için öğrencilerine dünyanın işsizlik, göç gibi sorunlarını da 
anlatıyor; öğrencilerinin büyük moda markalarıyla çalışmak istememesini de yaratıcılık anlamında olumlu görüyor. 

“Moda Karşıtı Manifesto'yu dikkatle okuyunca akla birçok fikir üşüşüyor, ister istemez düşünüyoruz: Dünyanın en tanınmış trend kâhininin “modanın öldüğüne” varmasına neden 
olan tespitleri, yalnızca moda için mi geçerli? Ne yazık ki degil tespitler tam da bu sebeple ürkütücü: Çin'de çok ucuza mal 
edilen telefonları yüksek fiyatlara aldığımız, ilaçlardaki kâr 
hırsına şaşırmadığımız, beslenme trendlerinin dahi bir pazarlama yöntemi olarak sık sık değiştiği; yani sağlıktan etiğe her 

konuda cümlelerin sonundaki nokta kapitalizm oluyor. 
43 yıldır modadan otomobile, bankalardan kozmetiğe birçok markaya danışmanlık veren ve geleceği yorumlayabilen 
birinin Nâzım Hikmet'in eski edebiyata karşı “Putları yıkıyoruz.” demesi gibi putları tek tek yıkan bir manifesto yayım- 


laması alışılmadık, ancak bir şeylerin değişeceğini düşündüren alt 
metninden dolayı bir yanıylada umut verici. Bu maddeler hakkında 
manifestonun yayımlandığı üç yıldan bu yana gelişme olmaması da 
uzun bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Tabii eğer dinlemek istersek. 
Neyse ki geleceği okumakta mahir trend kâhininin kehanet metninde, 
bir gün modanın yeniden doğacağı da yazılı. 8 
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GELECEĞE 
AÇILAN 
PENCERE 


YAZI KAAN SANCAR 
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Birkaç sayı önce teknoloji sayfaları için 3 boyutlu yazıcılar hakkında iki sayfalık, didaktik bir yazı yazmıştım. Bilgisayar üzerinde tasarlanan 
ya da üç boyutlu taraması yapılan nesneleri birçok farklı malzeme seçenegi ile atıksız bir şekilde üretebilen bu 
cihazlarla ilgili onca detay vermiş, mücevherden otomotive sağlıktan mimariye birçok potansiyel kullanım alanı 
bulunan bu cihazların hammaddeleri katmanlayarak ürünler ortaya çıkarabildiğine değinmiştim. Geleceği 
konuşurken, tekstil sektöründe yaşanabilecek karmaşık tasarımları basit bir 
şekilde üretebilme gibi gelişmelere de 
bir ikicümleyle yer vermiştim. Fakat 
aylar sonra kendimi 3 boyutlu yazıcıları 
tekstil üretimine entegre eden bir girişim ofisinde, bu konuyu derinlemesine 
araştırırken bulacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Bu ofisin İstanbul sınırları içerisinde bulunduğu da! Peki, 
sizce bu noktaya nasıl geldim? 

Her ne kadar bir önceki yazımda bu 
isme yer vermemiş olsam da, her şey 
Hollandalı tasarımcı Iris van Herpen'in 
geçtiğimiz günlerde son koleksiyonu 'Ludi Nature ile Twitter'da yeniden 
karşıma çıkmasıyla başladı. 2009 yılından bu yana 3 boyutlu yazıcılarla giysi 
üretimi yapan Herpen'in tasarımlarını 
ilk defa görmüyordum elbette, fakat bu 
defa ekranda gördüklerimin bende çağrıştırdıkları çok farklı olmuştu (Bu aradaaramızda kalsın, bence, tasarımcının 
en şık ve giyilebilir koleksiyonu 2014 yılında sunduğu “Biopiracy” idi.). O an aklımda şu sorular belirdi: 3 boyutlu yazıcılarla kendi giysilerimizi kendimizin 
üretebileceği bir gelecekte neler değişecek ve bu geleceğe ne kadar yakınız? 

Bunun üzerine bu sorunun cevabını 
aramak üzere çalışmalarıma başladım. 
Nispeten daha basit bir araştırma ile sonuca ulaşabileceğimi düşünsem de hiçbir şey göründüğü kadar basit olmadı. 
İlk etapta edindiğim bilgiler tekstilde 
3B yazıcı kullanımının şu anki durumunu ortaya koyabilecek nitelikte olsada 
geleceği öngörebilmek için olayın içine daha fazla girmeliydim. Bu noktada, 
yaptığım araştırmalar esnasında karşıma çıkan 3B yazıcılar ile tekstili harmanlayan Türk moda girişimi Mirimalist'i ziyaret etmem ve modacıların bu 
cihazların geleceği ile ilgili olan düşüncelerini de öğrenmem gerekliydi. Sonuç olarak, karşıma ne mi çıktı? Günümüzden geleceğe açılan bir pencere. 
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GÜNÜMÜZDE 


3B 


YAZICILARLA 
TEKSTIL 


Öncelikle belirtmeliyim; birçok farklı yöntem kullanılan ve ortak 
noktası katmanlama yoluyla üretim 
yapmak olan 3B yazıcılar şu anda çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılsa da cihazların tekstil sektöründeki kullanım alanı 
diğer sektörlerde olduğu kadar 
geniş değil. Bu sektörde daha 
fazla gösteriş ya da dikkat çekici tasarımlar ortaya koymak 
amacıyla kullanılan teknoloji, lâkin, bu haliyle bile geleceği çağrıştıran birçok özellik 
barındırıyor. Bu cihazlarla üretimin tekstile 
olan katkıları neler mi? 


Tasarımda Kişisel Özgürlük 

3B yazıcıların tekstil sektörüne sağladı- 

$ı katkılardan ilki, cihazların tasarımcıların 
tüm yaratıcılıklarını kullanmalarına imkân 
tanıyıp karmaşık tasarımların önünü açması. Klasik tekstil üretim yöntemleriyle üretilemeyecek kadar çok detayın birbiri içine 
geçtiği ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiyle tasarımcıların hayallerinde 
canlandırıp modelleme yoluyla bilgisayarlarına aktardıkları tasarımlar hayat buluyor. 
Cihazlar, ayrıca, kolay yoldan prototip üretiminin de önünü açıyor. 

Bu cihazlar aracılığıyla giysi üretme fikrinin birçok modacının ilgisini çektiğini de 
belirtmeliyim. Modellerin vücut ölçülerinin 
3B tarayıcılarla taranması, tasarımların 3B 
yazıcılar yardımıyla buna uygun şekilde, ayrıayrı parçalar halinde somutlaştırılması ve 
sonrasında çeşitli yöntemlerle birleştirilmesi işlemlerinin sonucunda oluşan kıyafetlerin sergilendiği defilelerde bunun somut bir 
örneği. Ancak bu noktada geleneksel giysilerde kullanılan pamuk, keten gibi malzemelerin henüz 3B yazıcıda kullanılamadıgını belirtmeliyim. Bu nedenle de giysiler 
PLA ve ABS gibi plastik bazlı hammaddeler- 


den üretiliyor veya yazıcılarda üretilen tasarımlar kumaşla harmanlandıktan sonra 
görücüye çıkıyor. Ağırlıklı olarak kadın modası tasarımcıları tarafından özümsenen bu 
teknolojiyi serilerinde kullanıp satışa sunan 
tasarımcılar arasında, ismini daha önce de 
andığımız Iris Van Herpen, Francis Bitonti, Danit Peleg ve Catherine Wales gibi isimler bulunuyor. 3B yazıcı teknolojisinin erkek 
modasında kullanıldığı alanlar ise ayakkabı, 
kravat ve papyon gibi aksesuarlar. 


Çevre Dostu Aksesuarlar ve 

Atıksız Üretim 

3B yazıcılarla tekstil üretiminin artılarından 
bir diğeri de üretim esnasında atık oluşturmaması ve tamamıyla geri dönüştürülebilir ürünlerin üretimine izin vermesi. Katmanlama yöntemi sayesinde gerektiği kadar 
hammadde kullanan 3B yazıcılar, üretimde atık oluşumunun önüne geçerek gereksiz 
madde kullanımını engelliyor. 

Aksesuar üretimine odaklandığımızda 
hem erkek hem de kadın giyimde kullanıldığını gördüğümüz 3B yazıcılar eğer çevre dostu malzemeler kullanılırsa geri dönüştürülebilir ürünlerin ortaya çıkmasını 
sağlayabiliyor. Bu noktada Adidas ve Parley'nin tabanını okyanustaki plastikleri geridönüştürüp 3B yazıcı kullanarak üretti- 
$i “Adidas x Parley” serisi ayakkabıları örnek 
olarak verebiliriz. İlerleyen satırlarda değineceğim Mirimalist de 3B yazıcı ile ürettiği 


tasarımlarında kullandığı geri dönüşümlü malzemeden ürettiği detaylarla bu akımı destekleyen markalardan biri. 


İnsana Olan Bağımlılığı Azaltma 
3B yazıcıların tekstil üretiminde 
sağladığı diğer avantaj ise üretimin 
daha kontrollü hale gelmesiyle üretimdeki hata payının gözle görülür şekilde azalması. Klasik tekstil 
üretimindeki çok katmanlı üretim 

sürecini (Süreç, birden çok kişinin yönlendirmesi sonucu son ürünün ilk taslaktan çok daha farklı bir görünüm almasıyla 
sonuçlanabilir.) ortadan kaldıran cihazlar, 
tasarımcının ortaya koyduğu tasarımların 

bozulmaya uğramadan üretilmesine de imkân tanıyor. Bu yolla teknoloji üretim aşamasında ortaya çıkabilecek hataları da en 
azaindiriyor. 

Bunun yanı sıra üretim esnasında kalıplama, ilk üretim gibi aşamaların da ortadan 
kalkmasına neden olan 3B yazıcılar üretimde insana olan bağımlılığı da minimuma indiriyor. Bu yönüyle, işgücü dinamiğini degiştirebilecek etkiye de sahip olan cihazlar, 
bu tekniği kullanan şirketlerde değişimlerin 
önünü açıyor. 

Elde ettiğim tüm bu bilgilerin ardından; 
cihazların tekstildeki kullanımı, avantajları, geri kaldığı noktalar ve gelecekteki yerini somut bir şekilde algılayabilmek adına 
hem Türkiye'de hem de belki de dünyada eşi 
benzeri bulunmayan 3B yazıcılar ile ürettigi sembolleri klasik kumaşlarla harmanlayarak hibrit koleksiyonlar ortaya çıkaran Mirimalist markasını ziyaret ediyorum. Üretim 
sürecinde aktif olarak 3B yazıcıları kullanan 
markanın ofisindeki 3B yazıcı deneyimimse cihazın artı ve eksilerini görerek cihazın 
geleceği nasıl şekilleneceği konusunda fikir 
sahibi olmamı sağlıyor. 
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O gün geldiğinde Miray Tok Çakır'ın 
kurup tasarımcılığını üstlendiği Mirimalist'in 
atölye-ofisine gidiyoruz. Atölye-ofis diyorum 
çünkü Çakır dilediğinde tasarımlarının bir kısmını burada da üretebiliyor. 3B yazıcılarla olan 
deneyimimize geçmeden önce kısaca kadınlara yönelik ürünler üreten Mirimalist markasına değinelim. Geleneksel yöntemlerle üretilen sade tasarımlı giysilerin yanı sıra 3B yazıcı 
ile üretilen imge ve desenleri kumaşa entegre 
ederek farklı tasarımlar da ortaya çıkaran firma, aslında fütüristik olmasına rağmen gündelik hayatta da giyilebilir parçalar üretmesi 
ile öne çıkıyor. Basit olarak açıklarsam, marka bilgisayar üzerinde tasarlayıp modellediği 
imge ve desenleri 3 boyutlu yazıcılar yardımıyla somutlaştırıyor ve sonrasında bu parçaları 
kumaşlara entegre ediyor. 

Teknik bilgileri geride bırakıp Mirimalist 
ofisine dönersek, ofise girdiğimde dikkatimi ilk 
çeken ofisin oldukça sade olması oluyor. Fakat 
üretim için gereken her şey orada: Çakır'ın tasarımlarını yaptığı bilgisayarı, tasarladığı ürünleri somutlaştırabileceği ev boyu bir 3 boyutlu yazıcı ve yazıcının kullandığı hammaddeler. 
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Açıkçası, o anda bu ofisi geleceğin fabrikalarına 
benzetiyorum; şu anda tekstil üretiminin gerçekleştiği her aşama için ayrı ayrı kurulan makinelerin bulunmadığı, tek bir cihazın tüm işlemleri gerçekleştirebildiği fabrikalara... 

Çakır'ın tasarımlarını incelemeye başlıyorum. Geri dönüşümlü PLA maddesini kullanarak 3B yazıcıda ürettiği desen, imge ve sembolleri kumaşla birleştiren koleksiyon ürünleri 
dikkatimi çekiyor. Çakır, tasarımların 3B yazıcılar ile klasik tekstili harmanlayan hibrit parçalar olduğunu vurguluyor. 

Bir süre sonra, giysilerinin üzerinde bulunan bu sembollerden birini seçip 3B yazıcıda 
üretime geçiyoruz. Miray Tok Çakır, bilgisayar 
üzerinde gerçekleştirdiği 3Bmodellemesini 3B 
yazıcıya aktarıyor. Hammadde sarmalını kontrolediyor ve yazıcının düğmesine basarak üretim sürecini başlatıyor. Bu anda dikkatimi çeken cihazın ekranında yazan şey oluyor: Kalan 
süre: 2 saat. Üreteceğimiz parçanın boyutunu 
düşündüğümde, ki en fazla 5-6cm uzunluğundainceve dar bir ürün, bu sürenin oldukça fazlaolduğunu düşünüyorum. 

Cihazın içerisindeki kol benzeri mekanizma hareket ediyor ve yazdırma işlemi başlıyor. 
Mekanizma cihazın içerisindeki camın üzerine hammaddeyi damlatmaya başlıyor. Dakikalar geçtikten sonra ileride ortaya çıkacak 
ürünün iskeleti oluşmaya başlıyor. Bir çeyrek 
saat sonra ise ilk katman ortaya çıkıyor. O anda gördüğümüz, iki boyutlu bir nesne. İkinci 
katman tamamlandığında ise üretim camında 
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gördüğümüz şey, artık üç boyutlu bir nesneye 
dönüşüyor. Süreç tamamlandığında ise bilgisayarda tasarlanan tasarım birebir ölçüleriyleavcumuzun içinde oluyor. 

Bu deneyimin ardından 3B yazıcıları aktif 
olarak kullanan markanın kurucusu Çakır'dan 
cihazların artı ve eksilerini dinliyorum. Şu anda 
koleksiyonlarının seçili ürünlerinde bu teknigi kullandıklarını belirten Çakır, bu yolla ürettiğitasarım parçalarını ön prototip, kalıplama 
gibi aşamalarlazaman kaybetmeden, tam olarak tasarladığı biçimde ve hatasız olarak üretebildiği için bu teknolojiden oldukça memnun 
olduğunu söylüyor. İlk olarak “Doodle” üç boyutlu çizim kalemi vasıtasıyla 3B baskıteknolojisi iletanışan ve sonrasında markasını 3B yazıcılarla ürettiği hibrit ürünlerle farklılaştıran 
Çakır, tasarlanan ürünlerin ekolojik yapıya sahip olmasından ve tasarım aşamasında özgür 
kalabilmesinden dolayı da mutlu. 

Diğer yandan, üretimin şu anda oldukça 
masraflı olması ve küçük bir parçanın ortaya çıkışının bile uzun zaman alması tasarımcının cihaz hakkındaki olumsuz görüşlerin- 
den birkaçı. Tabii, bir de hammadde gerçeği 
var. Şuanda pamuk ya datürevleri hammadde 
olarak kullanılamadığı için 3B yazıcılar tekstilürünleri üretiminde daha çok plastik ve türevlerini kullanıyor ve bu da ürünlerin gerçek 
anlamda giyilebilir yapıya sahip olabilmeleri- 
nin önüne geçiyor. Miray Tok Çakır'ın 3B ya- 


özellik de bu. 


Peki, Ya Gelecek? 

Mirimalist ziyaretimi tamamladıktan sonra asıl 
soruma dönüyorum. Tasarımda özgürlük, atıksız üretim ve çevre dostu ürünler, insan gücüne daha az bağımlı olma ve daha kaliteli üretim gibi artılardan zaten bahsetmiştik. Uzun 
üretim süresi, masraflı olması ve hâlâtam olarak giyilebilir yapıda olmaması gibi faktörler 
de bu ziyaretimiz sonucunda havuza eklediğimiz ögeler. Tüm bu olumsuzlukların yavaş yavaş ortadan kalkabileceğini varsayıyorum. Geçtiğimiz günlerde Londra-Royal College of Art 
mezunu bir tasarımcının 3B bir yazıcıda yaptığı değişim sonrası yarattığı hibrit giysiler de 
buçıkarımımı destekler nitelikte. Kısaca açıklarsam, 3B baskıda kullanılan hammaddenin 
yün iplik ile tam anlamıyla birleşmesine imkân tanıyan teknik sayesinde tasarımcı ileriki 
dönemlerde kumaşın hammaddesi pamuk ve 
ipliği 3B yazıcıda kullanabilmenin önünü açabilecek bir buluşa imza atmış. 

Tüm bu öğrendiklerim ve yaşanan gelişmeler üzerine “Peki, ya gelecek?” sorusunu bu defa Türk erkek modasının önde gelen isimleri- 
ne soruyorum. 

Hatice Gökçe, 3B yazıcılarla tekstil üretiminin gelecek dönemde standartlaşabilecek bir 
yöntem olduğunu savunuyor. Cihazların özellikle fabrika ya da atölyeye ihtiyaç duymaması 
nedeniyle oldukça avantajlı bir teknoloji oldugunu belirten Gökçe, 3B yazıcılar ile özel tasarım giysi üretiminin yaygınlaşacağını öngörüyor. Öte yandan, tasarımcıya göre seri üretim 
için uygun olmayan üretim hızı, yüksek maliyet ve ileride ortaya çıkabilecek enerji ihtiyacı cihazın olumsuz yönleri arasında. Lâkin, 
Gökçe bu sorunlar çözüldüğünde cihazların 
tasarımcıların işlerini kolaylaştıracağı görüşünü savunuyor. 

Niyazi Erdoğan ise bu teknoloji sayesinde kişilerin kendi kıyafetlerini kendi evlerinde üretilebilecekleri gerçeğine odaklanıyor ve cihazları oldukça fonksiyonel olarak nitelendiriyor. 
Bu noktada belki de, ileride tasarımcıların işlerinin de tasarımlarını somut olarak üretip 
satmak yerine sadece tasarımları sanal olarak 
hazırlayıp satışa sunacağı şekilde değişebileceğini belirten Erdoğan, kullanıcılar gelenekselürünlerden vazgeçmese bile bu tarz üretim 
tekniklerinin modayı destekleyici yöntemler 


MİRİMALİST 

Miray Tok Çakır tarafından 2016'da 
kurulan Mirimalist, kadınlara yönelik 
giyim ürünleri tasarlayan bir tekstil 
girişimi. Sade tasarım odaklı, düz 
renklere ağırlık veren ürünler 
ortaya koyan marka, 3 boyutlu 
yazıcılar yardımıyla ürettiği hibrit 
koleksiyonlarla dikkatleri üzerine 
topluyor. Mirimalist, bu özelliği ile 
hem Türkiye'de hem de belki de, 
dünyada bu ürünleri satışa sunan ilk 
marka olma özelliğini taşıyor. 
Kurucusu Çakır'ın modayı 3B 
yazıcılara olan ilgisi ile birleştirmesi 
sonucu ortaya çıkan marka, 3B 
yazıcılarla üretilen ürünlerin aşırı 
fütürist görünümleri nedeniyle 
gündelik hayatta giyilememesi 
sorununa da çözüm sunuyor. 
Dünya çapında koleksiyonlarını 
tanıttığı birçok moda etkinliğinde 
deilgiyi üzerinde toplayan girişim, 
ileride 3Dörtgen ile gerçekleştirdiği 
işbirliği sayesinde ilk üniseks 
koleksiyonunu da kullanıcılar ile 
buluşturmaya hazırlanıyor. Bu 
yönüyle marka, Türkiye'de erkek 
giyimine yönelik 3B yazıcılarla 
üretilmiş giyim ürünleri sunan ilk 
marka olacak. 

www.mirimalist.com 


olarak devreye girebileceğini söylüyor. Tüketicilerin kendi deneyimlerini ürünlere aktarmasının ürünleri daha değerli kılacağını belirten 
Erdoğan, ayrıca, insanların mağazalardan alabilecekleri ürünleri emek harcayarak üretmelerinin de bu giysiler ile daha sıkı bağlar kurmalarına neden olabileceğini savunuyor. 

Son olarak, Derviş Bağzıbağlı ise 3B yazıcılar ileriki dönemlerde daha fazla geliştiğin- 
de seri üretime zaman ve işgücü bakımından 
katkı sağlasa bile özel tasarım giysiler için şu 
anki durumun pek değişmeyeceğini söylüyor. 
Cihazların, modacılar için tasarımlarının ilk 
örnekleri üretmede oldukça faydalı olabilecegini savunan Bağzıbağlı, geleneksel modanın 
ise yaygınlığını kaybetmeyeceğini öngörüyor. 
Şimdiye kadar hayal gibi görünen birçok şeyin 
gerçekleştiğini belirten Bağzıbağlı, kişilerin 
kendilerini özel hissetmelerini sağlayan özel 
dikimin ise teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin yine de varlığının devamlılığını koruyaca- 
Şını savunuyor. 


Tekstilin Kaderini Değiştirme Gücüne 
Sahip Araç 
Tüm bu bilgiler ışığında tekrar başlangıç sorumuza dönersek, 3 boyutlu yazıcılarla kendi 
giysilerimizi kendi başımıza üretebileceğimiz 
bir gelecekte pek çok şeyin değişeceğini söyleyebiliriz. Araştırmamıza göre, 3B yazıcılar 
sayesinde daha çevre dostu, daha kişisel, daha özgür, insan gücüne daha az bağımlı, daha 
kaliteli bir tekstil sektörü bizi bekliyor. Tabii, 
önce seri üretime uygun olmayan uzun üretim 
süresi, yüksek imalat masrafları ve hammadde 
yoksunluğu nedeniyle gündelik hayatta kullanıma uygun olmayan materyallerden üretim 
zorunluluğu gibi engellerin ortadan kalkmasıgerek. Gelgelelim,tüm bunlar ne zaman, nasıl ve nerede gerçekleşir, bunların hepsini zaman gösterecek. 

Nediyelim, belki biz de Derviş Bağzıbağlı gibi ileride, “Şimdiye kadar hayal olarak görülen 


birçok şeyin gerçekleştiğini gördüm.” cümlesini kurabiliriz, kim bilir? © 
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HAYATTAN NE ÖĞRENDİM? 


VEDAT MİLOR 


62, Burgazada 
YEMEK ELEŞTİRMENİ, ÖĞRETİM ÜYESİ 


Röportaj Özge Dinç Fotoğraf Koray Işık 


» Yemek eleştirmeni olacağım hiç aklıma gelmezdi. Milliyet'in yayınyönetmeni Sedat Ergin'in teklifiyle yazmaya başladım. Okunacagımı zannetmiyordum, yazmaya başladıktan bir ay sonra Sedat Ergin 
“Sen marka olmaya başladın,” dedi, “Gillette gibi falan mı?” dedim. 


»*Batı'dagenç, dövmeli, yıldız şefler ortaya çıktı; artık eleştirmenlerrestoranlarda iyi muamele görmek için olumlu yorumlar yapmak 
zorunda. Eskiden böyle değildi; şefdaha anonimdi, tanıtım yapmazdı. 
sİyibirşef, iyi bir zanaatkâr olmalı; enbüyük sakatlık yemeği bir sanat 
kolu olarak görmekte. Yemekte yaratıcılık var, ama Picasso değilsin. 
* Hemen ünlü olmak isteyen şefler, sunumun öne geçmesi ve bilgi kirliliği yüzünden geleneksel mutfak azaldı. Geçenlerde Fransız 
mutfağının son büyük şeflerinden Bernard Pacaud hakkında paylaşım yaptım, biri “Tasarım sıfır.” yazdı. Beni kaygılandıran bir şey bu. 


* Bir yemek eleştirmeninin hesabı ödemesi şart. Rezervasyonu 
başkası adına yaptırıyorum ve hesap almamak için ısrar ettiklerinde 
açık açık söylüyorum: “Siz benim haysiyetimi rencide ediyorsunuz.” 


» Restoranlarda bana özelilgi gösterilince utanıyorum. Ama engellemenin imkânı yok; her yerde iki tip kategori özelilgi görür: Eski müşteriler ve bir şekilde tanınan insanlar. 

» Yemek eleştirmenlerine değil, iyi damaklara güvenirim. Hayatımda gördüğüm en iyi damakların hiçbiri yemek eleştirmeni değildi. 


* Damağınızı geliştirebilmeniz için referans noktaları oluşmalı. İyi bir şarap eleştirmeni olmak için en az 10 bin şişe içmelisiniz. 

»* Çocukken babaannem pilavı bir kez margarinli yapmış, yememişim. Kızım da süt kötü olduğu için Türkiye'ye geldiğinde süt içmiyor. 
*Bengurme değilim. Zaten dünyanın hiçbir yerinde bu kelimenin 
kullanıldığını görmedim. Bizde o kadar kullanıldı ki anlamını yitirdi. 


* Türk mutfağının en güçlü tarafı çok etnik kültürden beslenmesi, tencere yemeği, zengin hamur işi olması, küçükbaş hayvan ve 
zeytinyağlılar. Ama mutfağın çeşitliliği lokantalara yansımıyor, yogun emek sarfedilen yemekler evlerde yapılıyor; iyi malzeme yok. 

* Akdeniz mutfağına yatkınım: İspanyol, İtalyan ve teknik ustalıkta 
Fransız mutfağını seviyorum. Bunun dışında rafine mutfak anlamında lokanta düzeyi bütün büyük şehirlerde İstanbul'un 15 katı üstü. 

«Berkeley dışında gittiğim hiçbir okul için (Boğaziçi Üniversitesi, 
London School of Economics, Stanford, Princeton) beni birisi yönlendirmedi. Hayatın etrafımı vasat insanlarla çevirmek için çok kısa olduğunu düşünerek seçim yaptım. İyi okullarda hocalar da, öğrenciler de özgüven sahibidir; takdir etmeyi bilir, rahat edersiniz. 


Vasat yerlere inmeye başladığınızda hayat sizi zorlamaya başlıyor; 
oaçıdan kendimi güvence altına aldım. 


»*Eniyi yerlerde olmak için kimseyle yarışmazsınız. Elinizden gelenin eniyisini yaparsınız. Doktoratezim ABD'deyılın en iyi tezi seçilmişti; ama başka bir komite olsa belki başka tez seçilecekti. Seçilmeseniz de en iyisini yaptıysanız kendinizi yine tatmin edersiniz. 


»* Hobileri, insanı tanımlar. Motor fonksiyonlarımı etkileyen hastalığa kadar iyitenisçiydim. Gençlik yıllarımdan itibaren tavla, okumak, sinema ve yemekle ilgilendim. Bir dönem yönetmen olmak istedim. Vakit olsaydı ağaçları tanımak ve müzikten anlamakisterdim. 


» Etrafımda hep entelektüel insan aradım. Özellikle kızlarlailişkimde; aksi takdirde çok sıkılıyorum. 
»* Türkiye'den gitmemin sebeplerinden biri, babamın çapkınlık sonucu ciddi bir serveti bitirmesiydi, diğeri annemin âşık olup evlenmesiydi. Iki taraftada kendime bir rol bulamadım ve yurtdışına gittim. 
» Babaannem öldüğü gün evde ikimizdik. Beni büyüten dedemle 
babaannemi kaybetmem bir travma bıraktı hayatımda. 


*Dedem, annem gibi tanınmış bir ailenin kızından ayrıldığı için 
babamı affetmedi; ilgisini bana verdi. Sözünü sakınmayan, kimseden 
çekinmeyen bir adamdı. Ben de biraz ona benziyorum. 


* Çapkın bir babanın oğlu olmanın belki şöyle bir etkisi olmuştur: 
Kızıma başka bir baba oldum. 
»* Babaannem ve dedemin varlıklı olduğunu bilmezdim. Mütevazı yaşarlardı; yalnızca yılbaşlarında eve havyar alınırdı, bir de yılda bir iki gece Pera Palas Oteli'nde kalırlardı. Tek lüksleri buydu. 
» Yıllardır ABD'de yaşasam dasevemedim. Beni tanıyanlar, ABD'de 
bu kadar yaşamış birinin bu kadar etki dışı kalmasına şaşırır. 


» Çocukken Mümtaz Soysalh'ın yazılarını öyle beğenirdim ki annem 
“Seni onunla evlendirsek bari,” demişti. 


» Eski filmleri tekrar tekrar izliyorum. Godard, Truffaut, Rohmer, 
Bergman, Antonioni ve Visconti çok önemli. Bresson ise idolüm. 


»* Yazın Burgazada'dayım. Burası beş yaşına kadar büyüdüğüm ev. 
İstanbul'un karmaşıklığı karşısında bir vaha gibi görüyorum adayı. 


»* Eşimle 3O yıldır evliyiz. Tanıştığımızda ben doktoramın sonlarındaydım, eşim lisans son sınıf öğrencisiydi. Evlilikte zaman geçtikçe birbirini daha çok takdir ediyorsun; eğer ilişki doğru kurulmuşsa 
şefkat ve sevgi yıllar geçtikçe kümülatif olarak artıyor. 
» Şu sıralar zeytinyağından başlayarak kaliteli ürünleri ortaya 
çıkarıp tüketiciye ulaştıracağım bir sistem üzerine çalışıyorum. © 
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SPORUN 'ÖZEL' İSİMLERİ 


Kimi dalgalarla dans ediyor kimi karşısındaki rakibiyle. Kimi uçsuz bucaksız bir havuzdaşampiyonluk için yüzüyor kimi ise zorlu doğa koşullarında birinciliği kovalıyor. Farklı 
spor dallarında elde ettikleri başarılarladikkat çeken Taner Aykurt, Tuba Yakan, 
Viktoria Zeynep Güneş ve Alper Dalkılıç'ın ortak noktası ise zorlu çalışmalar 
sonrasında isimlerini tarihe yazdırmış olmak. 
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A L > E RR DA L K İ L İ Ç Doğada şampiyonluğun peşinde 


Kendi projesi #7kıta7ultramaraton'la dünya çapında ultra maratonlara katılan Alper Dalkılıç, 2012 yılında “Grand Slam? kazanan ilk ve tek Türk sporcu. 


Röportaj Seda Karan Fotoğraf Şeref Yılmaz 


Alper Dalkılıç, ultra maraton, dağcılık ve bisiklet sporları ile üniversite yıllarında tanışmış. Bir gün spor salonunda koştuğunu gören hocası Ziya Suvar birlikte koşmayı teklif 
ederek deyim yerindeyse Dalkılıç'ı hayatının macerasına sürüklemiş. Dalkılıç sonrasında, öğretim görevlileri Tayfun Çarlı ve Tuncer Topsaç sayesinde ultra maraton koşmaya 
başlamış. Şimdi sırada “Ultra Traildu Mont Blanc var. 


Ardından dağcılık ile tanışan Dalkılıç, Uludağ'daki ilk kamptan sonra yurtiçi ve yurtdışında birçok yerde outdoor sporlar yapmış. “Kampüste her anımız spor doluydu. Dağcılık ile tanıştım, bize göz kırpan 
Uludağ'da ilk kamp ile başladı her şey; yurt içi ve yurtdışı tırmanışlar, 
mezuniyet sonrasında da devam etti. Koşu, dağcılık ve bisiklet sporlarının hepsi de doğa tutkusu ile başladı. Yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler, yeni insanlar ve gidilen yerlerdeki anılar. Hepsi de hayatıma renk kattı. Koşmasaydım, göremez ve yaşayamazdım.” diyerek 
koşmaya ve doğa sporlarına olan tutkusunu anlatan Dalkılıç bu sporlar sayesinde birçok özelliğini de geliştirmiş. “Maratonlar; doğru zamanda doğru adımı atmayı, gerektiğinde durmayı bilmeyi, gerekirse 
ara vermeyi, dağcılık; paylaşmayı ve sabırlı olmayı, koşu; hızlıca keşfetmeyi ve yeni yerlere gitmek için motive olmayı öğretti. Yıllar önce yaptığımız bisiklet turu sayesinde Suriye ve Ürdün'ü pedallayarak 
yaşadık savaş öncesinde. Bisiklet de dayanıklılığımı artırdı. Hepsinin 
yanında spor sayesinde çok güzel dostluklar kurdum, iyi insanlar biriktirdim, hatta hayat arkadaşımı buldum. Eşim Elena Polyakova ile 
yarış organizasyonunda tanıştım, antrenmanları beraber yapıyor, yarışlara katılıyoruz. “Dünyayı Koşan Çift” olarak yaşadıklarımızı sunumlarda paylaşıyoruz.” 

Dünya çapında birçok yerde koşan Dalkılıç'ın elbette başına enteresan olaylar da gelmiş. Ushuaia'dan hareket eden gemimizin iki gün 
boyunca çetin ve dalgaların boyunun 2-3 katlı apartman kadar olduğu zorlu Drake Geçidi'nden geçerken nasıl koşacağımızı çok düşünmüş ve o iki gün boyunca gemide verilen yemeklere kaşık sallayamamıştık. Sonrasında her şeyde olduğu gibi uyum sağlıyor insanoğlu. 
Karaya çıkınca gördüğümüz penguenler ise yeni maceranın habercisiydi. 2014'te katıldığım 100 mil mesafeli UTMB Yarışı'nda ikinci 
gece uykusuzlukla beraber halüsinasyonlar başladı. Hayatımda ilk 
defa böyle bir şey yaşıyordum; kendimle konuşmaya başlamıştım ve 
içimdeki diğer Alper ile tanışmıştım o gece.” diyerek başına gelen ilginç olayları anlatan Dalkılıç en trajik olayı da Avustralya projesinde 
yaşamış. “Projem kapsamında 10 günde 520km koştum, 2013 yılında. Yarışın ortalarında trafiğin aktığı bir noktadan ilerlerken trafiğin 
tersakışı ve artan yorgunluk ile yarışta geriye koşmuş, kaybolduğum 
hissine kapılmış ancak benden 1.5 saat gerideki sporcuyla yüz yüze 
gelince bir nebze olsun rahatlamıştım. Diğer sporcunun daha mutlu olduğu kesin.” 

Hayat bu; her an mutlu ve sakin bir yaşamımız olamıyor maalesef. 
Zaman zaman tökezlediğimiz, hatta düştüğümüz anlar da oluyor. Alper Dalkılıç her ne kadar uzun maraton koşsa da bazen o da durma 
ihtiyacı hissedebiliyor. “Hayat gibi yarışlarda da bazen duraklamak, 
durmak istiyor insan. Forrest Gump gibi tamamen durduğum yarışlar da oldu, bir tanesinde telefonla moral bularak devam ettim. Bir 
diğerinde yarışı terk etmiştim. Üstelik 250km uzunluğundaki ilk çöl 
maratonumda dört gün boyunca sıcak ve zeminle mücadele ederek 
iyi ilerlemiş, sonraki gün 80km uzunluğundaki etabı yarısında aşırı 
sıcaktan dolayı bırakmıştım. Bırakma anı da zordu ama sonrası daha 
da zordu. Yarıştan terk olarak kamp alanından ayrılırken kendi kamerama şu sözleri söylüyordum: “Bir sonraki sene tekrar burada olacağım.” Ne olursa olsun motive olmak ve ne kadar istekli olduğunuzu 


çevrenizdekilerin bilmesi büyük bir avantaj. Ailemden, sevdiklerim- 
den ve dostlarımdan aldığım ses kayıtları zor durumlarda, özellikle 
çöllerde bir sonraki adımı atmamı sağladı. Yaşadığım andan başka 
bir yere beni taşıyan ses kayıtları sadece 100gr ağırlığındaki bir aygıtla her zaman benimle.” 

Koşmak Dalkılıç'ın neredeyse hayatının tamamını kaplıyor. Dalkılıç başarıyı elbette disiplinle ve fedakârlıklarla sağlıyor. Antrenmanların her yıl daha da artmasıyla özel hayatına sınırlar koymak, eşiyle 
dostuyla eskisi kadar görüşememek en dertli olduğu konular. Ancak 
ulaşılan hedef sonrasında başarılarını ailesi ve yakınlarıyla kutlamak 
en büyük motivasyonu. Bu arada Dalkılıç'a göre, ultra maratonların 
sanılanın aksine fiziksel yeterlilik değil zihinsel yeterlilik ve güç istiyor: “Ultra maratonlar sanılanın aksine fiziksel yeterlilikten çok zihinsel yeterlik ve güçte olanların başarıyla bitiş çizgisini geçtiği yada 
koşmayı kotardığı etkinliklerdir. Yüzde 90 fiziksel, yüzde 10 zihinsel değil, neredeyse yüzde 10 fiziksel, yüzde 90 zihinsel faaliyetler 
olan ultra maratonlar her daim sürprizler içerir. Ne zaman ne olacağını bilemez halde kalakalır ya da kendinizi tanıyamayacak derecede 
yüksek performansta olabilirsiniz. Artan mesafelerde zihin oyunlar 
oynar, düşünceler çamaşır makinesi sıkma aşaması (santrifüj) gibi harekete geçer. Sizi daha da geri çekmeye, ayağınıza taş gibi ağır gelme- 
ye başlar. Bazen müzik, bazen de antrenmanlı olmak sizi açığa çıkarır 
ve koşuya devam edersiniz. Her daim değişen psikoloji yanında hava 
ve yol koşulları da tuz biber olur, tutku bu aşamada kurtarıcınız olur.” 

Düzenli antrenman yaptığı günlük hayatta birçok etkinlikten uzak 
durması gerektiğini belirten Dalkılıç, en çok uyku düzenine dikkat 
ediyor, televizyonsuz yaşıyor, filmleri özellikle sinemada izliyor, sigara içenlerden uzak duruyor, içilen ortamlarda bulunmuyor ve en 
çok da doğa ve hayvan sevgisi olmayan insanlardan kaçıyor. Beslenme 
ve antrenman konusunda oldukça titiz. Ancak üniversite öncesinde 
şimdiki haliyle uzaktan yakına alakası yokmuş. “Üniversite öncesinde ailemle yaşarken kilolu ve annemin zoruyla ekran başından zorla kalkıp dışarı çıkan bir delikanlıydım. Üniversite yaşamı ile rüzgâr 
farklı yönden esmeye başladı ve hareket kabiliyetim arttı. Hedef yarış belirleyip özel antrenmanlar uygular, ara yarışlara katılarak kendimi sınarım. Beslenmeme dikkat etmeye çabalıyorum, yarış öncesi 
ve sonrası beslenme rejimim farklı olabiliyor. Yarış esnasındakilerden 
ise hiç bahsetmeyeyim, yüksek kaloriye ihtiyacımız oluyor.” 

Kurumsal yaşamdan sonra spor, hayatının tamamını kaplamaya 
başlamış. Kendi kurduğu “Kaçkar Ultra Maratonu ile yurt içi ve yurtdışında koşu kampları yapmaya devam ediyor. Geçen şubat ayından 
beri eşiyle birlikte Columbia Montrail Koşu Grubu'nun koçluğunu yapıyor. “Her ay iki koşu ile İstanbul'da birbirinden güzel patikalarda 
hem koşuyor hem de sunumlar ile yarışlarda yaşadığımız deneyimleri 
paylaşıyoruz. Bu seneki hedefimiz Columbia'nın ana sponsoru oldugu ultra maraton olimpiyatları olarak geçen, organizasyonun zirvesi kabul edilen Ultra Traildu Mont Blanc (UTMB) Yarışı'nda tekrar 
100 mil (170 km) koşmak. Tüm senemiz bu uğurda eniyi sonucu elde 
etmek için geçiyor. Columbia Türkiye'ye hem bu yarışta bize destek 
verdiği için hem de Montrail ayakkabıları ile bizleri tanıştırma cesareti için çok teşekkür ederim.” © 


121 


EsG.09.18 


ZEYNA yo19ğ Je13010J gedueş utey fz110doy *NINZN A Jig 
Utje EZ tJejldtSeg opULaZn YOĞ UTUISEÂ UJULZEJ LUISEUIJO EPUISEA 07 ZnU9Y J0ÂTJe İRJny 


riLESEA MEP SAĞŞINAD SINAIZ VIYOLMIA 
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“Bundan yedi yıl önce şu anda bulunduğum noktada olacağımı hayal bile edemezdim.” 
diyor milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, bunaltıcı sıcaktan kaçmak için sığındığımız 
kamelyada, “Doğduğum ülkeden farklı bir ülkede yaşıyorum, insanlarla ana dilim dışındafarklı bir dilde iletişim kuruyorum ve bir metropolde yaşıyorum, baksana. 13 yaşındayken bunların hiçbiri aklımın ucundan bile geçmezdi.” O an bu söze çok dikkat etmiyorum 
fakat Viktoria konuştukça kafamda net bir şekilde oturuyor; sonuçta şu anda bulunduğu 
noktaya gelmek için sarfettiği büyük bir emek var. 


Başa dönersek; Viktoria ile yoğun programı arasındaki boşluklardan 
birinde buluşmak üzere anlaşıyoruz. Vakit geldiğinde Viktoria'yı kulübü ENKA'da, açık havuzlardan birinin yanındaki bir kafede bekliyorum. Oturduğum masa havuzun üzerindeki büyük dijital kronometreyi görüyor. Gözüm birkaç saniyeliğine bu cihaza takılıyor. 1, 2,3, 4... 
derken saniyeler artıyor. Derken, Viktoria geliyor ve bu defa kronometreler bizim için çalışmaya başlıyor; sohbetimiz sonrasında Viktoria'nın katılacağı önemli bir idmanı var. 

Doğduğu ülke olan Ukrayna'daki ismiyle anarsak Viktoria Solntseva ile birlikte sessiz bir nokta arayışına giriyor ve ENKA'nın bahçelerinden birine doğru yöneliyoruz. Bir kamelyaya oturuyoruz. İlk 
olarak yüzme sporuyla nasıl tanıştığını soruyorum. “Aslında bu spordan uzak durmam oldukça zordu.” diyerek başlıyor sözüne 20 yaşındaki genç sporcu ve ekliyor: “Annem bir yüzme antrenörü ve teyzem 
de milli bir yüzücü. Dolayısıyla yüzme küçüklüğümden beri hep hayatımda olan bir olguydu. Başlayalı 14 yıl oldu, sanırım. Altı yaşım- 
dan beri yüzüyorum.” 

Karşımdaki, özgüveni yüzünden okunan genç bir kadın. Bunda bu 
spora genç yaşta başlamasının da etkisi var, tabii. “İlk beş yıl yüzme 
benim için sadece bir eğlenceydi. Haftada sadece üç defa idman yapıyordum ve üzerimde çok da bir baskı yoktu.” diyor Viktoria, “Sonrasında ise bu sporu profesyonel olarak yapmayı seçtim. Ukrayna'yı 
dünya çapındaki birçok müsabakada temsil edip ülkeme birçok başarı getirdim. Bu süreçte ve sonrasında antrenmanlarımın yoğunlugu oldukça arttı, tabii. Sonrası zaten Türkiye'ye uzanıyor.” 

Bunun üzerine Türkiye'ye nasıl geldiği üzerine konuşmaya başlıyoruz. Ukrayna'da yaşanan olaylardan bahsediyor Viktoria. Anlattığına göre; Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından Ukrayna'da geleceklerinin pek de parlak olmayacağını düşünen genç sporcu ve ailesi, 
Viktoria'nın daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi adına, yaşadıkları 
Poltava kentinden farklı bir ülkeye göç etme kararı almış. Bu süreçte birçok ülke Viktoria'ya gelip kendini temsil etmesi adına teklifte 
bulunmuş. Gerek görüşmeler için verdiği net tarihler ve misafirperver yaklaşımıyla gerekse en yaşanılabilir iklime sahip ülke olmasıyla Türkiye, bu noktada, bir adım öne çıkmış ve nihayetinde bundan 
dört yıl önce sporcu ve ailesi İstanbul'a taşınmış. Bu seçiminde ailesinin kendini desteklediğini belirten Viktoria ailesinin önemini “Ailemin desteği olmasa, bu yolculuğa yalnız başıma çıkmış olsam, oldukça korkutucu bir süreç olurdu.” diyerek nitelendiriyor. 

Bu değişim sonrası Viktoria çalışmalarına Türkiye'de devam etmiş 
ve Türkiye'ye kurbağalama ve karma yüzme dallarında birçok altın, 
gümüş ve bronz madalya getirmiş. Viktoria'ya, bu noktada, bu başa- 


rıları elde ettiğinde nasıl hissettiğini soruyorum. “Bu duyguyu hiçbir 
şeyile kıyaslayamam.” diyor ve derin bir nefes aldıktan sonra ekliyor, 
“Tabii, öncesinde inanılmaz bir şekilde çalışıyorsunuz. Fakat kazandığınızda her şey bir peri masalı gibi görünüyor gözünüze. Bu duyguyu normal yaşamda yakalamak oldukça zor.” 

Bu başarıları elde etmek ve kendini geliştirmek için neler yaptığını soruyorum ardından. Viktoria ilk olarak yoğun idman programın- 
dan bahsediyor. Sonrasında ise son zamanlarda kendini geliştirmek 
için attığı en büyük adımı dile getiriyor: Üniversiteye başlamak. “Son 
birkaç yıldır idmanlar arasında geçen bir yaşantım vardı fakat bu sezon durum oldukça farklı çünkü üniversiteye başladım.” diyor Viktoriabu konuda, “Bu yıl MEF Üniversitesi'nde çocukluktan beri hayalim olan Siyasi Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümüne başladım. 
Önceleri idmanlar arasında dinlenmek için zamanım vardı fakat şu 
anda bu aralıklarda okula gidip ders dinlemem ve kimi zaman da katıldığım sporcu kamplarında bile ders çalışıp ödev yapmam gerekiyor. Bu benim için oldukça zorlayıcı fakat yüzmeden farklı bir alanda 
kendimi geliştirdiğimi düşünürsek hoşuma da giden bir durum. Sevdiğim şeyleri yapıyorum, sonuçta, bu paha biçilemez.” 

Sporcu kimliğinin okul hayatını nasıl etkilediğini merak ediyorum 
bu noktada. “Yaptığım işe daha fazla kendimi verebiliyorum.” diyerek 
cevap veriyor Viktoria ve ekliyor, “Sporda bir hedef koyduğunuzda 
o hedefi elde edene kadar pes etmiyorsunuz. Bu, dersler için de öyle. 
Eğer bir notu almak istiyorsam onun için pes etmeden çalışıyorum.”. 
“Peki ya, nelerden feragat ediyorsun?” diye soruyorum bunun üzerine. “Sosyal hayatım.” diyor ve ekliyor, “Çocukluğumdan beri bu böyle. Lâkin üniversite benim için bir sosyalleşme ortamı da yarattı. Okul, 
spor çevrem dışında insanlarla bir araya gelebileceğim bir ortamı da 
doğurdu. Bu sayede son bir yılda Türk kültürünü, Türklerin yaşam 
biçimi ve hayata bakış açılarını daha yakından gözlemleme ve Türkçemi geliştirme fırsatı buldum.” 

Son olarak gelecek üzerine konuşuyoruz. “Öncelikle okulumu bitirip 
farklı bir alanda öğrenimime devam etmek istiyorum.” diyor Viktoria 
ve devam ediyor: “Bu, belki, psikoloji ya da gazetecilik üzerine olabilir. Tabii, bunların yanında yüzmeye de devam edeceğim. Olimpiyatlarda ve diğer müsabakalarda büyük başarılar elde etmek istiyorum.” 

Sohbetimiz sona ererken Viktoria idman vaktinin yaklaştığını söylüyor ve ertesi gün İngiltere'de katılacağı turnuvadan bahsediyor. O 
anda kronometreler bizim için çalıyor. Aradan birkaç gün geçiyor. 
Bu sefer Viktoria'yı TV ekranlarında görüyorum. Yarı finale kaldığı haberini alıyorum. Bu turnuvada altın madalyayı göğüsler mi tam 
olarak bilmiyorum ama bu kızın çok başarılı olacağından eminim. 8 
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Katıldığı yarışlardaki başarılarını elbette yeteneği, azmi ve kararlılığı sayesinde elde etti 
ancak Taner Aykurt, Fethiye'de değil de başka bir şehirde doğsaydı bugün bir sörf şampiyonu olabilir miydi, tartışılır. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Taner Aykurt, mezun olduğu günden bu yana 
diplomasında yazan mesleği hiç yapmamış. Halen Muğla Üniversitesi Rekreasyon bölümünde yüksek lisans yapan Aykurt'un hayatı tamamıyla rüzgâr ve kitesurf olmuş. 


Rüzgâr sörfü ile tanışması tamamen bir tesadüf eseri olmuş Aykurt'un. 
“Aslında küçüklükten beri spora karşı büyükilgim ve yeteneğim vardı. Ama iki tanesi tam anlamıyla bende tutku halini aldı ve hayatıma 
yön verdi. Bu iki sporla da tanışmam tamamen şans eseri oldu. İlki 
rüzgâr sörfü; 11 yaşındaydım. Her yaz Fethiye'ye karavanlarıyla kamp 
yapmaya gelen Avusturyalı bir aile bize bir takım rüzgâr sörfü malzemesi bıraktı. Temel eğitimi ağabeyim Şener Aykurt'tan aldım ve 
birdaha sörf tahtasının üzerinden inmedim. 18 yaşındayken kardeşlerimle kendi okulumuz Fethiye Surf Center'ı açtık. Üniversite yıllarında tenis oynadım.” 

Uçurtma sörfü (kitesurf) ile tanışması ise 50-55 yaşlarında bir İngiliz turist sayesinde olmuş. Bütün kış VHS kasetlerden kitesurf videolarıizleyip Fethiye'ye gelen Peter ile kendi sörf okulunda tanıştığını belirten başarılı sporcu, Peter'dan temel bilgileri aldıktan sonra 
deneme çalışmalarına başlamış, daha ilk denemede hayatının sporunu bulduğunu hissetmiş. 

1997 yılından bu yana kitesurf yapan Aykurt, “Bu sporu öğrenmem bir yazımı aldı. 5km'lik Çalış Plajı'nın bir ucundan başlıyor, diger ucundan karaya çıkıyor, bütün sahili elimde kite malzemeleri ile 
yürüyordum. İlk başlarda eğlenceliydi, daha hiç kimse havada kite 
görmediği için ilgi büyüktü, fotoğraf çektirmek isteyenler, alkışlayanlar oluyordu. Fakat bir süre sonra uzun yol sıkıcı ve yorucu olmaya başladı, hatta bir seferinde geri yürümek yerine dolmuşa binmiştim. O dönem herkes rüzgâr sörfü yaptığı için benim uçurtma sörfü 
yapamayacağım düşünülüyordu. Yılmadım; tam anlamıyla uçurtma 
sörfünü anladıktan sonra hemen etrafımdaki insanlara ders vermeye 
başladım, ilk öğrencim ağabeyim oldu. Sonrasında Fethiye Surf Center'da kitesurf dersleri de vermeye başladık.” diyerek kitesurf macerasını anlatan Aykurt, dünyanın farklı noktalarında rüzgâr ve uçurtma sörfü yaptıran Club Mistrale katıldıktan sonra dünya çapında sörf 
yapmaya başlamış. Filipinler'den Sal Adası'na, Venezuela'dan Mısır'a 
kadar birçok yerde bulunan başarılı sporcu bu sporlar sayesinde mücadeleci ve sporcu yönünün geliştiğini belirtiyor. 

Başarılarıylatakdir ettiği tek ismin rüzgâr sörfünün ünlü ismi efsane sporcu Robby Naish olduğunu belirten Aykurt, yıl boyu yoğun bir 
iş temposuna sahip. Nisan ayından ekim sonuna kadar Akyaka'daki 
kendi okulu Kitextreme-Turkey'de çalıştıktan sonra kasım ayını ailesine ayıran sporcu ardından aralık ayından mart ortasına kadar da 
Filipinler'in Boracay Adası'nda çalışıyor. 

Hangi sporu yaparsanız yapın gücün tamamen kontrol sahibi olmaktan geçtiğini savunan Aykurt, normal şartlarda doğa ile başa çıkmanın pek mümkün olmadığını ancak uygun şartlar altında en azından 
gücü geçici olarak elde edebildiğimizi anlatıyor. Mücadele konusun- 


daise tek başına mücadelenin lider olmayı gerektirdiğini, doğru bilinen yolda arkaya bakmadan ilerlemek gerektiğini belirtiyor. Yıldığı 
anlar olup olmadığını sorduğumda ise beni şöyle yanıtlıyor: “Yıldıgım anlar olmadı ama zorlandığım durumlar tabii ki oldu. Mesela geçen yaz Akyaka'daki okulumuzda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı 
ve okulumuz, daha da önemlisi içindeki bir sürü malzememiz yandı, bizim için büyük bir yıkımdı fakat bu sene kite okulumuzu eskisinden daha güzel yaparak tekrar dönüş yaptık. Bunu büyük oranda 
çevremdeki dostlarımın desteğiyle başardım.” diyerek başımıza ne 
gelirse gelsin yılmamak gerektiğini de işaret ediyor. 

Kitesurf yaparken başına gelen en enteresan olayı sorduğumda ise 
bekletmeden anlatıyor: “Başıma gelen en enteresan olay, bir arkadaşımla Datça'da başımıza geldi. Ben kitesurf yapıyorum arkadaşım da 
windsurf. Ben yeni bir hareket denerken uçurtmayı sert bir şekilde 
suya düşürdüm ve uçurtmanın havası söndü, bu durumda uçurtmanın uçması imkânsız bu arada. Rüzgâr offshore, yani karadan denize 
esiyor, ama çok sert ve beni açıklara sürüklüyor. Bir şeyler yapmam 
lazımdı... O anda en mantıklı çözüm olarak ipleri bara sardım, uçurtmayı yakaladım ve uçurtmanın ana tüpünü ağzımla şişirebildiğim kadar tekrar şişirdim. Sonra ipleri tekrar açtım ve karaya kadar gitmeyi 
başardım. Şimdi düşününce imkânsız gibi geliyor fakat mecbur kalınca insan her şeyi başarıyor, inanın. 

Özgüvenin kendisi için ne ifade ettiğini ve yaptığı spor sayesinde 
hangi yönlerini keşfettiğini sorduğumda, “Özgüven, kişinin her türlü 
zorluk ve problemin üstesinden gelebileceğinin bilincinde olması ve 
kapasitesinin farkında olmasıdır. Yaptığım spor mücadeleci yönümü 
geliştirdi, her zaman rüzgâra, denize ve dalgalara karşı bir meydan 
okuma var, bu elementleri kendi isteğiniz doğrultusunda yönetebilmelisiniz ki hakimiyet, kontrol sizde olsun. Bu kadar tutkulu bir spor 
olması nedeniyle kitesurf küçük yaşlarda başlayan spor aşkımın devamlı olmasını sağladı. Kitesurf ile tanışmasam belki bugün bir ofiste masa başında oturuyor olurdum.” diye cevap veriyor. 

Bu sporun temel elementinin rüzgâr olduğunu belirten Aykurt, rüzgâr olmazsa maalesef kitesurf yapmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Neredeyse tüm gün sörf yapan sporcu protein ağırlıklı beslenmeye dikkat ediyor. 

Bugüne kadar Türkiye ve dünya çapında birbirinden iddialı yarışlarda şampiyonluk ve başarı elde eden Aykurt, bu sporu yapmak isteyenlerin beklememesini tavsiye ediyor: “Ertelemeden hemen başlasınlar. Çok kompleks bir spor gibi gözükse de bu sporu 7'den 77'ye 
herkes yapabilir. Kesinlikle güç gerektirmeyen, sporun dışında aslında tamamen bir yaşam tarzı olan kitesurf, gerçekten denenmesi 
gereken bir spor.”© 
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Türk sporunu güçlendiren bir milli karateci ve bir amme. Röportaj Kaan Sancar Fotoğraf Şeref Yılmaz 
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“Hayatta ne zaman neyle karşılaşacağınız belli olmuyor, derlerdi de inanmazdım.” diyorum iskeleden oturacağımız kafeye doğru ilerlerken. “Aslında karate sporu da böyle tahmin edilemez; sadece karşınızdakiyle değil, hayat ile de mücadele ediyorsunuz.” diyor 
Tuba Yakan sözümü destekler nitelikte. Kolay değil, bu konuşmadan birkaç dakika önce 
az kalsın şiddetli dalgaların mağduru oluyorduk. 


Oldukça sıcak bir salı sabahı Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları ve daha birçok başarıya imza atmış 27 yaşındaki milli sporcu Tuba Yakanile birlikte Karaköy'deyiz. Çekim sonrası şu anda adını 
hatırlayamadığım oldukça şirin bir kafede oturuyoruz. Benzer şekilde aynı sporda Avrupa şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları kazanmış ve birçok madalya elde etmiş eşi Mehmet Yakan da bizimle. 
Sıcağın etkisinden kurtulmak için soda siparişi veriyoruz. Milli sporcu olmanın nasıl hissettirdiğini soruyorum Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kâğıtspor Kulübü lisanslı oyuncusu Tuba Yakan'a sodalarımız 
gelirken. “Milli sporcu olmak bir ayrıcalık bence. Kendini, bir şehri ya 
da kulübü değil ülkeni temsil ediyorsun. Yarışırken de “Bu Tuba. demiyorlar, “Bu bir Türk. diyorlar. Bununla gurur duyuyorum.” diyor. 

ll yıldır Karate Milli Takımı'nda Türkiye'yi temsil eden Yakan oldukça hareketli ve hayat dolu. “Karateye daha 11 yaşımda, küçük bir 
çocukken başladım. Antrenörüm karateye yeteneğim olduğunu söyledi ve gelişmem için elinden geleni yaptı. Daha sarı kuşakken Türkiye ikincisi oldum. Bu, sarı kuşakken elde edilmesi oldukça zor bir 
dereceymiş. ” diyor bu sporla nasıl tanıştığını sorduğumda ve ekliyor, 
“Daha sonrasında ise yıllar içerisinde birçok kez Balkan şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazandım ve daha 
birçok derece yakaladım.” 

O,tüm bu şampiyonluk hikâyelerini anlatırken bu spora olan tutkusunu net bir şekilde görebiliyorum. Halihazırda cevabı tahmin edebilsem de karatenin onun için ne ifade ettiğini soruyorum. “Karate 
benim için bir yaşam tarzı. Hayatımı kazandığım spor ve en büyük 
tutkum.” diyor ve sodasından bir yudum aldıktan sonra devam ediyor, “Böyle hissetmemde bu spora çocukluğumda başlamamın da etkisi var, sanırım. Sevdim ve devam ettim.” 

Her sporcu gibi Yakan'ın da yoğun bir çalışma temposu olduğunu 
öğreniyorum. İki yıl önce Derin isminde bir kız çocuğunu dünyaya 
getiren sporcu, “Bizim antrenmanlarımız çok ağır geçiyor ve uzun 
sürüyor. İki senedir milli takım kampındayız. Kızıma da annem ve 
kardeşlerim bakıyor, mesela. Haftada bir gün görebiliyorum.” diyor 
ve ciddileşiyor, “ama benim bir hedefim var. Ben Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum; Olimpiyat şampiyonu bir anne olmak istiyorum. Hayatımı da buna göre şekillendirdim. Her günüm, her saatim, 
her dakikam buna bağlı.” 

Konuştukça Yakan'ın aile hayatının yanı sıra eğitimi ve sosyal hayatından da taviz vermek durumunda kaldığını anlıyorum. “Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Epey uzadı fakat yaptığım spora odaklanmak için eğitimden 
feragat etmem gerekti. Bunun dışında sosyal hayatımız da etkileniyor, tabii. Şu sıralar sosyal hayatımız bu cihaz oldu.” diyor ve telefonunu gösteriyor. “Bunun dışında, tabii, kendimi geliştirmek için 
kitaplar okuyor, yabancı dilimi geliştirmeye çalışıyorum. Zaman bul- 


dukça da ya eşimle birlikte ya da arkadaşlarımızla deniz kenarında 
bir yerlere gidiyoruz. Deniz ruhumuzu dinlendiriyor.” Deniz kenarında olduğumuzu düşünerek, “İyi bir mekân seçmişiz o zaman.” diyorum bunun üzerine. Gülüyoruz. Tuba Yakan, “Daha iyi olamazdı.” 
diyerek cevap veriyor. 

Yakan'ın feragat ettiği bunca şey sonrasında başarıya ulaştığında 
nasıl hissettiğini merak ediyorum. “Bir şeylerden feragat etmeyince 
başarı gelmiyor.” diyor ve ekliyor, “Çok ağır antrenmanların ardından 
yüksek bir motivasyonla maça çıkıp şampiyonluğu aldığınızda tatmin 
olmuş hissediyorsunuz. Kürsüde İstiklal Marşı okunurken çok farklı duygular hissediyorsunuz. Aslında, şampiyonluğa ulaşmak en büyük motivasyon kaynağı, bu bağlamda”. 

Bu noktada, sporcunun anne olduktan sonra da birçok şampiyonluk kazandığını belirtiyorum ve bu başarıları yakaladığında daha önceki zaferlerinden farklı duygulara kapılıp kapılmadığını soruyorum. 
“Anne olduktan sonra hayata bakış açım değişti, tabii. Önceden kendim için yarışıyordum; şimdi ise kızım için. Şöyle bir örnek verebilirim; Akdeniz Oyunları'nda sezonun son oyunlarından biriydi. Maça 
devam edecek gücüm kalmamıştı. Ama şunu düşündüm: Kızımdan 
bu kadar ayrı kalmama değmeli.” diye yanıtlıyor beni Yakan ve devam 
ediyor: “Sonrasında annelik duygusundan gelen gücü kullandım. Karnıma tekme yesem de, ağır darbeler alsam da bu duygulara tutunup 
kızım için savaştım ve bu motivasyonla maçı kazandım. O yüzden de 
ödülü aldığımda çok duygulandım.” 

Ardından, Yakan'a müsabakalarda ringte yalnız olması üzerine konuşuyoruz. “Bence, tek başına olmak daha güzel. Çünkü tribündeki 
sesleri duyduğunda maça odaklanamıyorsun.” diyor ve ekliyor, “Takım halinde olmak da ayrı güzel, tabii. Bu maçlarda da takımı iyi göğüsleyebiliyorum. Fakat tek başıma olduğumda aşırı motive oluyorum.”. 

Sohbetimiz yavaş yavaş sona yaklaşırken klasiktir, geleceği ve hedeflediklerini konuşuyoruz. “İlk hedefim Olimpiyatlarda derece almak.” diyor Yakan, “Sonrasında birkaç yıl daha Milli Takım'da ülkem 
için yarışmaya devam etmek istiyorum. Nihayetinde ise antrenör olmak istiyorum. Kendim ve eşim gibi ahlaklı sporcular yetiştirmek en 
büyük temennim.” 

Masadan kalkıp sokağa doğru yürüyoruz. “Bu yolda en büyük destekçim ailem ve arkadaşlarım. Hepsi hem benim hem de eşim Mehmetin Olimpiyatlarda başarı yakalayacağımıza inanıyor.” diyor. “Başarabileceğime inanmaları kendime olan güvenimi artırıyor. Bana 
Olimpiyat şampiyonluğunu yakıştırıyorlar. Demek ki başarabilirim, 
diyorum.” 

Ben de bunun üzerine kendine başarılar diliyorum. Araçlarına doğruilerliyorlar. O an yollarımız ayrılsa da Yakan ile tekrar karşılaşacagımızdan emin gibiyim. Tabii, bu sefer bir farkla: Karşımda bir Olimpiyat şampiyonu olacak! 8 
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Maç 
Bin 
Kav?Pa 


& YAZI GÖKHAN İLKER 
gokhan.ilker©yahoo.com 


Balkan topraklarında kavga hiç bitmedi 
alanında olduğu gibi bu topraklarınyeşil sahalarında 
da ne yazık ki hiç bir zaman-barış ya da kardeşlik 
adıyla çizilen mutlu bir tablo'yer almıyor. Yeşil sahadaki 
kavganın son adresi, Dünya Kupası oldu. Sırbistan ile 
İsviçre arasındaki maçta, Balkan topraklarından iki ülke 


VW rnavutluk'un sembolü olan 'çift kartal' yaparak 
sevinmeleri, maçın önüne geçti. Bu arada, maç bitti 
ama kavgası hâlâ sürüyor! 
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Sırplar ve Ar nâvutlar arasındaki gerginliğin 


tarihsel kök&ni 17 yüzyıla kadar uzanıyor. Tarihi kaynaklar, Arnavutların İslam'a 
geçmesiyle iki halk arasında sorunların başladığını belirtiyor. 1804”tekiilk Sırp 
ayaklanması ve 20. yüzyılın başlarında yaşanan Arnavut isyanlarının Sırplar 
tarafından hayli kanlı bir şekilde bastırıldığı Balkan Savaşı da iki halkın arasının 
zamanla iyice açılmasına neden oluyor. Son olarak Kosova'da 1998-1999'da 
yaşanan kanlı çatışma süreciyle Sırplar ve Arnavutlar arasında sağlıklı bir ilişki 
kurmak, şimdilik mümkün görünmüyor. İki halkın birbirine karşı duyguları, 
Sırbistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Danas'ta çıkan bir yazıda şöyle 
aktarılıyor: “Bir kural olarak, eğer Sırplar bir şeyi severse Arnavutlar ondan nefret 
eder vetamtersi de geçerli bir kuraldır.” Belgrad'da yaşayan foto muhabiri Gürkut 
Gürsoy ise, bu kuraldaki tek istisnanın Fenerbahçe'de de forma giyen, sevilen 
bir futbolcu olduğunu söylüyor: “Ancak, büyük bir istisna var. Kosova'da bir 
devlet kurumunun (Futbol Federasyonu) başında olmasına rağmen, Sırbistan'da 


Fadıl Vokri hakkında övgü dolu sözler söylendi. Ölümü büyük bir üzüntü yarattı. şehirdeki güvenliği artırdı. Olaylar sırasında 
Vokri, Sırbistan'da gerçekten çok seviliyordu. Ona büyük saygı duyuluyordu. Barış Gücü askerleri birçok kişiyi gözaltına aldı. 
Arnavutlar bile şaşırıyordu...” Maç boyunca yadamaçtan sonra olası çatışmayı 
Dünya Kupası'nda yaşananlar bir ilk değil. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası engellemek amacıyla Mitroviça kentini ikiye 
(EURO 2016) elemelerinde 14 Ekim 2014'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bölen köprüye ek asker takviyesi yapıldı ve ulaşım 
oynanan Sırbistan-Arnavutluk maçı öncesi, Kosova'daki bölünmüş şehir olan durduruldu. Gergin maç öncesi Arnavutluk Milli 
Mitroviça'yı ikiye bölen İbre Köprüsü'nde toplanan Sırp ve Arnavut taraftarlar Takımı Teknik Direktörü Giovanni De Biasi, 
arasında çatışma çıktı. Kosova Barış Gücü (KFOR), çatışmayı önlemek amacıyla düzenlediği basın toplantısında “Biz savaşamı — 
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yoksa maç oynamaya mı geldik? Anlayamadım.” ifadelerini kullandı. 
Teknik Direktör De Biasi,3 bin 500 polisin maç sırasında hazır durumda 
bulunmasına da anlam veremediğini belirtti. 

Ancak “savaş çıkarabileceği” söylenen maç tam da beklenildiği gibi 
yarıda kaldı. Maç devam ederken Arnavut taraftarların saha üzerinde 
drone ile “Büyük Arnavutluk” bayrağı uçurması, iki takım futbolcuları 
ve taraftarlar arasında arbede çıkmasına neden olmuştu. Futbolcular 
yaralandı. Tribünlerde “Kosova, Sırbistan'ın kalbidir.” diye bağıran 
bazı Sırp seyirciler, Arnavutluk bayraklarını yakarken Kosova ve 
Arnavutluk'ta halk sokaklaradöküldü. EURO 2016 eleme maçını izleyen 
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kardeşi Osli Rama'nın, bayrağın 
açıldığı drone'nun sahibi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı iddia 
edildi. İngiliz hakem Martin Atkinson, maçı tatil etti. Arnavutluk Milli 
Takımı futbolcuları, soyunma odasına polislerin copları arasında girdi. 
Belgrad'daki maçta çıkan olaylar sırasında 45 Arnavut'un gözaltına 
alınması ve Sırp taraftarların Arnavutluk bayrağını yakması nedeniyle 
başkent Tiran'daki Sırbistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na 
çağırılarak nota verildi. Arnavutluk İçişleri Bakanı Sajmir Tahiri de 
olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, olaylar sırasında Belgrad'da bulunan 
milli takım heyetinin ve taraftarların can güvenliğinden Sırbistan 
devletinin sorumlu olduğunu açıkladı. Sırbistan'ın Tiran Büyükelçiliğine 
saldırılınca çok sayıda polis büyükelçilik binası önüne sevk edildi. UEFA, 
önce Sırbistan'ı hükmen galipilan etti. Ancak daha sonra Sırbistan'ın üç 
puanı silindi ve iki ülke futbol federasyonuna para cezası verildi. 

Bu maçtan yaklaşık dört yıl sonra bu kez Sırplarla yaşanan savaş 
yüzünden aileleri Kosova'yı terk etmek zorunda kalan Granit Xhaka 
ve Xherdan Shagiri'nin tepki vereceği tahmin ediliyordu. Bu noktada 
iki futbolcunun geçmişine göz atmak bu tepkinin neden beklendiğini 
daha kolay anlamamıza yardımcı oluyor. Yugoslavya'da işlerin kötüye 
gitmeye başladığı dönemde bir üniversitede ziraat mühendisliği 
okuyan 23 yaşındaki Ragıp Xhaka, komünist yönetime karşı yapılan 
gösterilere katılıyordu. Ragıp ve arkadaşları özellikle Sırp kökenli 
yöneticiler tarafından yok sayılan Kosova halkının var olduğunu 
seslerini yükselterek gösteriyordu. Priştine'de yaşayan Ragıp, 1986'da 
bir gece evinden gözaltına alındı. Hesapta sorgulanıp bırakılacaktı ama 
tutuklandı. Birkaç ay önce evlendiği eşi Eli ile zar zor görüşebiliyordu. 
Tam 3,5 yıl cezaevinde yattı. Yugoslavya, iç savaşa doğru koşar adım 
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sürüklenirken Xhaka çiftinin üzerindeki baskı da gün geçtikçe artıyordu. 
1990'da bir gece otobüse binen Xhaka çifti, sabah gözlerini İsviçre'nin 
Basel kentinde açtı. Ragıp Xhaka, “Şaşkındık ve ne yapacağımızı 
bilmiyorduk. Ancak gelecekten korkmuyorduk. İlk defa özgürlüğü 
hissetmiştik.” diyordu. Ziraat mühendisi Ragıp, İsviçre'de bahçıvanlık 
yapıyordu. Basel'e adım attıkları yıl ilk oğulları Taulant, 1,5 yıl sonra ise 
ikinci oğulları Granit doğdu. Bugün küçükken İsviçre için forma giyen 
Taulant, Arnavutluk milli takımında, Granit ise kendisine kucak açan 
İsviçre'nin ulusal takımında top koşturuyor. 

Maça, birinde evi olan İsviçre, diğerinde ise köklerinin geldiği 
Kosova'nın bayrakları bulunan kramponlarla çıkan Xherdan Shagiri'nin 
öyküsü de çok farklı değil. Kendi hikâyesini geçtiğimiz günlerde The 
Players Tribune'de anlatan Xherdan Shagiri, İsviçre'ye ilk geldikleri 
dönemde, kışın ısınmak için beş battaniyeyi üstüste sererek yattıklarını 
söylüyor. Amcasının evine bomba isabet etmesi sonrası baba Shagiri, 
Kosova'dan ayrılma kararı alıyor. Shagiri, o günleri şöyle anlatıyor: 
“Savaş patlak verdiğinde ve ailem iki kardeşimle birlikte Kosova'dan 
ayrılıp İsviçre'ye taşınma kararı aldığında ben dört yaşındaydım. 
Kolay değildi. Babam, İsviçre'de konuşulan Almanca'yı bilmiyordu; bu 
yüzden bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Sonrasında 
yol yapımında çalıştı. Annem ise şehirdeki ofislerde temizlik görevlisi 
olarak çalışıyordu. Ben süpürgede, ağabeyim ise camları temizlemede 
anneme yardımcı oluyordu. İsviçre herhangi bir insan için bile pahalı 
birülke. Bizimiçin çok daha pahalıydı, çünkü hâlâ Kosova'da yaşamakta 
olan aile bireylerimize para yardımında bulunuyorduk. Başlangıçta 
her sene onları görmek için Kosova'ya gidiyorduk. Aslında, annem 
her zaman; “Uçaktayken hep çok yaramaz oluyorsunuz. Her zaman 
koltuklara tırmanıp insanları rahatsız ediyorsunuz, susmuyorsunuz.” 
derdi. Fakat savaş başlayınca oraya dönme şansımız kalmadı. Orada 
yaşayan akrabalarımız ise oraya sıkışıp kaldı. Amcamın evi yanıp kül 
olmuştu. Çok fazla acı çeken insan vardı. Babam eline para geçtikçe 
Kosova'ya gönderdi. Büyüyene kadar doğum günlerim haricinde hiç 
keyfi harcama yapamadım.” 

İki takım Kaliningrad'da 22 Haziran'da oynanan maça çıkarken, 
durum bundan ibaretti. Shagiri'nin kramponlar konusunda uyarıldığı 
ama geri adım atmadığı söyleniyor. Maç öncesi tribünlerdeki bir grup 
Sırptaraftar Bosna Savaşı soykırım suçlusu Ratko Mladic'in fotoğrafının 


yer aldığı tişörtler giyerek “çetnik selamr yapıyordu. Tabii bu arada, 
Sırbistan Futbol Federasyonu, bu kişilere ömür boyu maçlardan men 
cezası verileceğini açıkladı. Maçın başında Mitroviç, Sırbistan'ı 1-0 öne 
geçirdi. İsviçre, 52'de Xhaka'nın attığı golle durumu eşitledi. Tribüne 
koşan Xhaka çoktan ellerini çift kartal haline getirmişti. Maç boyu Sırp 
oyuncuların sert müdahalelerine maruz kalan Shagiri ise 
90'da Sırbistan'a cezayı kesti. Durum 2-1 yapan golü atan 
Shagiri aynen Xhaka gibi çift başlı kartal yaparak tribünlere 
koştu. İngiltere'de Stoke City'de oynayan Shagiri, yaptığı 
kartal işareti için “Sadece duygularımı gösterdim. Golü 
attığım için çok sevindim. Tek amacım buydu.” dedi. 
Arsenalli Granit Xhaka ise “Açık konuşmak gerekirse 
rakiplerim umurumda değil. Beni destekleyen halkım 
için yaptım. Memleketimde beni unutmayan insanlar için 
yaptım.” diye konuştu. İkiliye destek veren İsviçre milli 
takımı kaptanı Stephen Lichtsteiner ise, “Ülkemizde çok 
sayıda Arnavut var. Sırbistan ve Arnavutluk arasındaki 
tarih de biliniyor. Onlar için zihinsel olarak oldukça zor 
bir maçtı. Bence iyi bir sevinçti. Savaş onlar için büyük 
sıkıntılar çıkardı. Maçtan önce de Sırp taraftarlar onları 
provoke etti. Bence sevinçleri gayet normaldi.” dedi. 
Sırpların teknik direktörü Mladen Krstajic, karşılaşmanın 
hakemi Felix Brych'in maçın 66. dakikasında Sırp oyuncu Aleksandar 
Mitrovic'e penaltı kararı vermemesini eleştirerek, “Soyulduk. Hakeme 
ne kırmızı ne de sarı kart verirdim. Kendisini Lahey'deki Uluslararası 
Savaş Suçları Mahkemesine gönderirdim.” diye konuştu. 

Disiplin soruşturması açan FIFA, attıkları gollerden sonra 
Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yaparak gol sevinçleri 
siyasi içerik taşıyor dediği Shagiri ve Xhaka'ya 10'ar bin (8 bin 700 avro), 
Lichtsteiner'e 5 bin (4 bin 370 avro); maç sonrasındaki açıklamaları 


nedeniyle Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Kokeza ve 
Krstajic'e Ser bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle 
FSS'ye de 54 bin İsviçre frangı ceza verdi. Kosovalılar ise hemen bir fon 
kurarak cezayı kendilerinin ödeyeceklerini açıkladı. İlk 24 saat içinde 
fona 12 bin avro bağış yapıldı. Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Bajram 
Hasani ise bir aylık maaşı olan 1.500 avroyu fona bağışladı. 
Hasani şöyle konuştu: “Yaptıkları gol sevincinin maddi 
bir karşılığı yok. İki yıldızın da kendilerine verilen para 
cezasını ödeyecek güçleri olduğunu biliyorum. Ancak, gol 
sevinçlerini gördüğümde yaşadığım gurur sonrası kendimi 
onlara karşı borçlu hissettim. Bu nedenle bir aylık maaşımı, 
FIFA'nın verdiği ceza sonrası oluşturulan fona bağışlama 
kararıaldım. Bizi gururlandırmaya devam edin çocuklar!” 
Kavga bir anda magazin dünyasına kaydı. Aslen 
Arnavut olan İngiliz şarkıcı Dua Lipa o anı sosyal medya 
hesabından paylaşınca Sırbistan'ın stoperi Dusko Tosic'in 
m i a'dan cevap geldi. Jelena, Twitter 
hesabından Dua Lipa'nın kullandığı görseli paylaşarak 
»Ciddi anlamda budala gibi görünüyor.” yazdı. İşin ilginç 
yanı FIFA Xhaka ve Shagiri'ye ceza verirken, Bosna'da 
soykırım yapan Sırp Kasabı Arkan ve'adamlarının 
kullandığı “selam'a bir ceza vermedi. Bununla birlikte, 
Manchester City'den Roma'ya transfer olan Sırp sol bek 
Kolarov, hem Kosta Rika hem de Brezilya maçının sonunda tribündeki 
milliyetçi taraftar gruplarına çetnik selamı verdi. Ancak Kolarov'un 
sevincini “siyasi içerikli bulmayan FIFA bir disiplin soruşturması 
başlatmadı. Son olarak siyasi duruma bakarsak Kosova, 17 Şubat 2008'de 
Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, 
116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hâlâ kendi 
toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. 


ÇİFT BAŞLI KARTAL VE ÇETNİK SELAMI 


M.Ö. 3 bin yılında Mezopotamya'da kullanılmaya başlanan çift başlı kartal, Asurlular, Sasaniler, Bizanslılar ve Türkler tarafından kullandı. Anadolu Selçukluları dönemindeki mimari 
eserlerde ve sanat eserlerinde de sık sık rastlanırdı. Sırpların üç parmağıyla yaptığı Çetnik selamının tarihini Balkan kökenli gazeteci Fatih Sabovic şöyle anlatıyor: “Üç parmak 
selamı, Hıristiyanlıktaki mezhep ayrımına dayanır. Sırp halkı tarafından dini yeminlerde, günlük sohbetlerde tek gerçek Ortodoks' olarak kendilerini görmeleri ve bu bağlamda 
fark yaratma arzularının etkisiyle kullanıldı. Osmanlı Devleti'ne karşı, Balkanlar'daki ilk ayaklanmaların Sırplar tarafından başlatılması ile “Sırp kimliğini! dışa vurma, isyanlarda halkı 
birleştirme, ayrıcalıklı gösterme çabaları da Üç Parmak'ın yayılmasına zemin hazırladı. İsyan konuşmaları, bu selamla özdeşleşti. Üç parmak selamının modern dönemde bir sembol 
oluşu ise, 1988'e dayanır. Yugoslavya'da, Srem kentindeki Sırplar, kendi şehirlerindeki Arnavut, Hırvat ve Sloven kökenli toplulukların iki parmakları (orta ve işaret parmakları) ile 
yaptığı zafer işaretine üç parmak ile karşılık vermiştir. O dönemde aşırı milliyetçi Sırp siyasetçilerin de etkisiyle, “üç parmak selamı" sokaklara yayıldı. Sırp halkının, “Zafer işaretimiz 
ve geleneksel ritüelimiz” dediği simge, Boşnak ve Hırvat katliamları sırasında Çetnik çetelerinin simgesi oldu. Adı da, Çetnik selamına döndü. Çift başlı kartal hareketi ise; Arnavut 
halkı ve Kosova özelinde, 1998-1999'de Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Ordusu ile UÇK (Kosova Kurtuluş Ordusu) arasındaki savaşa bir göndermedir. O dönemki 'Yugoslav 
Ordusu' aşırı ırkçı ve milliyetçi Sırp siyasetçilerin kontrolündedir. Xhaka ve Shagiri, Çift başlı kartal" hareketiyle hem Arnavutlara hem Kosova'ya hem de UÇK'ya selam çakmıştır. 
Yakın dönemdeki bir iç savaşa dayanan tüm bu olaylar ve simgeler, milletlerin birbirlerine karşı yaptıkları silahlı girişimlerinin simgeleri gibi bir algıya sahiptir.” 
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 
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Moda Editörü 
DUYGU ALTIPARMAK 


Fotoğraf 
ÖMER FARUK GÖKALP 


SICAK YAZ GÜNLERİYLE VEDALAŞMAYA 
HAZIRLANDIĞIMIZ BUGÜNLERDE YENİ SEZON 
KOLEKSİYONLARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKMAYA BAŞLADI. 
İLK ALDIĞIMIZ SİNYALLERE GÖRE SONBAHARDA 
DOĞANIN TÜM TONLARIYLA EN RAHAT KESİMLER 
İÇİNDE BULUŞMAYA HAZIRLANIN DERİZ. KİRENİT, 
KAHVE, BORDO VE TOPRAK TONLARININ YEŞİL VE 
BEJLERLE HARMANLANDIĞI TASARIMLAR AYNI 
ZAMANDA RAHATLIĞI VE COOL'LUĞU BERABERİNDE 
GETİRİYOR. 


<— 


trençkot BURBERRY 
11.225 TL, triko COS 

390 TL, pantolon 
BURBERRY 1.995 TL 
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Bu Sayfa 


cek ASSIMO DUTT1499 TL, 


tişört ZARA 169 TL 


Yan Sayfa 

trençkot MASSIMO DUTTI 

799 TL, ceket MASSIMO DUTTI 
499TL, tişört ZARA 169 TL, 
pantolon NETWORK 329 TL 
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4p 


Bu Sayfa 

kazak COS 390 TL, pantolon 
COS290 TL, güneş gözlüğü 
ERMENEGİLDO ZEGNA 1.220 TL, 
ayakkabı ERMENEGİLDO ZEGNA 
5190 TL, çanta (Moda editörüne ait.) 


— 


Yan Sayfa 

ceket gömlek SALVATORE 
PICCOLO (BEYMEN) 2195 TL, 
pantolon BRUNELLI CUCINELLİ 
(BEYMEN) 3145 TL, kemer 
MICHAEL KORS 595 TL 


7 


Bu Sayfa 

mont 5.690 TL, ceket 
2.490 TL, pantolon 890 
TL, gömlek 690 TL BOSS 


— 


Yan Sayfa 
trençkot BURBERRY 11.225 TL 
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NYAYA MINYL !UD1sIsw 40450304 (*9j1 Hajunın OVA) LATNMV LYANM İDAYDNYİDS 


BU AYÖNE 
CIKANLAR 


SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ EN İYİ ÜRÜNLERİ 
İNCELEYEN SAYFALARIMIZA GÖZ ATMADAN 
ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN! 


ÜNİSEKS ESİNTİ 
Kokuların bilinçaltına etki ederek 
davranışlara yön verebildiği bilimsel 
bir gerçek. Initio'nun son kokusu 
“High Freguency” de karşınızdakilerin 
davranışlarını olumlu yönde etkileyebilecek 
bir parfüm. Yasemin, manolya ve badem gibi 
notaların kompozisyonu sayesinde çekiciliği 
arttıran üniseks koku, çevrenizdekilerin 
duyularını harekete geçirerek dikkat 
çekmenizi sağlayacak. 
www.initioparfums.com 


— 


ESNEK 
TASARIMLAR 


4 Günlük yaşantı kimi zaman 
koşuşturmaları da beraberinde 
getiriyor. Bu gibi durumlarda 
ihtiyacımız olansa daha esnek 
tasarımlara sahip giysiler oluyor. 
Cacharel de hafif ve esnek 
tasarımlı yenilikçi ürünleriyle bu 
konuda yardımımıza koşuyor. 
Seride yer alan denim, pamuk 
ve keten pantolonlar hareket 
özgürlüğünü arttırırken renkli 
gömlek ve tişörtler ise şıklığı 
tamamlıyor. 
www.cacharel.com.ir 


UYUMLU RAHATLIK 
Giysi seçimi söz konusu olduğunda 
mevsim geçişleri aklımızın karışmasına 
neden olabiliyor. Dockers da bizim gibi 
düşünüyor olacak ki yeni koleksiyonunda 
doğal materyallerden üretilen her mevsime 
uygun giysilerle bu sorunu çözmeyi 
hedefliyor. Nefes alarak farklı koşullara 
uyum sağlayabilen birçok tasarımın yer 
aldığı koleksiyonda sweatshirt'ten cekete 
birçok alternatif yer alıyor. 
www.dockers.com 
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GÖSTERİŞLİ SADELİK 
Moda trendleri yıldan yıla değişse de 
sadelik her dönem popülerliğini koruyor. 
Hemen hemen her koleksiyonunda yalın 
ürünler bulunduran markalardan Levi's 
da bu çizgisini bozmayarak Sonbahar- 
Kış 2018 sezonunda yalın tasarımıyla göz 
dolduran birçok giyim ürünü ve aksesuara 
yer veriyor. Şehrin enerjisini yansıtan 
parçaların da bulunduğu koleksiyonda 
retro ve modem birçok model mevcut. 
www.levi.com/tr 


ERKEĞE ÖZEL BAKIM 
Erkeklere özel olarak kozmetik ürünleri 
üretmek son yılların gözde trendlerinden. 
Bu trendi takip eden son marka ise 
Signal. Erkekler için özel olarak ürettiği 
Signal White Now Men diş macunu ile 
kullanıcılarını anında beyazlık etkisiyle 
buluşturmayı hedefleyen marka, mavi ışık 
mikropartikülleri ve iki kat güçlü formülü 
sayesinde tek fırçalamada bembeyaz bir 
gülüşe sahip olmayı vadediyor. 
www.signalturkiye.com 


ii S HAYAT EŞLİKÇİSİ 
RENKLİ STİL a, Akıllı telefonlar son yıllarda 


Tarz görünüm yakalamanın vazgeçilmez parçalarımız 


kolay yolunun polo tişörtlerden , haline gelen ürünler. Bu N 
geçtiği bir gerçek. Şıklığı arttıran nedenle, bu cihazların |! 
bu parçalara ulaşabileceğiniz maksimum performans ç 
bir nokta da Kiğılı. Nefes alan O göstermesi de oldukça önemli. 
) yapısı sayesinde farklı hava Samsung Galaxy Note 9 da, 
koşullarında da kullanılabilen bu noktada, tüm ihtiyaçları 
Kiğılı ürünleri, birçok farklı karşılayabilmesiyle öne çıkan 
renk seçeneğiyle pek çok bir ürün. Büyük ekran, güçlü 
alternatif sunuyor. Bunun yanı işlemci, üstün özelliklere sahip 
sıra markanın sezon ürünleri | kamera gibi özellikler sunan 
arasında gömlekten denime | cihaz, S-Pen ile note alma ve 
birçok ürün de sunuluyor. j 4 çizim desteği de sunuyor. 
www.kigili.com nini www.samsung.com/tr 
ZAMANSIZ ASALET 


Modada sık sık geçmişe 
geri dönüş yaşandığının 
farkındasınızdır. D's Damat 
da yeni sonbahar-kış 
koleksiyonuyla bu akımı 
takip eden markalardan. 
70'lerin 'bohem' akımından 
izler taşıyan parçaların 
bulunduğu koleksiyon 
kullanıcılarını geçmişten 
günümüze bir yolculuğa 
çıkarıyor. Koleksiyonda, ayrıca, 
modern izler taşıyan birçok 
parça ve şık aksesuarlar da 
kullanıcılarla buluşturuluyor. 
www.dsdamat.com 


YENİLENEN KLASİK 
İkonik tasarımların markaların 
kimliğini yansıttığı söylenir. 
Lacoste L1212 de bunun bir 
örneği. Klasik Lacoste polo 
tişört tasarımından yola çıkarak 
üretilen saat, güncellenen 
kasası ile fark yaratıyor. Birçok 
renk seçeneği ile sunulan 
model sportif tasarımı yüksek 
konfor ile buluşturuyor. Özel 
kabartmalı dokuya sahip olan 
L 1212, 50 metreye kadar su 
geçirmezlik özelliğine de sahip. 
www.lacoste.com.ir 


MAKSİMUM PERFORMANS 


Koşunun en yaygın sporlardan biri olduğunu söylersek yanlış olmaz. Tabii, bu aktiviteyi 
zevkli kılmak için doğru bir ayakkabı da şart. Under Armour da bu noktada öne çıkan 
markalardan. HOVR ismini taşıyan koşu ayakkabılarını yeni serisinde yer veren Under 

Armour, modellerden maksimum verim alabilmek adına yenilikçi bir yastıklama teknolojisi 
ve darbe emilimine sahip tabanlar kullanıyor. 
www.underarmour.com.tr 
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meni 


x< ED EM EM DE NE ENE NE EE EN 


İTALYAN ASALETİ 


Aksesuar seçiminde tasarım bir adım önde olsa da fonksiyonellik, göz ardı edilmemesi 
gereken bir faktör. Fendi de yeni sırt çantası koleksiyonuyla bu doğrultuda ilerleyerek 
bu özelliğe odaklanmış oluyor. Dikdörtgen kesimleri, logo detayları ve fermuar yapıları 

sayesinde oldukça asil görünen modeller, tasarımlarındaki ince detaylar ile de kullanışlı 

özellikler sunuyor. Bu noktada, taşımayı kolaylaştıran tokası ve deri kayışlarına 
değinebileceğimiz modeller hafif, dayanıklı ve konforlu yapılarıyla da dikkat çekiyor. 
Spor modellerden daha şık modellere kadar birçok ürünün yer aldığı koleksiyonda 
favorimizin siyah/gri örme çanta olduğunu da belirtelim. 
www.fendi.com 


ÇEŞME 
PRIVATE RESIDENCES 


Hayalinizdeki Kumsalda, Hayalinizdeki Eviniz... 


Çok yakında yenilenecek Sheraton Çeşme'nin yanı başında, en üst düzeydeki hizmet ayrıcalığı ile 


Çeşme Private Residences, şimdi sizlerle tanışmayı bekliyor. 


SATIŞ OFİSİ : 0232 750 0000 infoGOcesmeprivateresidences.com wWww.cesmeprivateresidences.com 


Creating new heights 


The new Montblanc 1858 Geosphere. 
Spirit of Mountain Exploration 


montblanc.com/1858 


